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“Sinema”ya seyirci kalmayın!.. Gösterimdeki filmlerle ilgili tüm detaylar: Senaryo hikayeleri, oyuncuların seçimi, çekim - lerde çıkan sorunlar, olaylar, anektodlar, hileli sahneler, kavgalar, aşklar... Yerli-yabancı proje ve ser çalışmaları... Sinema tarihinde kısa gezintiler... Ünlü yıldız, yönetmen ve yapımcı - ların iş ve özel hayatları... Yeni parlayan oyuncular... Türkiye, Amerika, İngiltere ve Fransa'dan Box Office'ler... Film müzikleri, sinema dünyasını yansıtan kitaplar... 

Artık Türkiye'nin de bir “Sinema” dergisi var. Sinema endüsttisinin başarısını gözardı etmeyen, popüler sinemaya destek veren, sinemaseverleri beyazperdeye sıkı sıkıya bağlayan, ülkemizde başka örneği olmayan, yabancı sinema yayınlarıyla yarışan bir dergi... 

“Sinema” filmleri eleştirmiyor, Türk Sineması'nı sorgulamıyor. Son yıllarda hayatımızın vazgeçilmez eğlence ve meraklarından biri olan sinema konusunda, hiçbir yerde bulamayacağınız özel bilgi ve fotoğraflar sunuyor. Popüler sinema hakkında aklınıza takılan sorulara yanıt veriyor. 


100 milyon dolarlık “True Lies-Gerçek Yalanlar”ın çekim hikayesi, “Speed-Hız”ın çekim hilesi olmayan inanılmaz sahneleri, “Flintstones-Taş Devri”nin 8 yıllık yılan hikayesine dönen öyküsü, “Wyatt Earp”ün aktörü Kevin Costner'la yönetmen ve senaristi Lawrence Kasdan'ın herkesi kıskandıran dostlukları... 


Türkiye'de sinema değişiyor. Köhne, havasız ve büyük salonlar yetlerini rahat koltuklu, havalandırmalı, mükemmel ses düzeni ve görüntüye sahip konforlu küçük salonlara bırakıyor. Yabancı filmler, bundan dört beş yıl önce olduğu gibi aylar hatta seneler sonra değil, ilk gösterimin hemen ardından Türk sinemalarında boy gösteriyor. İşte “Sinema” da bu 


değişimin, yeniliğin bir parçası... Sinemayı seviyorsanız, onu da seveceksiniz... 
“Sinema”ya hoşgeldiniz... 
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Sinema'nın ilk sayısında, Türkiye'de kendi alanında isim olmuş kişilere dergiden neler istediklerini, böyle bir yayın için neler düşündüklerini sorduk. Bundan sonraki sayılarımızda bu köşede sizlere yer vermek istiyoruz. Dergiyle Hgili eleştirileriniz, beğenileriniz, istekleriniz ve sorularınızı bize etmenizden mutluluk duyacağız... 


TT bir sinema dergisinin estetik ve teorik yönden tartışmaya açık olması gerekli. Sinema tarihine yer verilebilir, iyi filmlerin görsel analizi yapılabilir. 
Aktüel filmlerin hazırlıkları, set haberleri, bir filmin bilinmeyen ilginç yönlerini anlatan yazılar da gerekli. Okuyucuların özel bilgilerle çekilebileceğine inanıyorum. Türkiye'de sinemaya ilgi duyan çok genç bir kitle var, Bu nedenle "Sinema" dergisinin tutulacağına inanıyorum. 


Yeni sezonun 


POSTA 


on yıllarda sinemanın değil, salonların 

küçüldüğüne inaniyorum. Amerika'da küçük salonlar sayesinde sinema çok sevilen bir sanat haline geldi. Türkiye de bu yolda, Sinema sevilince, dergisi de mutlaka ilgi görecektir, hele bilgilendirici ve insanın ufkunu açan konular olursa... Bana göre bir sinema dergisi seyirciyi hangi fil me gideceği konusunda yönlendirmeli, film piyasasını hareketlendirmeli, Türk Sineması'nın “Yeşilçam” tarzı basit senaryolu kötü filmlerini eleştirmeli, sinemacıları kaliteyi bulma yolunda teşvik etmeli. Büyük bir boşluğu dolduracağı kesin, tutulmasını ve başarılı olmasını diliyorum. 


Yaldırım Aktuna 


öyle bir derginin olmasını hep ister dim, eksikliğini bir sinema sanatçısı olarak yıllardır hissediyorum. İyi bir sinema dergisinin ortaya çıkmamasında, biz sinemacıların suçu yok mu, diye düşünü- 


filmleri 


Mehmet Güleryüz 


Kurtadam efsanesi 


WLOLE 


Gps panama Fekoru 


TE sinema dergilerini yurtdışından getirtiye 

rum, en son film ve haberler 

bu dergilerde bulunuyor. 
Eğer derginiz bir “Ptemiere"i 

ararmayacaksa başarılı olur. 
Derginin bir kişiliği olmalı, sinemayı hedefliyorsa televizyon programlarına yer ver 

memeli, ama Türkiye'de tutulması için televizyonlarda yayınlanan filmlere değinmeli, her şeyden önce sinema konusundaki açlığı doyurmalı. Çok başarılı olması en büyük temennim. 


Haldun Dormen 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yorum. Belki bu dergiyle birlikte Türk Sineması'na da bir hareket gelir. Tekniği ve estetiğiyle bizi büyüleyen Amerikan Sineması'nın dışında, dünya ve özellikle Türk filmlerine değinirseniz sevinirim. Bu ne denle derginin bir an önce çıkmasını ve tutmasını yürekten istiyorum, üstüme düşen neyse seve seve yapmaya razıyım. 


Türkan Şoray 


Şi dergisi çok iyi bir fikir, tebrik ederim. Üstelik bu fikri son derece cesaretli buluyorum, çünkü sinema dergisini bir futbol dergisi kadar satmaya çalışmak öyle kolay bir iş değil. Popüler olması için derginin reklam filmleri ve kliplerle de ilgilenmesi gerek, bunlar sinemanın yaşa yan yeni kanalları. Yıllardır sinema dergi- 


| leri tek anlayışla çıktı. Fellini, Antonioni, 


Visconti, Godart'dan başka yönetmen yokmuş gibi davranan bir tüt elit, gerçek sinemaseverle ilgisi olmayan dergiler çi kattıldı, tutmadı. Her tür film ve yönetmene açık bir yayın hazırladı- 

Eınızdan eminin, cesaretinizi kutluyor, başarılar diliyorum. 


Sinan Çetin 


BB. 10-15 yıl önce ürkiye'de ardarda sine 

ma dergileri çıkmıştı ve çok 

ilgi görmüştü. Ancak sinema 

devam ettiği halde dergiler ortadan yok oldu. Ben dönüşün muhteşem olacağını düşünüyorum ve böyle bir dergiden öncelikle dünyada ve Türkiye'de yeni filmleri tanıtmasını bekliyorum. Filmlerin 

bilgilerini ve yapım öyküsünü, özellikle yönetmenlerle yapılan söyleşileri okumak istiyorum, Sinema tarihine yer 

verilmesi de hoş olabilir. Derginin Türkiye'de var olan sinema sevgisini yoğunlaştıracağına inanırken, sinema dünyasının da dergiye olan il- 

Bisini fazlalaştıracağını umuyorum. 


Ali Kırca 


B> bir dergi yoktu, yokluğunu da uzun zaman hissettirdi. Fikir çok degişik. Bir dönem sinema kültürü küçük bir kesime hitap ediyordu, sinemayı cazip hale getirecek unsurlar da yoktu. Şimdi küçük salonlar ve popüler filmlerle sinemaya yeniden ilgi başladı. Dergi güzel ve tarafsız kritikler yaparsa, günlük sinema yazıları, röportajlar, haberler ve sinema ödülleri hakkında bilgiler verirse çok tutulacağına gönülden inanıyorum. Böyle bir sinema dergisini herkesin satın almasını ve okumasını temenni ederim. İyi bir sinema seyircisiyim ve dergi çıkar çıkmaz da alacağım. 


Vural Gökçaylı 


| eee $u aşamada bir sinema dergimiz yok, olanlar da yetersiz. Bu nedenle böyle bir yayının çıkması beni mutlu eder. Böyle bir dergide, dünya sinemasından haberlerin, Türk ve yabancı sanatçılarla yapılmış söyleşilerin, sinema eleştirmenlerinin yazdıkları kritikletin, dünyada iyi iş yapmış filmler ve uluslararası festivallerle ilgili bilgiletin yer almasını is tiyorum ve başarılar diliyorum. 


Tarık Akan 


inema dergileri açısından Türkiye'de 

bir boşluk var, bu nedenle çıkaracağınız yayını çok olumlu buluyorum ve Türk sineması için de çok yararlı olacağına inanıyorum. Benim beklentim, sinema dünyası hakkında ayrıntılı bilgilerin yer alması, aktüel haberlerin sunulması, Sinema sanatçılarıyla detaylı söyleşiler yapılmalı. 
Türk Sineması'nın içinde bulunduğu sorunlar tattışılmalı. 


Hak Soygazi 


ir sinema dergisinin çıkacağını öğren-B.... beni sevindirdi. Ama asıl sorunuz bu ülkede yaşayan insanların ruhsal hayatlarının derinliğini, günlük hayatlarının olanca zenginliğini gösteren, öte yandan da “güzel” olabilen Bazı romanına, filmine alışmış seyircinin güzel kıstasını tatmin edebilen bir sinemamızın olması, Bunu yaptığımız zaman, bunu başarabildiğimiz- de sinema dergisi gibi dergileri de oku 


POSTA 


mak bize daha büyük bir zevk ve doygunluk verecek. Bugün sinema dergisi çıkarmanın temel sorunu, yalnızca Batı filmleri hakkında heyecanla konuşabilmek ya da Türk sinemasına torpilli bir çifte standart uygulamaktır. Sinema dergisine bol talih dilerim. 


Orhan Pamuk 
.. 
0 bir girişim olduğunu düşünüyotum. Ülkemizin giderek kuruyan kültür ortamında bu tür filizlenmeler önemli. Dünyayla entegre olmanın yolu sadece ekonomi değil, bu ülkenin kültür yaşamına aynı ışıkları vermek gerekiyor. 
Bu, çok genç bir nüfusa sahip olan Türkiye için önemli. Hiçbir toplumun kültüre, öğrenime yatırım yapmadan gelişmesi mümkün değil, bu nedenle derginizin sanata önemli bir yatırım olduğunu düşünüyotum. 


İbrahim Betil 


ylık bir sinema dergisinin çıkması çok 

güzel, herhalde yabancı film ağırlıklı olacak. Ne yazık ki ülkemizde sanat filmleri ağırlıklı tek etkinlik “Sinema Günleri” kaldı. Derginiz sanat filmlerini de içermeli. Türkiye'de belgesel sinemaaılık ve çizgi film yek gibi. Olanları da seyretme şansı yok, Kültüt Bakanlığı'nın deposunda duruyor. Özel televizyon kanalları da ilgi göstermiyor. Kısacası bu konuda bir tıkanıklık yaşanıyor, derginiz bu tıkanıklığı aşar ve bu tür çalışmalara yer verebilirse yazarlı olur. 


Behiç Ak 


inema dergisi çıkarmak çok güzel! 

Keşke bu türde 5-10 dergi daha çıksa. 
Yerli filmlere daha çok önem verilmesi bizleri sevindirir. 


Fikret Kuşkan 


Şi dergisi çıkarmak girişimini çok olumlu buluyorum. Bu konuda bir boşluk var, bu açağı kapatabilir. Ben Parescope isimli yabancı bir sinema dergisini takip ediyorum. Bu dergi hangi filmi kaç izleyici izledi türünde bilgiler de veriyor. 


KUTUSU 


Bu tür bilgiler özellikle reklam verenler için önemli bir detay. Benim de ilgimi çeker. Ayrıca derginizde hangi filmin hangi sinemada oynadığını, kaç hafta gösterim- de kalacağını, dünyada en çok hasılat yapan filmler gibi “top-ten” listeler verilmesini isterim. 


Cem Hakko 


inema sanatı, 20. yüzyılın en ilginç ve 

büyük aşama kaydeden, kişiye en çok seslenen, kolay köprü kurabilen bir sanat dalı. Kişi, diğer sanat dallarına göre sinemayla çok daha kolay bütünleşebilmekte ve sinemayı özümleyebilmekre. Bu açt dan çağla birlikte gelişen sinema sanatı konusunda çağa ayak uydurabilen, sinema kültürünün gelişmesine yatdimci olacak yeni dergilerin çıkmasını sevgiyle karşılıyorum, Çıkaracağınız dergiye şimdiden merhaba diyorum. Elbette ki beni yenilikler ilgilendiriyor. İnsanların görüşleri, fikir akışlarına göre filmlerin tarzları da doğal olarak değişiyor. Dolayısıyla ne tür filmletin çevrildiğini önceden bilmek isterim. Tek arzum, eleştirilerin entel de-Zil, herkesin anlayabileceği sade bir dille ifade edilmesi. 


Betil Mardin 


A» bir sinema dergisinin yayinlanması girişimi çok olumlu, başarılar diliyorum, Bu tür bir derginin içeriğinde eski filmlere, sanatçılarla yapılan söyleşilere yer vermesini isterim. Ayrıca gösterime girecek filmlerin listesi, sinema adresleri ve filmlerle ilgili her türlü detaylı bilgi de yer alabilir. 


Sakıp Sabancı 


lumlu bir girişim. Bu dönemde bir zamanın zor koşulları içinde olduğumuzu düşünürsek, bir yayın organıyla katkıda bulunmak ve böyle bir projeyi gündeme getirmek çok sevindirici. İçinde bız lunduğumuz bayağılık ortamının dışında kalmasını tercih ederim. Derginin eleştirel ve kültürel boyutu ağır basan bir yapıdz olmasını isterim. 


Selim İleri 
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Sadece gecenin yıldızları tarafından izlenen, onun kamp ateşi yanındaki sor toplantım, ruhumu derin bir şekilde etkilemişti. Tek hatırladığım, sabahın ilk sesleriyle uyandığımda ve taze Eylül havasının kapladığı, bilinmeyen ormanın yakınında huş ve kayın ağaçları arasına cesaretle daldığımda, ne kadar zevk almış olmamdı. 


Durgun ve derin nehrin sınır teşkil ettiği çimenli düzlükte otururken, Yumuşak ve titrek bir ışıkla parlayan çağlayan içinden süzüyen ışığa gözümü diktiğim sırada bir karaliı yavaşca şekil almaya başladı ve bana yanaştı. O bir karacaydı, ama bir karl gücü ve özgürlüğü ile ilerledi. 


Renkler, dha da yanaşağında kokusu, bana yaşlı eililimi ve eşimi. 
haurlatı, lakin başka şeylere de tesir ederek, enson geceki sohbeti || aklıma getirdi. 

Görünüye hayran kalmış ve ea kışın şelaleye doğ ilerledim. Karalı halindeki şekle ulaştım. 


Onu artık göremiyordum, fakat onun olası mevcudiyeti bana yol gösterdi ve ruhumu cezbetti. 


Zaril bir geyik gibi yaşamımı sürdürdüm. Aniden üzerine atladım ve bir kartal gibi saldırdım. Midillimin özgürlüğüyle kalbini kazandım. 
Keskin bir su damlası başımı ikiye böldüğünde, o pek çok kez yalnız geçirdiğim mehtaplı gecelere olan açlığımı bastırmakta kendilerini ikram eden balıklarla yüzmem için, vücudumun yarısını azad etti. 
Serbest bırakıldım. 
Güneş ışınları suyun arasından süzüldü, fakat beni içine çeken görüntü, ışıkta dans eden toz zerrecikleri gibi görünmez oldu. Lakin yalnız değildim. Şimdi kendilerini daha iyi anladığım diğer şahıslarla irlikteydim. 
owwow'da tekrar bulunmayacağım ama eğer ruhunuz şelalenin yanındaki çayırlıktaki taşlar üzerinde olan işaretleri okuyabiliyorsa beni İ orada bulabilirsiniz. 

İnörreren EEE Eğer ruhunuz bulanık bir karacaya açıksa, ayrı şekilde bir görüntü 
4 Mi; belirecek ve sizi efsanesi içinde onu izlimeye davet edecek. 


Sizi öldürmeye yetecek kadar seri geçen hiç bir kış, özgürlüğünüzü kaybetmek kadar kötü olamaz. 


Powwow'un ateş tarafından verilmiş bilgeliği, ruhunuzu sadece şelalenin öte tarafina geçmeye, balıkların ve valışi hayvanların özgürlükleriyle birarada yaşamaya ve Powwovw'da ki son büyük toplantıya hazırlar. 


FADY FOR POWWOM 


californian 


reat way of climbing 
Think Pink was born in 
Yosemite National Park to relax your mind and understand nature. 
MTM A. Phone: (0-212) 293 23 06 G 


me ram 


Korku, macera ve 


şiddet Hollywood'un vazgeçilmez temaları... 


Ama komediden vazgeçilemediği de kesin... 


SPEED-Hız 


Oyuncular: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels ; senarist: Graham Yost; yönetmen: Jan De Bont. 
Konu: Yolcu dolu bir otobüsü 
80 kilometre hızın altına 
düştüğü takdirde havaya uçurmakla tehdit eden intikam dolu bir çılgın ve 


kariyerinin en zor görevini üstlenen Keanu, 


İnsanlık yolu. Yaşlı bir 


adamın Harvard üğremci- 


lerine verdiği hayat ders. 
MN ME Enİ 


WITH HONORS 
Insanlık Yolu 


Oyuncular: Joe Pesci, Brendan Fraser ve Moira Kelly; senarist: Israel Horovitz ve Rafael Yelasias, yönetmen: Alek Keshishian. 


KONU: Harvard öğrencilerinin davranışlarını yeniden sorgulamalarına ön ayak olan evsiz bir adamın hikayesi... 
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AYIN Sİ İçiNDEN 


NEEDFUL THINGS 
Lanetli Hediyeler 


Oyuncular: Ed Harris, Max Von Syndow, Bonnie Bedelia ve Amanda Plummer; senarist: W.D. Richter; yönetmen: Fraser G, Heston. 
KONU: Huzur dolu bir sahil kasabası olan Castle Rock'in sakinleri çıldırıyor, herkes birbiriyle kavga etmeye başlıyor. 


WOLF-Kurt 


Oyuncular; Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer ve James Spider; senarist: Jim Harrison; yönetmen: Mike Nichols, 

KONU: Kitap editörü 
Nicholson, bir kurt tarafından ısırılıyor ve kurta dönüşmeye başlıyor... 


FOUR WEDDİNGS 
AND A FUNERAL 
Dört Nikah Bir Cenaze 


Oyuncular; Andie MacDoveli, Huzlı Grant ve Simon Callow; senarist: Richard Curtis; yönetmen: Mike Newell, 

KONU: İyi bir adam ama asla damat değil. Hugh, hayatını arkadaşlarının düğünlerine giderek geçiren modern bir genç. Evliliği hiç düşünmüyor. 


Bahtsız “Kraliçe Margot”, /:4/0//4 Adjani ve Virna Rivi umutsuz 


iki aşık... 


m Lİ nn 


Andy ve Hugh. 4 77£4b döreni, 1 cenazenin ardından... 
İn > | 


Ta ki Andie MacDowell'la karşılaşana kadar... 


THE REF 


Oyuncular: Denis Leary, Judy Davis ve Kevin Sbacey; senarist: Richard LaGravanese ve Marie Weiss; yönetmen: Ted Demme. 
KONU: Evlilikleri iyi gitmeyen bir çiftin Noel öncesi kaçırılmaları ve bu sayede birlikteliklerini kurtarmaları eğlenceli bir dille anlatılıyor. 


. CORRINA, CORRINA 


Oyuncular: Ray Liotta, Whoopi Goldberg ve Tina Majorino; yönetmen ve senarist: Jessie Nelson. 


Konu: Dul kalan Ray, evin bakımı, kendisi ve kızı için bir bakıcı tutmaya karar veriyor: 
İşte Whoopi!.. 


THE FLINTSTONES 
Taş Devri 


Oyuncular: Join Goodman, Rick Meranis, Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnel ve Elizabeth Taylor; senarist: Jim Jennewgin, Tom 5. 
Parker, Steven D. Souza; yönetmen: Briant Levant, 

KONU: Konusunu çok iyi bildiğimiz film, “Taş 
Devri”nde dönen entrikaları anlatıyor. 


, TRUE L1ES 
| Gerçek Yalanlar 


Oyuncular; Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton ve Art Malik; senarist ve 
| yönetmen: James Cameron. 


savaşan gizli ajanı i Paxton 


BEVERLY HILLS GOP Il 
Sosyete Polisi Ill 


Eddie yine sahnede. Bever/) Hills'de heyecan var. 


Oyuncular: Eddie Murphy, Judge Reinhold, Hector Elizondo, Theresa Randle ve Alan Young; senarist: Randolplı Davis ve Michele 5. 
Ghodos; yönetmen: John Landis. 


KoNu: İpuçları, Axel Foley'yi bir kez daha Los Angeles'daki gizemli bir cinayeti çözmeye götürüyor. 

fm m 
Corrina'nın evi, 
Whoopi, Liotta ve 
Majorino... 


LA RETNE MARGOT 
Kraliçe Margot 


Oyuncular: Isabella Adjani, Virna Lisi; senarist ve yönetmen; yönetmen: Patrice Chereau, 


KONU: Ağabeyinin Margot diye çağırdığı Marguerite, zorla Henti'yle evlendiriliyor. 
Amaç, düşmanları uzlaştırarak 


Fransa'da barışı sağlamak... 


1 LOVE TROUBLE 
Bayılırım Belaya 


Oyuncular: Nick Nolte, Julia Roberts; senarist: Nancy Meyers; yönetmen: Peter Sarel. 
KONU: İki rakip gazetenin muhabirleri, birbirlerini atlatmaya çalışırlarken kıvılcımlar uçuşmaya başlıyor... 


SUPER MARIO BROS 


Oyuncular: Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper ve Samantha Mathis; senarist: Parker Bennett, Terry Runte ve Ed Solomon; yönetmen: Rock Morton ve Annebel Jankel, 


KONU: Dinozorların ölmediğini, Brooklyn'de kendi dünyalarında yaşadıklarını, çılgınlarıyla dünyamızı yutmaya çalıştıklarını düşünün... 


POLICE ACADEMY, 
MISSION TO MOSCOW 
Polis Akademisi: 
Moskova Görevi 


Oyuncular: George Gaynes, Michael Winslow, David Graf; senarist: Randolph Davis ve Michele 5. 
Chodos; yönetmen: Alan Metter. 


KONU: Komutan 
Lassard, efekt konusunda uzman Jones, silah manyağı Tackleberty, ve seksi polis Callahan 
Rus mafyasına karşı... 


WYATT EARP 


Oyuncular: Kevin Costner, Dennis Guaid, Gene Hackman, Isabella Rossellini; senarist: Lawrence Kasdan ve Dan Gordon; yönetmen: 
Lawrence Kasdan. 


A 


Polisler iş başında. E£/7p 4” 
kez Moskova'da... 


KONU: Amerika'nın efsanevi kahramanı Wyatt Earp'ün yaşamı... 


CLEAR AND PRESENT 
DANGER:Gizli Görev 


Oyuncular: Harrison Ford, James Jones, senarist: Steven Zaillian; yönetmen: Phillip Noyce. 


Oyuncular: Tim Robbins, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh, Charles During, Jim True, John Mahoney, Joe Grifasi; senarist: Ethan Coen; yönetmen: Joel Coen. 


KONU: 1958, New York... Geleceğe umutla bakan genç Norville Barnes (Tim Robbins), uluslararası bir şirket olan Hudsucker'a giriyor, üstelik en tepeye yerleşiyor. Joel ve Ethan Coen kardeşler, Tim Robbins ve Paul Newman'ı biraraya getirdikleri filmde, gökdelenleriyle ünlü 
Manhattan'ı gerçeğe yakın bir biçimde yansıtmak için 12 
bin adet maket pencere yaptırıyorlar. Çalışma üç ayda, 27 
kişinin geceli gündüzlü çalışmasıyla bitirilebiliyor. 


Konu: Kolombiya'daki uyuşturucu krallarına karşı Amerika'da gizli bir askeri operasyon düzenleniyor. 


GITY SLICKERS İl 
Çılgın Sahtekarlar 


Oyuncular: Billy Crystal, Daniel Stern, Jon Lovitz ve Jack Palance; senarist: Billy Crystal, Babaloo Mandel ve Lowell Ganz; yönetmen: Paul Weiland, 


Konu: Hepsi şehirli, atlarına bindiler ve müthiş bir macera başladı. Bir de yanlarında cep telefonu olmasaydı... 


MALICE 


Oyuncular: Alec Baldwin, Nicole Kidman ve Bill Pulman; senarist: Aaron Sorkin ve Jonas MeCord; yönetmen; Harold Becker. 

KONU: Evlerinin dekorasyonuyla uğraşan genç bir çiftle ilginç doktor Hill'in ilişkileri... 
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mel 1E pe e Bir GRİL Dan rem Jay ope 1 Gana Bag Mane “MİURÇ a ç by Rus a yet GAZ Baar Ml ln —s seçi 


21 EKİM CUMA ÜNÜ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE ANTALYA SİNEMALARIND 


BN İnsanlar, mekanlar, olayla 


SOPHIE. Bu spor, kollarla bacakla arasında mükemmel bir uyum yaratiyoi Nazik hareketler $öz konusu. He ötesinde bir duygu hakim, bu yönüyle koşmaktan çok farklı. karşılaşmalarda hareketler tek kelimeyle mükemmel. 

- Yazmaya başladığın söyleniyor... 

SOPHIE. İyi bir yazar olmak disiplin ve. 
zaman gerektiriyor, Yazarlık çok özel bir egzersiz. İki ay boyunca hemen her gün 

0 PH | E e yazdım. Bir yandan yalıtılmış bir dünyanın 
içinde yer alıyorsunuz, hir yandan da gerçek olandan daha gerçek bir ortamda bulunuyorsunuz. Yazmak için masanın başına 


a geçildiğinde bellek çılgınlaşıyor. Şimdilik 
4 ül yküler yazıyorum. 


- Aşkla aran nasıl? 


SOPRLE. Yaşanan hep aynı, bu nedenle aşk tanımlanamaz. Herkes hayatını kendi 


Lİ 
. 7 ' kurallarına göre yaşıyor. Bildiğim tek şey, gerçek aşkı aramaya devam ettiğim... Aşk, m bir sürpriz, sıradışı bir olay... 
| | | y «Ne tür müzik dinliyorsun? 


SOPHNE. 15. ve 16. yüzyıl Barok Müziği ilgimi çekiyor. Ozellikle de John Jenkins ve 


Sopbze Marceazı, şu sıralar John Dowland. 

İrlanda'da. Hüzünlü şarkıların : - Yaşlanınca nasıl biri olacaksın? 
söylendiği ülkede, Mel Gibson'la birlikte ğ SOPHIE. Çikolatayı çok seven, yaşlı bir Film çeviriyor. “Brave Coeur”, AU ; kadın. 

düşmanına aşık olan bir kadının z 3 - İrlandalılar nasıl insanlar? 
Bikayesi... Romantik öykü, İrlanda'nın > SOPHJE. Aşırı duygusal mutmak için yeşillizleri arasında, eğlenceli bir Kal içiyorlar. e 

Bavada çekiliyor. 


-£ a 


THE RIVER WILD 


Doğayla savaş 


Meryl Sircep, “The River 
A 77 daki çevik hareketleriyle yönetmen Curtis Hanson başta 


olmak üzere tim ekibi kendisine hayran bıraktı. Filmin uzman kadrosunda yer alan “dünyanın yaşayan en büyük raftingeisi”, onun profesyonel rehberlik yapabileceğini söylüyor. 
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Sireep'in başafışı. Y4Z4/747AN Elatnsön, 3 Mepyliii eeğteniyni 


ONTANA tepelerindeki çekim lerde Meryl Streep oldukça rahat. Sessizce işini yapıyor, ekibin diğer elemanları bu ilk operasyonda onun öğrencileri gibi... Yönetmen asistanı Tom 


Macks, “Stop! Meryl'in saçlarını bir daha düzeltin” diyor. Ünlü yıldız bu arayı fırsat bilerek “buzlu bir cappuccino alabilir miyim” diye sorüyor, yönetmeti Curtis Hansön döüğ kalıyor. “Azgın melirde, vahşi 
doğanın ortasında, kamptan uzakta, 500 


metre yükseklikte!..” Getirecek birileri olsa 


bile kahveleri olmadığı kesin. “Ben bütün çekimlerde buzlu cappuccino içerim” diyor Streep. Herkes şaşkın, ünlü yıldız fazla dayanamıyor: “Şaka yaptım!..” 

Meryl Streep, “The River Wild'ın çekimlerinde bir botun içinde, azgın dalgalarla boğuşuyor. Herkes, bu sahnelerde ne derece başarı gösterebileceğini merak ediyor. Nehir çekimleri, Montana ve Ore& gon'da üç değişik mekanda gerçekleştiriliyör. “Deliverance”dan sonra ilk kez bir filmde bu kadar çok nehir sahnesi bulunu- 


Meryi Streep çekimlerde çok yoruldu. 
“Br gerçekten fiziksel güç gerektiren ilk rolüm.” 


fatich'den başka Meryl Streep'in fotoğraf dublörü Atlene Burns ve profesyonel rehber Mark Kocina var. “Nehrin en hızlı akan yerinde kamerayı suda tutarak çekim yapıyorduk. Birden boşluğa yuvarlandık, botun her tarafına sular doluyordu. Arlene 


suya düştü ve dibe doğru batmaya başladı. 
Profesyonel davtanılmadığı takdirde bu dutumdan kuttulmak imkansızdır. Neyse ki şanslıydık, helikopter geldi ve kurtuk duk” diyor Kocina. 

Zorlu çekimlerin çoğunu Nehir ekibi gerçekleştirse de, Streep ve diğet oyuncular üstlerine düşen görevi başarıyla yapıyorlar. Filmdeki kötü adamı oynayan Kevin Bacon, kendisini berbat hissettiğini söylüyor, “Nehir çok tehlikeli, kiyıda olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” demeden de edemiyor. Nehir çalışmalarında en fazla darbe yiyen oyuncu Meryl Streep, settekiler onun en az sportif yıldız 


Linda Hamilton kadar başarılı olduğunu söylüyor, sahadıkla pro 


inüzü çalıştırın, set hareket 


15 bin metreküplük bir sukla karşılaşıyoruz. Hava mliyiz, ayrica bü mekatyaşayabileceğini düşüm 
> diyor yönetmen Hanson, leri Kootenai Nehri'nde zmek imkansız. “Bildiu kısmında yüzmeyi dekalan olmamış” diyotlar le... 
sarmak için teknolöji yet- 


miyor, uzman raftingciler, kayakçılar, dağ - cılar ekibin daimi üyeleri, her şey uzmanlara danışılıyor. Nehir ekibi olarak adlandırılat uzmanların başında, daha önce başka 


filmlerde de çalışan John Wasson var. 
Meryl Sereep'in dublörlüğünü dünyanın yaşayan en büyük raftingcisi olan Kelley Kalafatich yapıyor. “Meryl'le çalıştığım için çok mutluyum.” Kalafatich, çekimlerden önce yaptığı çalışmalarla nehrin daha hizli akan yerlerini de belirliyor. 

Çekimlerin en dramatik olayı da böyle bir çalışma sırasında yaşanıyor. Botta Kala- 


fesyonel bir rehber olabileceğini iddia ediyotlar. “Başkalarının © anda söylediklerinden çok, içgüdülere güvenmek 70- rundasınız. Nehri okumak önemli, suyu dinlemek, onu ölçmek gerekli” diyor Stres ep. 

Hanson ünlü yıldızdan çok memnun: “Saniyorum filmde gerçek Meryl Streep'ten görüntüler var, gerçek hayattaki gibi anneyi ve eşi oynuyör. Günlük zorlukları yenmekte üstün nitelikleri olan bir kadın... 
Gerçek hayatla iyi bağlantı kuruyor.” 

Çekimler boyunca bütün ekip çok uyumlu çalışıyor. “Film ekibi nehre saygı göstermeyi öğreniyor, biz de nasıl film yapilacağını” diyor Kalafatich. “Hollywood tahmin ettiğimden dahâ keyifli. Burada hiçbir şey gerçek değil, nehrin dışında...” m 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“The Clieni”ım küçük oyuncusu Brad, anne baba ilgisi görememekten şikayet 

ediyor. Filmin yönetmeni Joel 


Sehamacher, onu evlat edinmek istediğini söylüyor. 


AD 


z NEDE 
NDERAARI 


ENFRO 


elec yonet 


ELECEK AY ülkemizde de gösterime girecek olan “The Client”ın genç oyuncusu, filmde canlandırdığı gibi gerçek hayata da akıllı bir çocuk. Anne ve babası o çok küçükken ayrıldığı için çok duygusal, ama hiçbir zaman his- 


leriyle hareket etmiyor. Filmin yönetmeni Joel Shumacher, onun bu özelli-Bini bir hikayeyle anlatıyor: “Brad'i ilk gördüğümde üzerinde Megadeth tişörtü vardı. 
Onu alıp Warner Bros'un ikinci başkanı Lorenzo Di Bonaventura'yla tanıştırmaya götürdüm. Lorenzo tişörtü gösterip, bu grubu sever misin, dedi. Brad, sen sever misin, diye karşılık verdi. Lorenzo, evet bayılırım, deyince, Megadeth'i duyduğunu bile sanmıyorum. Bence sen de çocukların hoşlandığı müzikten anladığını iddia eden büyüklerden birisin. Böylece iyi anlaşabileceğimizi sanıyorsun, ama anlaşamayacağız, dedi.” 

Brad 12 yaşında, Tennessee'de babaannesiyle birlikte yaşıyor. “Aileden kimse beni istemedi. Annem ara sıra beni yanına 


alacağını söyler, ama beni çekebileceğini sanmıyorum.” Arkadaş olarak gördüğü babası, bir süre Brad ve babaannesiyle birlikte yaşıyor, ama evlendikten sonra başka bir şehre yerleşiyor. “Bütün yapmak istediği beni ve babaannemi mutlu etmekti. Ama o, bu evde mutlu değildi. Evlenip gitmesi kendisi için iyi oldu.” 

Yönetmen Joel Shumacher, filmde anne kuzusu olan bir çocuk oynatmak istemiyor- 


du. Bu yüzden kasting sorumlusu Mali Finn bütün çocuk kulüplerini, spor salonlarını, nezarerhaneleri dolaştı, gözal görevlilerine danıştı. Sonunda Brad'i oynarken güren bir polis memurunun tavsiyesine uydu. 

Film bitti, birçok ülkede gösterime gir- ama yönetmen Shumacher'le Brad'in 


di 


aralarındaki ilişki sürüyor. Shumacher, on- 


da çok üstün bir zeka olduğuna inanıyor Bu yüzden daha iyi bir eğitim alması için elinden geleni yapıyor. Brad'in gelecekle ilgili planları çok ner: “14 yaşına gelince Joel beni evlat edinecek. 16 yaşındaysa liseden mezun olup UCLA'da sinema okuyacağım. 
Amacım çok ünlü bir yönetmen olmak. Bu arada Joel yaşlanacak ve kendi suyunu bile tutamayacak hale gelecek!..” Li 


ALTERNATİF FİLMLER 
Avustralya Film Festivali 
(8-13 Ekim) 


“Yeni Dünyadan Filmler” temalı festivalde 
12 uzun, 5 kısa metrajlı film, elektronik altyazıyla 
sunuluyor. 
- “Last Days of Chez Nous”: Sydney'de, yazar Beti'in Fransız eşiyle yaptığı evlilik çatırdıyor. 
« “Strictiy Ballroom”: Gençlik düşleri, baş kaldırma ve başarı üzerine romantik bir komedi. 
- “The Adventures of Priscilla”: Sydneyli üç showgirl, çölün ortasındaki bir otelde program yapmaya başlıyorlar. 
- “No Vorries”: Avustralyalı bir köylü ailesinin cesa ret ve kahramanlığını anlatan bir dram. 
- “Romper Stomper”: Beyaz ırkın üstünlüğüne ina nan, kendi topraklarında dışlanmışlık duygusuna k& pılan çetenin öyküsi 
- “Shame”: Kaza geçirip küçük bir kasabada tamir için beklemeye başlayan bir adamın hikayesi. 
- “Sweetie”: Gelecek, hayat, ölüm, yalnızlık ve aşk tan korkan bir kızın değişen hayatı. 
- “Black River”: Soprano Maroocly Barambah'ı an latan Avustralya'nın çağdaş opera yapıtlarından “Kara Nehir”in uyarlaması. 


karahasanlarıyla yaşayan bir adamın « “Good Woman of Bangkok”: Bir yönetmen, aşkı için Bangkok'a 


- “La Lectrice”: Constance, kendisini okuduğu ro 

manın kahramanı Marie'yle özdeşleştiriyor. 

- “Germinal”: Emile Zola'nın aynı adlı romanından rlanan film, 2. İmparatorluk döneminde maden 

işçilerinin ayaklanmalarını anlatıyor. 

- “Madame Bovary”: Claude Chabrol'ün Gustav Flaubert'den aldığı bir Madame Bovary uyarlaması. 2 

- “Les Amants du Pont Neuf”: Köprü altında yaşayan 

Alex'le zengin bir ailenin sanatçı kızı Michele'in aş- 


Aksanat'ta Elia Kazan Filmleri 

- “Gentleman's Agreement”, Oyuncu: Gregory Peck - “East of Eden”, Oyuncu; James Dean 

« “On The Waterfront”, Oyuncu: Marlon Brando Mei: Akmerkez'den bilgi alabilirsiniz. 
TeE2527517 


üze gibi kostümcü 


ELEN ÜFENER'a kıyafetlerini göstermesini isterseniz, onu çok mutlu edersiniz. Koleksiyonunalar 


bile bulabilirsiniz, özellikle iç 


da 19. yüzyıldan kalma e 


çamaşırı koleksiyonu inanılır gibi de Zil. Eski zamanlardan kalma önlükler, elbiseler, askılar, ceketler, şallar, otantik eşyalar... Bu koleksiyondan bazı parçaları “Wyatt Eatp”de görebilirsiniz. “Geçen yıl, 14 değişik yerden sipariş aldım. Hepsi de 1860-1880 yıllarını konu alan yapımlardı.” 

Helen Uftner'in kostüm ve aksesuarları, 1982'den beri tam 131 filmde kullanılmış... “Out of Africa”da Meryl Streep'in giydiği şapka, “The Color of Purple”da Oprah Winfrey'nin üzerin-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Kastünleri 


131 filmde 


KZ77) 
yatı ) 
Bârp'ün | 
MİZE İZA | lir. | 


deki hamile kıyafeti, “A League of Their Own”da Gecna Davis ve Madonna'nın kıyafetleri, “Age of Innocence”da Michelle Pfeiffer'in giydiği 75 
yıllık gti süet ayakkabı, Dianne Wiest ve Woody Allen'in “Bullets Over Broadway” filminde kullandıkları, 20'lerden kalma pijamalar... 

Şu sıralar Helen'ın dikkati, Walter Hill'in “Wild Bil” ve Clint Eastwood'un “A Star Fell on Henrictta” filmlerine yoğunlaşmış durumda. Özellikle ilk filmde çok zorlanacağını düşünüyor. “Eskiden erkekler daha ufak tefekmiş. Eğer 44 beden erkek elbisesini koyabileceğim bir dolap bulursam, dünyanın en mutlu insanı ben olaca-Şıum.” m 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önetmen Bernard 
Rose, Beethoven'in hayatını beyazperdeye getiriyor. Milos Forman'ın 
Mozart'ı konu alan 
“Amadeus”unun ardından, “yeni bir 
Amadeus” olarak tanımlanan filmin çekimleri Prag'da sürüyor. Beethoven'ı 
Francis Ford Coppola'nın “Dracula”sı Garry Oldman canlandırıyor, Valeria 
Golino ve Isabella 
Rossellini de başrol oyuncularından. Bütçesi 
20 milyon dolar olarak 
belirlenen film, ABD'de yıl sonunda, Avrupa'da 
1995'de gösterime girecek. Türkiye programıysa henüz belli değil. 
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>, 
GİUSEPPE VERDİ. Ronald Pickup ve Verdi'nin müzisyen karısı Giuseppina Strepponi rolünde Carla Fracci, “Verdi” filminin başrol oyuncularıydı. 


N 


p a 2 

WOLFGANG AMADEUS MO- 
ZART. Milos Forman'ın 1984 
yapımı “Amadeus”unda Mezartı Tom Hulce canlandırdı. 
Yedi Oscar kazanan film, sinemada müzikal biyografinin en başarılı uygulamalarından oldu. 


i Sa 


N 
PETER ILYIÇ ÇAYKOVSKI. Ken 
Russell, “Aşkın Diğer Yüzü” 
adlı filminde Rus bestecinin eşcinsellikten duyduğu acıyı anlattı. Başrollerde Richard Chamberlain ve Glenda Jackson vardı. 


GIOACCHINO ROSSİNİ. Mario Monicelli'nin 1991'deki “Rossini Rossini” filminde ünlü müzis- yeni Philippe Noiret oynadı. 


GUSTAV MAHLER. Robert Powell, Ken Russell'in 1976 tarihli “Kayıp” adlı bir diğer filminde Mahler'i canlandırdı. Ölüm döşeğindeki müzisyen, nazizmin geleceğini duyuruyordu 


h lr 
GİACOMO PUCCİNİ. Puccini'yi konu alan film, 1970 yılında 
Rai'de yayımlandı. 1952'de ise yine Puccini'yi konu alan bir film çekilmişti. Bu filmin başrol oyuncuları Carmine Gallone ve Gabriele Ferzetti olmuştu. 


Oldman 


- Beethoven hakkında ne düşünü yorsunuz? 

OLDMAN. Beethoven, hangi Becthoven?.. Ahh, evet elbette duydum. 
Ayrıca iki de filmini gördüm. Beethoven 1 ve 2. Büyük bir köpek!.. Şakayı bırakalım, Beethoven'ı sinemada yorumlamak bir aktör için büyük şans. Cazibeli bir kişilik. Beethoven hırçın bir adamdı, bu yönüyle müziği arasındaki dalgalı ilişkiyi yeniden kurgulamak beni çok mutlu ediyor. 

- Söylentiye göre Beethoven işitme yeteneğini yitirince daha iyimser ol MUŞ... 

OLDMAN. İnanmıyorum, işitme duygusunu yitirmiş olması yaratma gücünü kamçılamış olmalı. Sağır olmasaydı, belki de onun başyapıtları- nın hiç birini dinleyemeyecektik. 

« Film için özel bir araştırma yaptınız mi? 

OLDMAN. Hayır, senaryoyu ve Beethoven üzerine yazılmış birkaç ki tabı okumakla yetindim. Bu film bir Beethoven biyografisi değil. Özellikle kadınlarla olan karmaşık ilişkileri ik gilendiriyor bizi. 

- Aşk hayatında mutsuzdu, çünkü hayatında müzikten başka bir şeye yer yoktu... 

OLDMAN. Bu durum bütün sanatçılar için geçerli. Ama o öylesine dogal bir cazibeye sahipken bu duruma düşmeyebilirdi. Bürün hayatı boyunca mutsuz ve yalniz oldu. 


“FORREST GUMP” 
BÜYÜK BİR PARTİYLE 
ÜNLÜ STARLARA 
TANITILDI 


OM HANKS'in son filmi “Forrest | edecek kelimeleri bulamıyorum. Sanki tu-Gump”ın gala gecesinde birçok ! humu hafifletip, dertlerimi unutturdu” ünlü simaya rastlamak mümkün- , dedi. 


dü. 


l 
İnlü aktör, yaptığı uzun konuşmada | Paris'te, HIV virüsünü izole eden Fransız | doktor Luc Montagnier'yle tanışmasını da | anlatmadan edemedi. “Hayatımda hiç bu kadar etkilenmemiştim. Kendimi korkunç | ı 
İ l 
I 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rahatsız hissettim, öyle bir durumda ne yapacağımı bilemedim.” 

Partinin en göze çarpan konuğu Sharon Stone'du. Dlai Lama'yla tanışmasını anlatırken, “Aslında hislerimi tam ifade 


Sharon Stone ve Rob 
Reiner... 


Sean Penn ve i Robin 
Wright... 


Tom Hağik$ ve Rita Wilsajjj. 


Billy Crystal ve eşi Janice, Goldie Hawn ve oğlu Wyatt, Sally Field'le sohbette... 
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Sinemaya gitmek yeniden zevk oldu bana. Gene her boş gecemi sinemada geçirmeye başladım.. 


LK SİNEMA anılarım, Van'da.. Dört, beş yaşlarındayım.. Hatırladığım tek şey, perdedeki görüntünün ikide birde kaybolduğu ve etrafın karardığı.. 
Bir yanda Van'da o zamanlar ikide birde kesilen elektrikler, bir yanda, kimbilir, nasıl hurda bir film ve hurda bir makina ki, ikide bitde köpu- yer film.. 

Filmin kopması.. Bu deyimi ilk orda duydum işte.. Hele bir minik çocuk için ne kötü şeydi filmin kopması.. Öyle yer etmişki içime.. Hayat boyu en çok filmin kopmamasına dikkat ettim, yaşantımda.. İlişkilerimde. 

Film diye hiç ama, hiçbir şey hatırlamıyorum Van'dan. İkide birde kopmalar dışında.. 

Sinema ile asıl aklı başında ve hala aklumda kalan tanışma, Bandıtma'da.. 

Babam asker.. Orduevi'nin bir sinemasi var.. Babamın maaşından het ay, o zamanın parası ile galiba dört lira kesiyotlar.. 
Bütün bir ay, orduevi sineması ailenin tüm fertlerine bedava artık. 

Özellikle yaz geceleri, deniz kıyısında bir yazlık sineması var, askeriyenin, ağabeyim Öcal'la bana bayram yaptıtıyor.. 

Öyle seviyoruz ki sinemayı. Film değişmese bile gidiyoruz, birbiri ardına.. Nasılsa parası peşin ödenmiş. 

Sinema yüzünden, bamya, kereviz ve yer elmasi yemeye bile tazı oluyoruz. Yemezsen, hemen “Sinema yasağı” geliyor çünkü. 
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İşte ilk hatırladığım filmler o dönemden.. 

Bir tanesi, dört beş defa görmüştük, ağabeyimle.. Bir gangster filmi.. New York'un arka sokaklarında yetişen bir çocuk, korkusuz bir gangster oluyor.. James 


Korkusuz gangster bütün gençlerin ilahı olmuş.. Yakalanıyor. İdama mahkum oluyor.. Gençler idamı izlemek üzere hapishanenin etrafında roplanmışlar. Savcı, idama mahkum ettir- 


Cagney oynuyor başrolünde.. 


diği Cagney'yi ziyaret ediyor. 

“Ölüme böyle korkusuz gidersen, bak bu gençlerin hepsi seni izler. Çünkü sen onların ilahisin.. Bu gençleri kurtarmak isciyorsan, birşey yap.. Kotku çığlıkları at.. 
Ağla, yalvar, elektrikli sandalyede.. Hepsi duysun sesini.. Duysun ve senden nefret etsinler.. Onları gittikleri felaket yolundan ancak bu kürtatır..” 

Ve Cagney, ölüme, tıpkı savcının istedi-Bi gibi gidiyor. Hayatının en kahramanca, en cesur kararını vererek. 

Sorumluluk nedir, gerçek cesaret nedir, bu film öğretmişti bana.. 

7 yaşındaydım, filmi izlediğimde. 

Sonta, bir hayalet filmi vardı.. 10 defa falan gittik ona da.. Hayaletin ilk göründüğü sahnede her defasında gözlerimi kapardım korkuyla.. Oysa daha sonra onun ne sevimli, ne iyi kalpli bir hayalet olduğu ortaya çıkardı. 

Ortaçağda bir şövalye, düellodan kaçmuş, şatosuna geliyor. Odasına saklanıyor. 
Rakibi şatoya gelip, babasına, oğlunun kaçtığını, söylüyor. Baba “Oğlum kaçmaz. 
Burada yok” diyor. Dediğini kanıtlamak için de, oğlunun odasının kapısını duvarla ördürüyor. Son tuğla konmadan içerdeki oğluna sesleniyor. 

“Ailemize büyük bir leke sürdün. Bizim kanımızdan gelen biti bir kahramanlık yapıp bu lekeyi silene dek, seni lanetliyorum. 
Ruhun bu şatonun derinliklerinde dolaş 


sin.. 


Yüzyıllar sonia, 
İkinci Dünya Şavaşı sırasında şatoyu askerler karargah olarak kullanıyorlar. Bunlardan biri, 6 ailenin soyundan. 
Dost olduğu hayaletin de yardımı ile büyük kahramanlıklar yapıyor.. Lanet sona eriyor. 

“Şeref” sözcüğünü çok küçük yaşlarda öğrenmeme çok faydası olmuştu, bu tekrar tektar izlediğim filmin. 

Bandırma anılatımda, Arap filmleri ve arap filmlerinin benzerlerini çeken Münir Nurettin de var.. Bir yığın, şeyhli, cennetli, şarkılı film.. 

Ve de kovboy ve korsan filmleri.. Erol Fiynn, Gary Cooper, Tyrone Power'i tanıyıp, hayran olduğum günler.. 

Kilis'te ilkokulu bitirdim.. O dönemden iki anım kalmış. 

Bitincisi, Don Juan filmini görmemizi, babam, belki de adından dolayı yasaklamış, “Çocuklara göre değil” demişti. Ağabeyim gizlice gitti. Ben gitmedim.. Oysa güzel bir şövalye filmiymiş.. 

Kemaliye İlkokulu'ndan mezun olduğum gün, kutlamak için, arkadaşlarla sinemaya gitmeye karar verdik. 

O kutlama filmini hiç unutmam. Türk Sinemasının da unutulmazları arasındadır. 
İnanılmaz hasılat yapmıştı... 

Mezarımı 'Taştan Oyun. Hüseyin Pey- da.. 

Haa.. Bir de 32 kısım tekmili birden, dörder beşer saat süren filmlerle tanıştık orda.. Yüzbaşı Amerika, falan filan.. Vur kır filmleri. 

Antakya'ya geldiğimizin ilk pazarında ağabeyimle bir sinema araştırması yaptık, sabah erkenden evden çıkıp. 

Gündüz Sineması vardı, Asi Nehri'nin hemen yanında.. Ve pazar günleri yedi film 
birden gösteriyordu.. Yedi film birden.. 10 
kuruşluk biletle.. Sabahın köründe girdik içeri.. Çıktık her yer karanlık.. Gece ok muş.. Kimsenin haberi de yok.. Babamdan yiyeceğimiz fırçayı düşüne düşüne, nasıl korkular içinde dönmüştük eve.. 

Sinema kültürüm Antakya'da iyice gelişti artık. Elem yaş büyürnüş, hem de filmler bollaşmıştı.. 

Sunra Ankara. Cennet.. Yığınla sinema 


yar.. Hergün birine gitsen gene bitmez.. 
Geniş salonlar.. Çifte makinalı sinemalar. 
Makara bitince; ışıklar yanar, makinist 6 
makarayı geri sarar, çıkartır, yeni makara koyardı. Her filmde üç döft ara olurdu, © zamankar,. Ankara'da çifte makina, araları kaldırmıştı. Uygarlığa bak. Birinde makara biterken, makinist ikinci makinayı hazırlıyor ve'ara vermeden filme'devam ediyordu, yeni makinadan, 

Büyük Sinema'ya gitmiştim ilg. Ger çekten büyük bit Sigma idi. Şimdi yetinde pasaj var.. Pazartesi geceleri insanların laciler ve tuvaletler giyip gittikleri galalar yabarları, 

Tarzan Maymun Adam'dı ilk gördügüm film, örda.. Onu da unutmam: Sinemaya girerken, bileti yıttan adam, bir kağıt vermişti bana.. Film başlamadan baktım. 
İlk defa gördüğüm: birşey.. Kim yazmış, kim çekmiş.. Kim hangi rolde oynuyor. 

Bügün tiyatroların bile unuttuğu güzel bir gelenek, sinema kapısındaydı o Zamânlar.. Ne höşumüa gitmişti. 


Sinemayla tanışma. "Bandırma anilartmda arap filimleri, onların benzerlerini çe 


deli 


Ankara, müzikallerle taniştiğim dö nemi. Belki yedi, belki önyedi kez seyretti-Bim Yedi Kardeşe Yedi Gelinle başlayan, müzikal hastalığımı. 

Lise ve üniversite çağım hep sinemaya gitmekle geçti.. Gazetecilik başladı, sinema aşka dönüştü.. M.Ali Ağabey (Kışlalı) görev verdi. Yeni Gün Gâzetesi'nde köşem var. 
Sinema yazıyorum ayni zamanda., 1957'den bü yana yazmışım Sinemayı, iyi mi2. 

Ankara'da sinema ve film bol, ama sinema cenneti asıl İstanbul.. Maç falan için İstanbul'a gittiğimizde geri kalan zamanla- 


rı hep sinema ve tiyatro için değerlendiri- - 


Yörüz. Kuzenim Doğan Şener'e telefon ediyorumu, O biletleri alıp hazır ediyör.. 
1980'de İstanbul'a taşınınca, sinema izlemem zora girdi.. Çünkü, yaşam koşulları, 


sinema cennetini, cehenneme çevirmişti. 


Gitmek zor. Dönmek zor. Dolmuş, öt0- büsle gidip gelmek imkansız gibi., Araban- la gitsen başka dert.. Park edemiyorsun, bir yerlere. 

Ancak çok çok önemli filmleri götebili- 


ken Münir Nureftin, korsan've kovboy filmleri var" 


yordum. 

Televizyon korkusu sinemayı da öldürmüştü zaten. Sinemacılar rekabet yerine masraf kısmayı tercih etmişlerdi. Klima yok. 'Tüvaletler pis.. Kulisler bakimsiz, büfeler rezillik.. Makinaların hurdası çıkmış. 
Filenlet karanlık ve cızirtli.. Hadi git bakalim. 

Sonta, sinema merkezleri doğmaya başladı, batıdaki gibi.. 

Bir kulis etrafında birkaç sinema.. Hangi tür filmden hoşlanıyorsan merkezde biti vat mutlak. Park yerleri var bu merkezlerin. Koltuklari tahat, kulisleri temiz.. Ses ve görüntü düzenleri harika.. 

Sinemaya gitmek yeniden zevk oldu ba na,. Gene her boş gecemi sinemada geçir: meye başladım ve işte o zaman eksikliği hissettim. 

Bu yeniden doğan sinemanın hala adam Bibi bir dergisi yöktu.. 

Olmalıydı oysa.. Dünyanın her yerinde vardı ya.. Bizde niye olmuyordu, öyleyse? 

Olacak mı, dersiniz? Li 
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En yüksek Tepe: 
Everest 


En sevimli uzaylı; 
ET 


En aydınlatıcı bilim adamı: 
Edison 


En iyi keman: 
Stradivarius 


0 


En klark: 
Clarke Gable 


En romantik ken. 
Venedik 


En ünlü fare: 
Miki Fare 


En ünlü soyut: 
Picasso 


En sihirli baskeiç 
Magic Johnson 


En tanınan tablo. 
Mona Lisa 


Albert Einstein 


En ünlü komedyen. 
Charlie Chaplin 


En değerli otomob. 
Rolls Royce 


güzel Türk; 
iman Halis Ece 


En haritacı: 


Piri Reis 


En iyi fi itbolci: 
Pele 


Türkiye'nin 


en iyi bankası 


Akbank 


Akbank, dünyaca ünlü finans dergisi Euromoney tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en iyi bankâsı seçildi. 
Bu onur, Akbank'a ber dönemde 96 100 güven duyan Türk insanının... 


li Mei 8 
Amidst strong comperiton, Warburg led the field in corporate finance and M&A 


Türkey 
Best bank Akbdnk 
“Akbank has a reputatiön for sound management Last year it recorded an incrcase in profits of 28 ©£ (in dollar terms), together with 4 
29 Ye tetürn on eğuily. 

a 


Türkiye 

En iyi banka Akbank 

Akbank, sağlam ve istikrarlı yönetimiyle ünlüdür. Geçen yıl, 96 29 oranındaki özkaynak verimliliğinin yanı sıra, dolar bazındaki kâr artışı 9e 28 olmuştur. 


APA Şİ ün Miz 4 


Güveninizin 


Eseri 


* Setlerden 


Hanks ve 
Howard 


“Apollo 13”le havalanıyor!.. 


om Hanks, “A League of Their Own-Kızlar Sahada” için kilo almış, “Philadelphia” içinse aldığı kilolardan çok fazlasını vermek zorunda kalmıştı. Şimdiyse “Apollo 13” adlı yapımda alabildiğine hafif... Talihsiz bir NASA uzay projesini anlatan filmde, aya yolculuk yapan uzay aracının 


Çanlı cenaze. 
Tom Hanks, b kez de veremli. 


ana modülünde meydana gelen patlamayla hayatları tehlike giren üç astranotun mücadelesi anlatıliyor. Hanks'in astranot James Lovell'ı canlandırdığı filmin yönetmeni Ron Howard. “For All Mankind”la Oscar'a aday gösterilen uzay araştırmacısı Al Reiner, “Apollo 13”ün senaryosunu William Broyles'le birlikte yazmış. Howard ve Hanks'in uzayla yakindan ilgilendiklerini belirten Reiner, ikilinin projeyi bir kahvaltı sırasında imzaladıklarını söylüyor. Yönetmen Howard'a göre ünlü aktör bu projeyi, üç aylık büyük bir uzay kampı olarak gördüğü için imzalamış. Onun haksız olduğu nu söylemek hemen hemen imkansız. Çünkü NASA tarafından düzenlenen özel geziye bütün ekip katılmış. Universal'dan Tom Pollock, merkezdeki her deliği didik didik ettiklerini söylüyor. 

Filmin diğer bir özelliği de çok otantik ok ması, Reiner, Lovell'a evde dinlediği müziğe kadar her şeyin sorulduğunu ve filmin aslına sadık bir çalışma olarak karşımıza çıkacağını söylüyor 


Başrol oyuncusu aranıyor 


Yeis. Alfonso Arau, yeni filmi “A Walk in 


Çikolatacı 
Keanu. B2şr0// 

paylaşmak için 
Meksikalı bir ız 


arıyor. 
a 


the Clouds”da Keanu Reeves'e rol verdi. Çikolata satıcısını canlandıran Reeves, hayli zengin 


ve asil Meksikalı bir kadına aşık oluyor. Filmin 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yapımcı şirketi Fox, bu rol için ünlü bir kadın aktris bulunması konusunda oldukça ısrarlı, İşte Arau için problem burada başlıyor, çünkü bu rol için uygun birini bulmak çok zor. “Latin Amerikalılar sürekli kavga içindeler. Bazı durumlarda sizden bilgi almadan bile sizi suçlayabiliyorlar. 
Beni, bu rolü Winona Ryder'a önerdiğim için suçladılar, oysa bunun gerçekle bir ilgisi yok” diyor yönetmen. Hemen belirtelim, yönetmen Winona'yı yeni filmi için düşünüyor. "A Walk in the Clouds'un senaryosu Jerry ve David Zucker'e air. 


Skandal, skandal... 


akın bir zamanda çekimine başlanacak olan Yiciş Hall” filmini “Sea of Love-Aşk Denizi'nden tanıdığımız Harold Becker yönetiyor. 
New York Belediyesi'nde dönen dolapları konu alan filmde, belediye başkanını Al Pacimo oynuyor. 
Genç kuşak oyunculardan John Cusack ve Bridget 
Fonda da filmde rol alıyorlar. 


Batman'in dönüşü... 


atman Forever” filminin çekimine 21 Eylül'de eme ama yapımcılar bir şokla karşr 

laştılar: Ünlü “Batman” Michael Keaton filmde oynamaktan vazgeçti. Yerine Val Kilmer düşünülüyor. Anlaşılan o ki, Keaton'la yapımcılar ücret konusunda anlaşamadı, aktörün 15 milyon dolarlik ücret talebi ve hasılattan yüzde alma istediği kabul edilmedi. Söylenenlere göre, bit başka neden de Keaton'ın yönetmen Joel Shumacher'le anlaşamamiası, Batman'in yeni bölümünde, kahr manın sadık dostu Robin'i Chris O'Donnell canlandiriyor. Batman'in kalbini çalan kadınsa Nicole Kidman. Kidman bu rolü Cindy Crawford, Renee Russo, Linda Hamilton gibi güzel yıldızların arasından sıyrılarak kaptı. Daha önceleri Vicky Vale rolünü oynayan Kim Basinger, Val Kilmer'la iyi anlaşamadığı için listeden çıkarıldı. 


Küçük 
Kadınlar 


ouisa May AL cottın “Küçük adınlar”ı filme 


çekiliyor. 
Armstrong'un yö- 


nettiği filmde Jo rolünü Winona Ryder oynuyor. Samantha Mathis ve Kirsten Dunst Amy'nin 16 ve 20 yaşındaki halini canlandırıyorlar. Meg'i Trini Alvarado, Beth'i Claire Danes, anneyi Susan Sarandon, Jo'nun pro- 


fesör arkadaşınıysa Gabriel Byrne oynuyor. 


Byrne'ın söylediğine göre, küçükken annesi ona “Küçük Kadınlar”ı okurmuş. “Bu hikayeyi öğrendikten sonra Beth'e aşık oldum ve büyüdüğümde onun gibi bir kadınla evlenmeye karar yerdim. 
Ama henüz böyle biriyle karşılaşamadım.” 


Gillian | 


Motor! “Die Hard” | ni üçledi. 
ohn Me Tiernan, “Dic Hard 3”ün çekimine |  U7/ seride yine bol hareketli sahneler var. 
Brnce Willis bu filmdeki karakterden 


vazgeçemiyor. 


Temmuz sonunda başlamıştı. Bu bölümde de Bruce Willis detektif McClane rolünde. 
önemli toldeyse ünlü İngiliz oyuncu Jeremy Irons 


Diğer 


var. 


İki güçlü karakter birarada 


oliy Hunter vc Sigourney Weaver “Copycat” adlı filmin yıldızı olacaklar. “Sommersby”nin yönetmeni Jon Amiel'in çekeceği film gelecek aydan itibaren San Francisco'da çevrilmeye başlanacak. Bir kadın polisle, agorafobiden şikayet eden bir psikiatrın hikayesini konu alan film geri- 


lim ve korku dolu. İki ünlü yıldız, cinayetlerini tanınınış hikayeler doğrultusunda gerçekleştiren bir katilin kıskacı altında. 


Onları hiç böyle görmediniz 


trick Swayze, Wesley Snipes ve John Leguizamo'yu daha önce hiç görmediğiniz bir 


halde göreceksiniz. Hollywood'un bu sert erkekleri üç travestiyi canlandırıyorlar. New York sokakları onlardan sorulutken, bir gün aniden Hollywood'daki 
| bir güzellik yarışmasına katılmak için 
| yola çıkıyorlar ve müthiş bir komedi 
başlıyor. Bu üç önemli isim, James Spader, Matt Dillon ve Rob Lowe gibi ünlü yıldızlar arasından seçildi. New York'taki üç haftalık çalışmalar Nebraska'da devam etti. Patrick 


Swayze, Kasım'dan itibaren yeni fil mi “Three Wishes”in çekimlerine başlıyor. 


i Travesti Patrick Swayze. 
| Sert aktör, ilk &ez sıradışı bir 
' rolde... 


Yalanlar MEYE 


5 yy AMMA TİD, ye7z 


VER... 


EŞ 


i 


Filmin en önemli sahnelerinden biri. 

“True Lies" heyecanlı sahnelerle dolu. Bunların içinde en fazla ilgi çekeni, Mismi-Plorida arasındaki 
176 kilometrelik yolda, 
teröristlerin oluşturduğu konvoyun iki Harrier jeti 


tarafından bombalanması. 
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OBA AYYIr iatdrisilaraları, 


Özel efektlerin kullanıldığı sahne tamamlanmak üzere... 
Fotoğrafta görülen küpr#, yıllardır 


kullanılmayan eski bir güzergah #izerinde 


bulunuyor. Nefer kesen kovalamaca bu eski yolda gerçekleşiiriliyor. Minyatiir parlama yülimesine silllyazle gerçek Elemdar Jerleridii attığı roka görüntüleriyle masa başında 


hazırlanıyor. 
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Me m 


Değişmez ortaklar. To» Arnold ve Arnold Shwarzenegger iş dışında da iki iyi dost. 


Gameron'un sihirli sahnelerinden birl. Kz5r7xax71:2 Shwarzenegger, kendisini kovalayan 


Aziz'den kaçıp bir çatıya çıkıyor ve inanamayacaksınız ama oradan bir motositletle kaçıyor. 


En sakin sahne. "Tre L7er'zn çok ender 


rastlanılan tehlikesiz çekim anlarından 


biri. Tarker, mutlak bir ölümden kurtardığı eşini (Jamie Lee 
Curtir) büyük bir mrlulukla 


kucaklıyor. 


ÖNETMEN JAMES CAMERON'UN işi film çevirmek değil, s; 


ens'ın konusu uz? 


ar düzenlemek. "Alidaki savaştı, "Termi- 


nator" serisinde insanlarla makinaları karşı karşıya getirdi. "True Lics'daysa en li silah 


olarak gördüğü 
SchWarzenegger'i iki cephede birden çarpıştırıyor. Kaslı aktör, yüzlerce teröristle boğuştuktan sonra bir de evdeki huzuru sağlamak için kolları SIVIYOr. 


Arnold 


Kırk yaşındaki Kanadalı yönetmenin mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olması, "True Lies'ın çekimleri sırasında ortaya çıkan dev sorunların 


aşılmasında büyük bir avantaj sağlıyor. Altı aydan fazla süren çekimler sırasında iki bin kişi çalışıyor, çalışma mekanı sürekli değ Filmin çekim maliy milyon dolar gibi inanılmaz bir rakamla ifade ediliyor. Hollywoodlu yapımcılar, "Cameron tamamen mantık dışı hareket ediyor, insanlık tarihinde kimsenin tük mediği kadar para harcıyor" diyorlar. Ama yönetmen bunu kabul etmiyor ve bugünki parayla hesaplandığında "Spartacus"ün şimdiye kadar çekilmiş en pahalı film olduğunu söylüyor. 
Filmin zorlu çekimleri sırasında devreye given iki Harrier jeti, hava koşullarının uygun ol 


tiriliyor 


maması nedeniyle çalışmaları iki hafta aksatıyor, bölgede meydana gelen "şiddetli" depremse çekimlerin geçici olarak durmasına yol açıyor. Helikopterle çekilecek bir sahnenin yeterli para bulunamaması nedeniyle iptal edilmesi de çalışmanın dedikoduları arasında. Bu durum gizlenmek istense de ekipteki bir boş boğaz tarafından gazetecilere aktarılıyor. Miami'de çekilen jetlerin dalma sahnelerini donanma pilotlarının bile gerçeğinden ayırdedemeyeceğini söylüyor eleştirmenler. Filmin yıldızı Amold Swarzenegger de aynı fikirde: "Bu mükemmel bir film, Terminator 
2 tarzı görüntüler var, ama daha yaratıcı, daha 


önce hiç görmediğiniz şeyle: 


“True Lies'ın büyük bölümünün çekildiği stüdyolar, Los Angeles'ın 80 kilometre kadar dışındaki Santa Clarita'da, bunun nedeniyse kenite yeterli park yeri olan bir stüdyo bulunamaması. 
Film ekibinin böylesine kalabalık olması, çekim yapılan birçok yerde protestolara yol açıyor. Örneğin, Newport şehir komisyonu, "True Lies'ın şehrin gürültü yasalarına göre bir istisna olarak kabul edilmesi için özel bir oylama yapıyor. 

Filmin sanat danışmanı, aynı zamanda filmde rol de alan Tia Carrere. Güzel danışman, Cameron için "Energizer tavşanı gibiydi" diyor. Ca- 


JAMES 


CAMERON 


“True Lies'ı yönelmeyi kabul ettim, zaten başka yapacak işim yoktu” 


> “Terminator 2“den sonra “True Lies* da çok yüksek maliyetli, olay yaratacak bir film. Bu tür mega projelere devam edecek misiniz? 

CAMERON. "Terminator 2'den sonra daha küçük boyutlarda bir film yapmayı tasarlamışum. Ancak bir takım hukuki sorunlardan dolayı bu projeden vazgeçmek zorunda kaldım. O sırada Arnold Schwarzenegger "True Lies'ı önerdi. Beni ikna etmesi zor olmadı, zaten yapacak başka 


bir işim yoktu. Her ne kadar bu tür filmler çekmenin ayrı bir keyfi olsa da, bundan sonra iki bin kişilik kadro gerektirmeyen filmler de yapacagım. 
> “True Lies"'ın çekimlerine çok zar kaşlandı, ama siz keyiften söz ediyorsunuz? 
CAMERON. Bana ciddi bir şekilde baskı yapabilecek tek kişi yine benim. Çekimlerin gecikmesine gelince, Los Angeles'teki deprem veya 


hava koşullarının jetlerin havalanmasına engel olması gibi elimizde olmayan nedenlerden kaynaklanan sorunlar bunlar. Filmin kalitesinden ödün vermektense çekimlerin gecikmesini tercih ederim. 

- Birkaç yıl önce komik filmler çekemeyeceğinizi söylemiştiniz. Ama “True Lies"ın aksiyonla kometli arasında seyreden bir film olduğunu söyleyebiliriz. 

CAMERON. Filmlerime komik unsurları ne dereçe katabileceğim konusunda yeteneklerime fazla güvenemedi-Simi itiraf ediyorum. "Terminator 2"yle izleyiciden aldıgım olumlu tepki beni bu konuda cesaretlendirdi. "True Lies'da ortaya koyduğum aksiyon ve casusluk sahnelerinde benim üzerimde kimseyi tanımıyorum. Ancak buna rağmen Casus Armold'la ev kadını olan eşi Jamie Lee Curüs arasındaki gülünç olayları dile getirebildiğim zaman tatmin olabiliyorum. 

— “Terminator 1“, “Aliens” gibi filmlerin hiç de içaçıcı olmayan konuları artık size ilginç gelmiyor mu? 

CAMERON. Hayır, tersine... Bundan sonraki çalışmamda Katlıryı Bigelow'un eseri "Strange Days'i çekeceiz. "True Lies'da teröristlerin ve nükleer lar üzerindeki tehditini daha da gerçekçi bir şekilde dile getirebilirdim, ancak hem gerçek teröristlerin hedefi olmak istemedim, hem de o tür sahneler Schwarzenegger'in filmdeki yatak odası problemleriyle pek uyumlu olmazdı. 

> Peki bu nedenle mi filmde “science fiction“ efektleri kullanılmanı? 

CAMERON. Evet, "Terminator 2'de izleyici kendisini neredeyse sahnenin içinde hissederken "True Lies'da bu tür efektler çok üstü kapalı kullanıldı. Ancak bu tarz, filmin başarısını daha üst düzeye çıkardı. Filmin konusunu dağıtmasına izin vermedik. 

-Neden bir bilgisayar firması kurdunuz? 

CAMERON. Bilgisayar firmasıyla ortaklık kurmamın sebebi, filmlerin efektlerini daha düşük maliyetle gerçekleştirme imkanı yaratmak. Efeki çalışmaları sayısız deneme gereküriyor, bu alanda yapılacak daha çok iş var. İllüzyonları filmlerde uygulamanın daha kolay ve tehlikesiz yolları bulunmalı. Birinin bu işi ileriye götürmesi gerekiyor. 


silahların insan- 
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“Crane İrdek”. Kuş bakışı çevrilen sahnelerde 


kamera çekim aracının zerine monte ediliyor, 


Maket jetler Harrier jetleri Amerikan Hava Kuvvetleri'nden birkaç gönlü, 


e ödünç alındı, bu nedenle geri kalan sahneler için yeni jetler yapılı. 


meron da bu görüşe katlıyor, "Linda (Hamilton) ve bebeğimizin çekimlerde yanımda olmasının 


etkisi bü 


ktü, belki de bu yüzden ber sey böylesine iyi gitti." 

"True Lies", Bond filmlerine özgü klasik bir casus sahnesiyle açılıyor. Harry Tasker (Arnold Schwarzeni 


ger), silah tüccarlarının İsviçre'de 


düzenledikleri bir partide konukların arasına karışıyor, kadınların kalbini fethediyor, bilgisayar 


i elde etmek için uğraş veriyor, kaçmaya 


en bir düzine güvenlik görevlisini alt edi- 


Güvenlik gerekçesiyle ailesinden bile casus kimliğini saklamak zorunda kalan Harry Tasker'i karısı Helen Jamie Lee Curtis) ve kızı Dana (Eliza Dushku) işini iyi bir şekilde yapmaya çalışan bilgisayar satıcısı olarak tanıyorlar. Bu iki farklı dünyanın film boyunca çarpış açığa çıkıyor. Ancak çarpışmanın boyutları hayli büyük. Filmin sonuna doğru bir adanın tümüyle bombardıman edilmesi, Sehwarzenegger'in heli- 


ğı bu noktada 


kopter ve jetlerle olayları kovalaması gibi... 
Eleştirmenlerin görüşüne göre James Came- 
'yi aşmış durumda... Ancak merakla sordukları bir soru var: Acaba "True Lies'ı nasıl aşabilecek?.. . 


ron bu yapıtıyla "Terminator 2" 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Hollywood'un şiddet, heyecan ve gerilim seven yönetmenleri 


iş yapan filmleri 


"Terminator" (1984), 
“Aliens! (86), "The 
Abyss" (89), "Terminator 2" ('91), "True 
Lies" ('94) 


"The Tackage" (1989), 
“The Fugitive" ('93) 


James — 
Cameron 


Andrew 
Davis 


Kameraman olarak 
“Lethal Weapon 3" 
(1992), yönetmen olarak "Speed" (94) 


Richard 
Donner 


"Lethal Weapon" 
(1986), "Scrooged" 
(88-92) 


Renny 
Harlin 


“cliffhanger" ('93) 


edator" (1987), 

ie Hard" ('88), 
“Hunt for Red 
October" (90), "Last 
Adiion Hero" (93) 


"Dead Calm" (1989), 
“Patriot Games" (92), 
“clear and Present 
Danger" (94) 


John Me 
Tiernan 


Phillip g>” 
Noyce £ 


"Alien" (1979), 
"Blade Runner" ('82), 
"Black Rain" (89), 
"Thelma and 

Lovise" ('91) 


"Top Gun" (1985), 
"Beverly Hills Cop 2" 
(:87), "Last Boy Scout” 
('91), "True Romance" 
(93) 

Yazar olarak "True 
Romance" (1993), yönetmen olarak 
"Reservoir Dogs" (92), 
"Pulp Fiction" ('94) 


Öuventin 
Tarantino 


Paul "Flesh and Blood" 
(1985), "Robocop" 
V hçevep (87), "Total Recall" ('90), "Basic Instict" 
(92) 
John "A Better Tomorrow" 
WE (1986), 


e Killer" ('89), 
"Hard Target" (93) 


Teknik konularda ve nefes kesen filmlerin ger: çekleştirilmesinde diğer yönetmenlerden bir adım ileride: 


Filmlerinde oyuncuyu ön plana çıkarmayı tercih ediyor. Tommy lee 
Jones'u üne kavuşturdu. 


e filmlerinin en iyileri listesinin başına geçti. 


Objeleri çarpışlırmakta usta 


Filmin anlatımına sörükleyicilik unsuru katarak ilgi çekiyor. 


Havalandırma boruları ve denizaltı 


sahnelerinde üstüne yok. 


İnandırıcı sahnelerle izleyicileri sürükleyebiliyor. 


Geleceğin sanat dalı olarak görülen video klip tarzını oluşturarak 
"80'li yılların sinemasını zenginleştirdi. 


Gençliğin nabzını tutan eğlenceli filmlerde söz. 
sahibi 


Gangster ve şiddet filmlerinde komediyi ön olanla 


Hollandalı yönetmen tabuları yıkmakta usta. 


Alama sahnelerini büyük bir ustalıkla başarıyor. 


"Aliens'"in bazı sahneleri, 
"Terminator 2" ve 
"True Lies"ın son saati, 


"The Fugitive"de rayından çıkan tren. 


“Speed"de otobüsün büyük bir boşluğun üzerinden fırlaması. 


Bomba sahneleri çok başarılı. 


“Cliffhanger"da 
Srallone'yle 
Lithgow'un düşen helikopterde kıyası- ya dövüşmeleri. 


"Die Hard"da Bruce 
Willis'in gökdelenden atlayışı. 


“Patriot 
Games"deki terörist sahneleri. 


“Blade Runner”da 
Harrison Ford'la 
Rutger Haver'in son karşılaşmaları. 


"True Romance'ın başlangıç ve bitiş sahneleriyle gençlerin gönüllerini fethediyor. 


"Reservoir 
Dogs"daki komik sahneler. 


Robocop'da Mrs. 
Stone'un yaşadığı olaylar. 


Filmleri genellikle iki kahramanın inelerce insanı öteki dünyaya göndermesiyle bitiyor. 


SK 


Arçelik Kettle 


|saya, kahveye, çorbaya, yemeğe anında kaynar su hazırlar...J 


dilinizden anlar! 


Arçelik Kettle, hem pratik, hem ekonomiktir. 1.3 litre suyu 4 
dakikada kaynatır. Otomatik olarak durur. Ayrılabilir tabanıyla kolay kullanılır. Çaya, kahveye anında kaynar su 


hazırlar, yemek hazırlığında vakit kazandırır. ARCELİK Sizinle aynı dili konuşur. 


Sri sare ARS 


| Hollywood artık "hard seks"i ön plana çıkaran filmlerin pe- 


— sinde... "Fatal Atiraction" ve "Basic Imstiner"le birlikte bu 
| sür filmlere olan ilgi bir anda büyüdü. Barry Levinson'ın "Diselo- 
» sure", Lucha Llos'num “Ihe Specialisi", Richard Rash'ın "Color of Nighi", Zalman King'in "Delta of Venus" ve Garry Marshall'ın "Exit to Eden" şiddet ve seksi birleştiren filmlerden bazıları... 


e > — — 


her konuda 1900'le başlayan telefon numarala- 


rına başvuruluyor, telefondaki mekanik ses seks hakkında bütün sırları fisıldıyordu, Bu filmlere de yansıyordu, örneğin Robert Alt- 


ian'in "Amerika"sında Jennifer Jason Leigh bir 


yandan ku eta kendinden 


geçiyor, bir yandan da bebeğinin altını değişti- 


lağirda telefonla a 


siyotdu 
Ama bu sahneler gerilerde kaldı. Amerikan 


sineması köklü bir değişim geçiriyor, yıllarca özel telefon hatlarının ardında tutulan bilgileri, beyazperdede açık ve sınır tanımaz bir şekilde gözler önüne seriyor. Artık Hollywood filmleri, saldırgan "hard" seks temasını işliyor. 


"Jurassic Park'ın ya 


arı Michael Crichton'ın aynı ismi taşıyan 


<losure" da bu akımın son örneklerinden biri. Demi Moore'un canlandırdığı Meredith Johnson karakterinin yer aldığı hard sek: falık senaryonun yalnızca 13 sayfalık bölümünü Kapsıyor. Ama tüm filmin en vu- 


çucu sahnesi, işte bu 13 sayfada yazılı. Bu sahnede Meredith'in 


romanından uyarlanan "E 


hineleri, 400 Ss; 
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"01 Night 


Rlehart Rüsh'n erotik, sınır 


tanımaz ve fantastik seks sahneleriyte dolu U 


» Bruce Wilis. » 
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Wa İNME 
WU YUN 


Tutkulu bir ask öyküsünü konu alan film, yazar 
Henry Miller'la 
Anais Nin'in başdöndürücü aşkını konu almıştı. 


40 sinsma 


ağzından çıkan her sözcük özenle seçilmiş ve incelenmiş 


"Diselosure"un yönetmeni Barry Levinson, filmin şiddet ve 


etotizm içeren sahnelerinin çekimi için dört tam gün harcıyor. 
Sonuçta filmin başrol oyuncuları Demi Moore ve Michael Doug- 


las olduğu için çok zorluk çekilmiyor. Her iki sanatçı da profes- 


yonel, üstelik seks ve şiddetin içiçe geçtiği güç sahnelere son derece alışıklar. Senaryonun 13 sayfalık bu çok özel bölümü, romanda anlatılan yoğun erotizmin ekrana tüm doğallığıyla yansıulabilmesi 


sin, defalarca yazılıyor, Kış sezonunun en sıcak filmi 


gözüyle bakılan "Diselosure", ABD'de Aralık'ın ikinci yarısında 


gösterime girecek, 


“ - ÖLYWOOD, ARTIK CÜRETKAR ve seksin baskın bir şekilde 
| iŞ ön plana çıkarıldığı, taruşmalara neden olan filmler arı- 
İ İÜ yor. Hatmayacağınız gibi, Robert Redford'la Demi Mo- 

A. A orun başrollerini paylaştıkları "Ahlaksız TekliNte, yakışıklı aktör birlikte olduğu Moore'a bir gecelik beraberlik için 1 


milyon dolar önerince yeryerinden oynamıştı. Yönetmen ve ya- 


pımetların yıllarca gözünden kaçan sarışın güzel Sharon Stone'sa 


EKİM 1994 


Garry Marshall'ın son filmi, kamçı, zincir, siyahı deri obieler ve sınır tanımayan 


cinsel tantezilerle dolu hir aşk öyküsü... 


Hollywood imzalı ve alabild 
"Basic Insüncr" filminde üslendiği rolle bir anda birinci sınıf bir oyuncu oldu. Sarışın, soğuk ve gizemli Sharon, rol arkadaşı dedektif Nick Curran rolündeki Michael Douglas'la "Basic Insünct' için kamera karşısına geçti ve film Hollywood'un hard-seks tarzı yapımlarının önemli bir halkası olmayı başardı. 


ine özgür erotik sahnelerle bezeli 


Zalman King, yazar 
Hirrin günlüğünde hareketle çektiği son filminde, 1930tarin 
Paris'inde, genç Elea'nı tinsel yönden uyanışını erotik bir alış açısıyla 


” İR DİĞER EROTİK BAş Yapın DA, Sharon Srone'la Sylvester # 


Stallone'nin baş rollerini paylaştıkları "The Specialist", Bu 


film son yılların en açık ve cüretkar sahneler içeren çalıs- 


” malarından... Cannes'da bü 


yük ses geren, kısa bir süre 
'de de gösterime girecek olan "Color of Night da Rich 


filmde, Bruce Willis Jean Jacgücs Annaud'nun "Sevgilisinin genç 


içinde Tü; 


merakla beklenen filmler listesinde rd. Rush'ın yönettiği 


yıldızı Jane March'la kamera karşısına geçiyor. Film, erolik ve 


fantastik seks sahneleriyle dolu. 


a 

Hollysvood'daki tüm bu açıklık politikasına karşın, gelenekler ve sansür gücünü hâlâ hissettiriyor. Los Angeles'tâ yaşayan Hollandalı yönetmen Paul Verhoeven, hemen her filmi için sınır tanımaz ve cüretkar olmakla eleştiriliyor. Olay yaralan filmi "Basic Instinet'in bazı bölümlerinin sansüre uğı 


adığı ve kesildiği herkes tarafından biliniyor. Verhoeven'nin, senaryosunu milyar 


der senarist Joe Eszterhas'ın yazdığı yeni projesiyse Hollywo- 


od'da şimdiye kadar gerçekleştirilememiş, olay yaratacak bir film 
2 


kin tarafından yönetilecek olan projesi "Jade'ın da yazarı, Film 


larak değerlendiriliyor. Eszteri mounüun William Fried 


anlatıyor. 


tümüyle seks üzerine kurulu... 

Hollwwood'da nitelikli erotik filmler bulmak adeta bir yarışa dönüştü. Bundan birkaç yıl öncesine kadar, Michael Douglas gibi düzeyli ya da Sylvester Stallone ve Bruce Willis gibi aksiyon filmlerinin kahramanlarını bir zamanlar "ikinci sınıf diye nitelenen projelerde görmek neredeyse imkansızdı. Ki 


se böyle hard 


seks senaryoları için milyonlarca dolar ödenebileceğini hayal bi. 


le edemezdi. Hiç şüphesiz ki, "Naked Paradise", "Tecnage Dol, “Sororiiy Girl" gibi çekimleri iki ay içinde, 600 bin dolarlık büt 


çeyle tamamlanan filmleri çeken Roger Corman gibi yapımcılar 


vardi. Ama bunlar Arjantin ya da Haw 
4 
Michael Douglas, "Basic Instinci'i ülkesinin ahlak, 


le, tanınmayan oyuncu 


kadrolarıyla çekilirdi. 


rine tepki olarak çevirdiğini söylüyor. 'Her şeyin yasaklandığı bir ortama karşı savaşmak istedim. Bu yasakları koyanlara karşi bir set çekmek iyi olacaktı. Verhoeven'in yaptığı gibi cüretkar bir tarzda yapmak, neden olmasın?.." 


"9.5 Hafta'nın yapımcı ve senaristi, "Vahşi Orkide'nin yönet men ve yazarı Zalman King'se şu sıralar Henry Miller'la dalgalı 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Başrollerini Michael 
Douglas ve Sharon 
Stone'un paylaştıkları, cüretkar sahnelerle dolu film ABD'de harüseks temasına rayalı çalışmaların patlamasında baslantıç oldu, 


dean Jacyues İl 
Annaud'nun filminin küçük yıldızı Jana 
March , kamera karşısına geçtiğinde 
Çinli sevgilisiyle gerçekten Sevisin sevişmedliği hüyük merak konusu oldu. 


vava Ğİ 


Erolla 


Hari-seks temasını 


DEMI MOORE 


işleyen en veni (6 . Li LAN vapımılardan biri. Üç Seksi SOZGUĞU IN bölümden oluşan filmi, üç farklı ülkeden üç 


Ve yüzeysel...” 


Üzerinde mavi ipekten dar hir pardösü var. Kestane rengi sa6- ları özenle taranmış, elinde tuttuğu deri çanta ona genç hir iş Kadını havası vermiş. Bakışları sert. Kamera sürekli onu izliyor, yani “Disclosure"de Meredith Jolınson'ı oynayan Demi Moore'u... Ve çekime ara veriliyor... 


Kadın yönetmene alli, 


> Baştan çıkarıcı kadını oynamak kolay olmamalı... 

MOORE. Çok korkuyordum, şimdiye kadar rol aldığım filmlerde yer alan benzer sahnelerden çok farklıydı. Ahlaksız Teklif, romantik bir öyküye dayanıyordu. Oysa Diselosure'de saldırgan, şiddetin sınırında birini oynuyorum. Aralıksız konuşuyorum. Kolay bir çekim değil, ama Michael Döuglas deneyimiyle bana çok yardımcı oldu. 

> Meredith nasıl bir kadın? 

MOORE, Uyanık bir kız, çevresindeki birçok kişiden daha zeki, hızlı düşünen v kileri kullanmaktan zevi 


abuk kavrayan biri. Eyafındaalıyor. Cinsel açıdan vok saldır. 
gan. Güçlü bir kadın ve bunu arzularını gerçekleştirmek için kullanıyor 

- Meredith gibi karlınlar tanıyor musunuz? 

MOORE, Tabbi, aktif cinsel hayatları olan bu tür kadınlar, genelde kendilerinden genç erkekleri tercih ederler, 

-Size dokunulmasından rahatsız olur musunuz? 

MOORE, Eğer bir erkek kolunu omuzumu atarsa ya da beni kendine doğru çekerse bunda saldırgan bir yön görmen, Ama bu yaklaşımlarında abartı sezersem, © Zaman meselenin boyutu değişir elbette. 

> Michael Crichton'un “Diselosure* arllı kitahı çeşitli tepkilere neden olmuştu. Filmin de tepki çekebileceğini düşünüyor musunuz? 


MOORE, Filmin verdiği mesajlar konusunda bir sörum- 


bir aşk ir Anais Nin'in tuttuğu günlüğe dayanan "Ve- 
1930'lı yıl- 


ların Paris'inde geçen film, Fransa başkentinin entelektüel çevre- 


nüs Deltası" adlı erotik bir filmi bitirme aşamasında. 


Pramüaa 
Proposal 


EUR 


lerine yeni adım atan genç ve güzel Elena'nın cinsel yönden 


m uyanışını anlatıyor. luluk duymuyorum, aksine yapıcı tartışmalara yol açacağıguli bir kadına birlikte "Amerikalılar geçmişe oranla çok daha tutucular, Sharon St0- ni düşünüyorum. 
olabilmek için 1 ne'un Basic Instinct gibi erotik bir film çevirmesi, ülkede hakim > Hollywood'un en seksi kadınlarından biri olmak eğlenceli mi? 
milyon dolar tellif o Olan tutucu yaklaşım üzerinde doğrusu etkili olamadı" diyor Za MOORE, Seksi sözcüğü bana hep boş ve yün elmesi hiçbir ülkene (van King Yazar, genelde kadınları konu alan öykülerini eşi ve nı çağrıştırıyor. Belki duyarlı ya da hisli daha derin ve bü-Kabul edilemedi, iki kızının önerilerini dikkate alarak yazıyor. "Erotik film, gele- tünleyici bir anlam ifade ediyor. 
ei neksel olarak erkeğin bakış açısıyla anlatılır, ben buna karşıyım. 
YÜ İTS yaş head kahramanları çok sevdiğim, hem de kadın dünyası neden oldu. 


A2 siNEMA 


EKİN 


nın en ilgine malarından birinin, 


tanışması olduğunu gözlediğim için böyle düşünüyorum." 


adının kendi cinselliğiyle 


AKINDA GÜ 


RİNE GİRECEK OLAN ilgine hard seks yapımlar. 
ekli ül lümi bölüm çektikleri film: "Erotgue". ABD'den Li 


dan biri de, ü 


<len, üç kadın yönetmenin bö- 


Börden'in "Let's Talk Abouü', Almanya'dan Monika Treut'un "Taboo Pâtlor" ve Çin'den Clari Lâw'urn "Wonton Soup" 


adlı filmleri biraraya geliyor. 


"Exit to Eden'i yeni tamamlayan Garry Marshall'ın sen filmiy- 


1994 


se, yazar Anne Rice'in romanına dayanan bir aşk öyküsü, Yönet men filminde kamçı, siyah deri objeler. zincir ve bir dizi cinsel fanteziyi ölçülü bir mizahi dozda kullanıyor. Öykü, hayali bir zevk adasında Lisa'nın (Amerikalı ünlü televizyon yıldızı Dana Delany) ünlü bir fotografçıyla karşılaşmasını anlatıyor. Garry 


Hall'a göre Anne Rice'ın öyküsü, kadın ve erkek arasındaki iktdar ilişkisini analiz etmek için bir fırsat sunuyor. "1970'lerde, erkek kadına otomobilin kapısını açmalı mı, açmamalı mı, bu tartısiliyordu. 1990'lardaysa cinsel ilişkide, kadın mı erkeğe, yoksa erkek mi kadına baskın gelmeli, bü taruşılıyor." Lİ 


IAYVAN 


NICTKLŞON PELİEFER 


Bir Mike Nichols Filmi 
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EKİM'DE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, TRABZON, BURSA VE ADANA 


“Silverado”nun dekoru, dört aylık uzun bir çalışma, 60 milyon dolarlık bütçe... Üç samilik Wyati Earp”, aktör Kevin Costner'la yönetmen ve 
senaristi Lawrence Kasdan'ın 10 


yallık dostluklarının son örünit... 


YATT EARP efsanesi, Amerikalılar arasında hala en çok konuşulan konular dan biri, Tarihçiler onun gerçek bir kişilik mi, yoksa bir hayal ürünü mü ol- 


duğu tartışıp duruyorlar. 
Bazıları için Wyatt Berry Stapp Farp 19 
Mart 1848'de Monmouth-İllinois'de doğdu ve western tarihinin en ünlü kahramanı haline geldi. Örneğin, biyografisini yazan Stuart N. Lake, onun çok cesur ve asil bir kanun adamı olduğunu düşünüyor. Ama onun öc almak uğruna birini öldürecek kadar manyak bir kişiliğe sahip olduğunu savunanlar da yok değil. “Wyatt Earp” filmin yönetmeni Lawrence Kasdan ise, kahramanı vasat bir Amerikalı olarak değer lendiriyor: “Çok güçlü, kuvvetli ve makul, üstelik prensiplerine sıkı sıkıya bağlı...” 
Santa Fe'ye yarım saatlik uzaklıkta, tipik bir western kasabası... Bu güzel mekan, 1984 yılında 
Kasdan'ın “Silverado” filmi için dekore ediliyor. John 
Ford'un “Cehennem Kaçışı”, 
George Pan Cosmatos'un 
“Tombstone”u da burada çekiliyor. Kasdan, kasabanın özelliklerini göz önüne alarak Kevin Costner'li “Wyatt 
Earp”ü burada çekmeye karar 
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KEVIN 
COSTNER 


& 


LAWRENCE 
KASDAN 


Wyatt Ea 


veriyor. “Tarihsel açıdan diğer versiyonlarına göre gerçeğe cn uygun olanını çektik” diyor Kevin Costner. “Örneğin ilk defa bu filmde Wyatt Earp'ün üç eşini birarada görüyoruz, Filmi daha güzel bir hale getirmek için senaryoda bazı değişiklikler yapuk, ama duygusal açıdan aynı JFK'deki gibi gerçeğe sadık kaldık.” 

Yönermen Kasdan, filmi klasik wes tern tarzında ve özel efektleri minumuma indirerek çekiyor. Daha önce birçok kez kullanılan sahne, sıcak bir doğallıkla aydınlatılıyor. “Rock'n'roll tarzı westernlere karşıyım. Beni zaman yolculuğuna çıkar tan filmleri seviyorum. Bizleri geriye götürüp insanların nasıl giyindiğini, nasıl konuştuğunu ve sokakların nasıl olduğunu gösteren filmler... Gerçek hayattan kesitler gerekli, zaten sinemanın fonksiyonu da bu” diyor Lawrence Kasdan 

Kevin Costner, yönetmeninin yanına oturmuş, kulaklarını göstererek; “Sağ kulağından iyi duymaz, o yüzden iyi fikirlerimi hep sol kulağına söylerim. 
Ama sinirlendiğim zaman sağ kulağına konuşurum” diyor. 
Ticari sinemada Costner ve 
Kasdan ortaklığı çok özel bir yere sahip. Bir yanda dünyanın en büyük starlarından biri, diğer tarafta hem senarist, 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hem yönetmen kişiliğiyle bir starın Filme 

çok olumsuz sonuçlar kazandırabileceğini 

savunan bir dahi... Bu iki ünlü birbirleriy- 

le çok iyi arkadaş... Aileleriyle birlikte tatile çıkıyorlar, birbirlerine karşılıklı tavsiyelerde bulunuyorlar, Hollywood gibi komşuluk ilişkilerinin zayıf olduğu bir ortamda mükemmel bir dostluk sergiliyor 

lar. Il yıldır arkadaş olan Costner ve Kasdan, mesleklerini kendi kriterlerine göre yönlendirirken gişe hasılatını da göz 

ardı etmiyorlar. 

Lawrence ve Kevin, 1983'deki “The Big Chill” filminin çekiminde tanışıyorlar. 
Bütün ekip uzun bir süre Beaufort'da bir evde birlikte kalıyor. Cumartesi akşamları futbol oynuyorlar, her günleri kahkaha ve eğlence dolu geçiyor. Bir gece, Kasdan ve Tom Berenger westernler üzerine konuşmaya başlıyorlar. Bu sohbeti duyan Costner araya girmemek için kendisini zor tutuyor. “Benim bütün yapmak istediğim bir westerndi. Ama bunu Larry'ye söylemek çok zordu. Çünkü, ben de westernleri çok severim. Senin sevdiğin her şeyi ben de seviyorum, diyemezdim.” 


EKIMLERDEN ALTI AY sonra, Kasdan Costner'in yer aldığı bütün sahneleri montajda kestiğini söylüyor. 
Ama bu durum ünlü aktörü hiç mi hiç üzmüyor, aksine gülerek “Larry, bu hayatımın tecrübesiydi, ne tarz bir aktör olmak istediğimi gösterdi ve bunu dünyada hiçbir şeye değişmem. Bu konuda sıkılmana hiç gerek yok, çünkü bana çok güzel bir hediye verdin” diyor. İşte o an Kasdan Costner'la aralarında iyi bir arkadaşlığın başlayacağını hissediyor. “Silverado” filmini yazmaya başladığında Costner'a göre bir rol bulmaya karar veriyor, onu ünlü yapacak bir rol... Finaldeki düello sahnesinden önce Costner şehre atıyla 


giriyor ve salonun kapısını bir tekme darbesiyle açıyor... “İşte bu sahnede olmasını istediğiniz kişiyi oynuyordu. Barin arkasına elinde iki silahla ilerliyordu. Tam Steve McÇucen tarzı bir şeydi. Attan inişi, salona doğru ilerleyişi... O an Kevin'in kaderi- nin değişeceğini hissettim.” 

Costner'ın Kasdan'a sonsuz bit güveni var. Ama her şeye rağmen film ekibi, aralarındaki saygılı ancak çok sert tartşmalara şahit oluyor. Her ne kadar Costner Kasdan'ın son sözü söylemesini kabul etse de, sondan bir öncekini söyleme konusunda son derece kararlı. Kasdan, daha önce 
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| savunduklarının tam tersini söylediği za- 


man, Costner hınzırca gülümsüyor ve ekiptekilere göz kırpıyor. 


SLINDA ESAS SORUN, ikisinin de 

filmlerini kontrol etme hakkına sahip olması. Wyatt Earp, onların 

turku ve isteklerinin kesiştiği nokta, Film çekimlerinin tatlı sert havası kimseyi yanılcmamalı, çünkü senaryo konu sunda birçok tartışma yaşanıyor, iki yereneğin arasında anlaşma sağlanması oldukça zor oluyor. “İkisi de inanılmaz derecede inatçı, üstelik istedikleri her şeyi elde etmeye alışmışlar. Hayır cevabını sevmedikleri için birbirlerine katlanmaları ok dukça zor oldu, ama alttan almayı öğrendiler, çünkü bu filmi yapmayı her şeyden çok istiyorlardı” diyor Lawrence Kasdan'ın oğlu Jake. 

Costner'ın hayatında Kasdan'ın yeri çok özel. Yönetmen, “The Big Chill”de onu oynatıyor, “Silverado”yla starlığa taşıyor, “Bodyguard”ın senaryosunu yazıyor. 
Kasdan, “Bodyguard” sayesinde kendisiyle ilgili bazı gerçekleri keşfediyor. Her ne kadar yazdığı filmler büyük başarı kazansa da, yönettiği filmlerde aynı başarıyı görmek mümkün olmuyor. Örneğin “Return of Jedi” senaryosunu yazdığı en iyi filmlerden biri ve 200 milyon dolarlık hasılata sahip. Oysa yönetmenliğini yaptığı “The Big Chill”, “Silverado” ve “Grand Canyon” üzerlerinde çok çalışılmasına rağmen başarılı olamıyor. 

Costner, “Bodyguard” için samimi itiraflarda bulunuyor: “Sonu hiç anlamlı olmamasına rağmen 200 milyon dolar hasılat yaptı. Bazıları için hazmedilmesi kolay bir şey değil. Eğer bu filmde oynamamış olsaydım, benim için de çok zor olurdu.” 
Kasdan da filmin bu kadar başari kazanmasını çok garip buluyor. Ona göre, üzerinde çok düşündüğü ve umutlu olduğu “Grand Canyon” filminin sadece 32 mil yon dolar hasılat yapması çok acı bir durum. “Gerçekten çok tuhaf, yapmaktan memnun olmadığınız bir çalışma çok büyük başarı kazanıyor, başarılı olacağından emin olduğunuz bir işse beklenilen başarıyı gösteremiyor. Sinir bozucu bir durum.” 

1992 yılının Kasım ayında, Deadwood'da tatil yaparken Costner Kasdan'a 
306 sayfalık bir senaryo gösteriyor. Senaryoyu Dan Gordon'la geliştirdiklerini anlatıyor. Projeyi televizyonda dizi haline ge- 


| tirmeyi düşündüklerini de söylüyor. Los 


Wyatt'ın yakın arkadaşı. 7e/eizyoz dizilerinden tanıdığımız Mark Harmon, filmde şerif John H. Behan'ı canlandırıyor. Wyatt'la yakın ilişkisi olan bir kişilik... 


Üç saat 10 dakikalık film. Wyaz Earp, hayli uzun bir çalışma, ama sakın çekilen sahnelere kıyalamadığı için böyle olduğu sanmayın, İşte montajda kesilen kareler... 


K 


Kalabalık aile. M:b24/ Maden (üstte) ve Linden Asbby (alita) kahramanımız Wyatt Earb'ün dört erkek kardeşinden ikisini canlandırıyorlar. Efsane kişiliğin oldukça kalabalık bir ailesi var. 


Kate” rolündeki yaldız Doc 
Hollyday e hayatını paylaşmaktan muilu olmayan bir fahişe. 
Hemen belirtelim, “Büyük 
Barun” 
ünvanının fiziki görünümüyle bir ilgisi yok. 


ay. Dennis Ozaid, bu kişiliği oynayabilmek için kilo veriyor. 


Görüntüsü korkunç olsa da, veremli birini oynaması için başka çaresi yok!.. 
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Ti. 


Joanna Going, en belirgin 


Miği sarı bıyıkları olan kahramanımızın #ğüncü 


eşi rolünde. 


Evde, işte, tatilde birlikteler... 


Yönetmen Lawrence Kasdan'a göre bir star filmin gişe hasılatın: etkilemiyor. Ama Kevin Costner'la olan dostluğu 


Angeles'a dönüyorlar, Costner “Bodyguardın basın toplantısı sırasında karşısında Kasdam'ı görüyor. “Vücudumun bit anda buz gibi olduğunu hissettim. Daha önce söylediğim gibi Larry'nin benim üzerimde çok büyük erkisi var. Beni dışarı çağırdı, o seyi yapacağım, dedi esrarengiz bir sesle. 
Hangi şeyi, dedim. Cevap, Wyatt Earp'le ilgili olanı, ama uzun metrajlı olarak çekmeyi düşünüyorum, eğer oynamayı kabul edersen hemen yazmaya başlayacağım, ol- 


du. Söyleyecek bir şeyim yoktu, uysal bir 


öğrenci gibi kabul ettim”, 

Bes ay sonunda Kasdan 165 sayfayı tamamlıyor. Yazdıklarının çok iyi olduğunu şünüyor, hiçbir eleştiri almayacağından son derece emin, Wyatt Earp efsanesini ik trajediye çeviriyor. Ama Costner olamüdahale ediyor ve ünlü yönetmen seoyu baştan yazmak zorunda kalıyor. 


"Larry bana gerçekten harika bir tol vazdı. Ama daha önce ilk senaryoyu oku- 


um için aklımda o kaldı, bazı sahneleri < senaryoya göre oynamak istiyordum” yor Kevin Costner, Sonunda Kasdan ve 


Coöstner, eve kapanıyor ve senaryo üzerine 


m. 


"Wyari Earp" için artı puan! 


çalışmaya başlıyorlar. “Eğer anlaşamasaydık vazgeçmeye hazırdım, böyle bir ne denle tartışmak istemiyordum. Aklıma yatmayan tek şey, başkasının söylediği gibi bir şey çekmekti. Ne zaman, bunu çekemem, desem, Kevin gülerek, ama ben istiyorum, diyordu” diye anlatıyor Kas dan. 


ISAN'DA COSTNER'iIN “Perfect 

World”ün çekimleri için Los Angeles'tan ayrılması gerekiyor. Bundan 

çok memnun olmasa da, arkadaşına güvenmesi gerektiğine karar veriyor. 
“Larıy'ye telefon ettim, bebeği sana bırakıyorum, dedim. Bu çok istediğim bir şeydi, diye cevap verdi.” 

Santa Fe'deki çekimin bitmesinden 10 
sonra körü bir olay oluyor. Başrollerinde Kurt Russell ve Val Kilmer'ın oynadığı “Tombstone” filmi 55 milyon dolarlık hasılat yapıyor. Kevin Costner bu işe çok üzülüyor, çünkü filmin senaristi Kevin Jarre senaryoyu ilk kez ona yolluyor, ama aktör teklifi reddediyor. Film gösterime girerken Universal film şirketi “Wyatt 


Earp”ten yana çıkıyor ve rekabetten çekinerek “Tomhbstone”dan vazgeçiyor. Jarre, bunu bir skandal olarak niteliyor, üstelik Kevin Costner'ın filmi engellemeye çalışuğını iddia ediyor. Ama film şirketinin yaptığı açıklamaya göre, Cosiner filmin vizyona girmesi için ricada bulunuyor. 

“Bütün bu kavgalar aptallıktı. İçimden bir ses Jatre'ın filminin gösterilmesi ge rektiğini söylese de kendimi rahatsız hissediyordum. Kendimi filmimizin 3 saat 10 
dakika olmasının çok da olumsuz bir durum olmadığına inandırmaya çalışıyor dum.” Gerçekten de Kevin Cosrner, fik min kısalsılmaması için yönetmene destek veriyor. Hatta Kasdan, isminin, filmin isminden daha üstte yazılmasını istediği zaman bile onu destekliyor. 

Kasdan da Costner için aynı duyguları taşıyor: “Wyatv'la Kevin arasında birçok benzerlik var. Kevin aklını ve sezgilerini iyi kullanan biri. Her ne kadar kafasında" bazı şeyler net olmasa da, kendisini çok net olarak ifade edebiliyor. Üstelik Wyatt Earp gibi arkadaşlarına ve ailesine son derece sadık.” | | 
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FLA Julia RoBEkts'ı sürekli takip ediyor!.." Ünlü yıldızın Nick Nolte'yle oymadığı son filmi "I Love Trouble'in yer aldığı tüm haberlerin başlığı aşağı yukarı böyle. Londra'da çekmekte olduğu son filmi "Mary Reilly'nin setinde (John Malkovich'in odacısını oynuyor) basına, "Sizler beni sürekli yargılamak zorunda 


musinz?" inin yanında ol- 


diyor her fırsatta, 


mayışıyla ilgili sorulardan sıkılmışa benziyor. 
1993 yılının 27 Haziran'ında sürpriz bir kararla 
country şarkıcısı Lyle Lovett'la evlenen yıldız, daha ilk günlerden eleştirilere maruz kaldığını üzgün bir ifadeyle dile getiriyor. 

Aslında genç çiftin oldukça değişik bir yaşam tarzları olduğunu kabul etmek gerek. Ayrı şehirlerde, ayrı evlerde yaşıyorlar. Julia New York'ta, Lyle'se Teksas'ta oturuyor. Los Angeles'ta kiraladıkları evde birlikte vakit geçirmek henüz kısmet olmamış. Şimdilerde pekçok kişi Julia hakkında acımasız konuşuyor: O erkekleri seviyor ve terk ediyor. 

1988 yılında "Satisfaction" filminde oynadığı 
Liam Neeson'la kısa bir gönül macerasına giri- 


yor, ertesi sene "Steel Magnolias-Çelik Manolyalar" filminin oyuncusu Dylan McDermott'la olan nişanını atiyor. İki yıl sonra "Flatliners"da birlikte rol aldığı Kiefer Sutherland'ı evlenmelerine üç gün kala terk ediyor, Kiefer'ın arkadaşı Jason Patric'le İrlanda'ya gidiyor. Ardından Robert Altman'ın "The Player'inda Iyle Lovett'la görünüyor, Sonra evlilik geliyor, ama damat Paris'teyken Julia'nın New York'ta Ethan Hawk'la dans pistinde görülmesi işleri karıştırıyor. Julia ve Ethan bunun bir iş yemeği olduğunu, ilerde "Pagan Babies" adlı bir filmde oynayabilecekle- 


rini söylüyorlar. 

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler, ama Julia'ya göre her şeyi medya abaruyor. 
"Herkesin bir işi var, benim işim de film çevirmek, 


e söylentileri doğrulamak, ne de eğerler, amalar ve nasıllarla başlayan soru cümlelerini cevaplamak. Bütün bunların benim sorumluluğum olduğunu düşündüğüm zamanlar oldu. 
Yeteri kadar hırpalandığımı, hakkımda yalan söylendiğini, yanlış tanıtıldığımı ve yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum." 


Julia Roberts, hayatını sürprizlerle yaşayıp 


herkesten sakladığı sırları gerçekleştiren bir yıldız. Örneğin, evlenmeden çok kısa bir süre önce yoğun röportajlar yapmış, ama Iyle'le evleneceğinden asla söz etmemişti. Yakınlarının da söylediği gibi Julia sır tutmakta oldukça başarılı. 
Ama o, "Gizleyecek bir şeyim yok. Yanlış yapmadım, bunun güveni içinde yaşıyorum. Kendimi savunmak zorunda değilim, hakkımda komik şeyler uyduruluyor. Pazartesi hamile oluyorum, çarşamba boşanıyorum, cuma gizli ilişkilerim oluyor. Onlara göre benim bütün haf- tam böyle geçiyor. Gerçek hayatımın bunlarla yakından uzaktan ilgisi yok. Davetlere katılıyorum, yapılması gereken işlerimi yapıyorum, çalışıyorum, yemek yiyiyorum." 


Jalia'nın çocukluğu ailesiyle yaşadığı Atlan- ta'da geçiyor. Anne ve babasi Walter'la Betiy bir oyunculuk okulu işletiyor, 1972'de boşanıyorlar. Julia ve ablası Lisa anneleriyle birlikte Smyına yakınlarında yaşamaya başlıyorlar, ağabey Eric babayla kalıyor. Julia dokuz yaşındayken babası kanserden ölüyor, liseyi bitirdikten sonra kardeşleriyle New York'a yerleşiyor. Modellikten aktrisliğe ilk adımı o sırada atiyor. 
Ağabey Eric, 1988'de ilk küçük rolünü "Blood Red" filmiyle alıyor. Julia'nın Eric'le olan ilişkisi o zamandan beri kötü... 

- Kendini yorgun hissettiğini söylüyordun? 

ROBERTS. Yeniden doğmuş gibiyim, "I Love Trouble'ı çekerken o kadar yorgundum ki kendimi ölecek gibi hissediyordum. Ama son filmim "Pret-a-Porter" bende enerji patlaması yarattı. 

- Neden? 

ROBERTS. Çok eğlenceli ve yaratıcı bir çalışmaydı. Yönetmen Robert Alıman'dı ve bize çok destek oldu. Bizi sürekli ateşledi, performasımızın yükselmesini sağladı. Vi 

- Lyle hâlâ Paris'te mi? 

ROBERTS. Hmm, hmm... 

- Hiç birlikte olamıyorsunuz, yalnızlığa nasıl katlanıyorsun? 

ROBERTS. New York'ta bir sürü arkadaşım ve yapacak çok işim var. 

- Birlikte olmanın tanımlaması nedir sence? 

ROBERTS. Bazı insanlar birlikteliği fiziksel açıdan düşünüyor. Bence büyük bir aşk yaşanıldığında, bunun verdiği güven hissedildiğinde ayrı olmanın pek önemi kalmiyor. Lyle ve ben herkesin tahmin ettiğinden daha çok birlikte zaman geçiriyoruz. Onsuz bir yere gittiğimde evlliğin kutsallığını üzerimde taşıyorum ve orada ikimizi temsil ediyorum. 

- Peki dört-beş sene öncesine göre ne gibi değişiklikler geçirdin? 

ROBERTS. Sanırım o zamanlar daha yumuşak ve toleranslıydım. Artık daha akıllı olduğuma inanıyorum. 

- Nasıl yani? 

ROBERTS. Neyin daha önemli olduğunu ya da hayatın ne anlamı olduğunu daha iyi anlıyorum, Ne düşünüyorsam söylüyorum, ama çok saldırgan olduğum düşünülmesin. Hata yaptığımda bile hiçbir kötü niyetim olmadı. 


- Daha önce ciddiye almadığın neyi ciddiye alıyorsun? 

ROBERTS, Kendimi... 

- Film çevirirken sana zor gelen bir şey- 


ler var mı? 


ROBERTS. Setteki ilk gün ve insanların benimle çalışmanın çok zor olduğunu düşünmele- 


Bar 


- Bu durumu nasıl ortadan kaldırıyorsun? 

ROBERTS. Sabırlı olarak... İnsanların, "Tamam, onunla çalışmak harika olacak" demeleri iki veya üç gün sürüyor. 

- "Pelican Brief-Pelikan Dosyası" başarısız olsaydı, suç senin mi olurdu? 

ROBERTS. Ne yapabilirlerdi ki? Ben yine film yapmaya devam edecektim, beni köyden kovmak isüyorlarsa o başkal.. 

- Kendine bu kadar çok güveniyor musun? 


ROBERTS. Hayır, ama en iyisini yaptığımı biliyorum 
- Sinemaya uzun süre ara verdin, "Ho- 


: ok'"la "Pelican Brief" arasında... 


ROBERTS. Ara verip, beklemek zorundaydım. 

- Neden? 

ROBERTS. Müthiş bir değişiklik, bir karak- 


; ter, bir film, bir yönetmen, yani beni farklı bir 
: seviyeye getirecek deneyimler... Nerdeyse 11 


ay önceden "Pelican Büef'in başarılı olacağını biliyordum. 10 yıl sonra kimse sinemaya iki yıl 


£ ara verdiğimi ve kötü filmlerimi hatırlamayacak. 


- Gücünü nasıl farkettin? 
ROBERTS. Bu güç bana istediğim zaman 


: ara verip, istediğim zaman geri dönmeyi sağla- 
: dı, en önemlisi de tekme yemeden... Yine de : bu gücü yeterince kullanabildiğimi sanmıyo- 


rum. 
-Julia istediklerini elde edemiyor mu? 
ROBERTS. Ediyor, ama bunu kötüye kullanmıyor. Kimseye emir ve istekler sıralamıyo- 


> tüm. "Bunu istiyorum" demiyorum. Zaten hiçbir * zaman böyle biri olmak istemedim. « 


- Müthiş bir çekiciliğin var: Kadınlar sa- 


: na imreniyor, erkekler seninle birlikte ol 


mak istiyor... Bunlarla nasıl başa çıkıyorsun? 

ROBERTS. Mizah ve espri gücümle... 

- Ayrıldıktan sonra Kiefer Sutherland'i gördün mü? 

ROBERTS. Hayır, çünkü çok seyahat ediyor. 

- Eski sevgilin Jason Patric tarafından bütün olay ve sorunları kendin yarattığın 


; konusunda suçlandın... 


ROBERTS. Evet ve çok incindim. 


ROMANTİK KOMEDİ TARZINDAKİ "| LOVE 'TROUBLE-BAYILIRIM BELAYA” İÇİN 8.5 MİLYON DOLAR ALAN JULİA ROBERTS, BECERİKLİ AMA TECRÜBESİZ BİR GAZETE MUHABİRİNİ 


CANLANDIRIYOR. EN YAKIN RAKİBİ VE AŞIK OLACAĞI KİŞİYSE USTA GAZETECİ ROLÜNDEKİ NICK NOLTE. 
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- Yani önemsiyor musun? 

ROBERTS. Halk önünde en mutlu halinizi göstermek zorundasınız. Ama bütün dikkatleri üzerime çekip, bunu şöhret için yaptığım iddiası beni gerçekten çok üzdü. Bu tamamen gerçek dışı, en kötüsü de bunun çok iyi tanıdığım biri tarafından söylenmesi. Sanırım en cok değer verdiğimiz insanlar tarafından incitiliyoruz. 

- Şimdi çok değer verdiğin biri hakkında konuşalım. Amerika'nın en gıpta edilen erkeği olma konusunda Iyle ne düşünüyor? 

ROBERTS, Sanırım bundan hoşlanıyor Büyük bir sabrı var, insanların dikkatini çekmek, merak edilmek çok kolay değil, ama o bunları kaldırabiliyor. 

- Peki aynı banyoyu paylaşıyor musunuz? 

ROBERTS. Tabii kil. Aynı evde yaşıyoruz, niye ayrı banyoları kullanalım?... 

- Hanginizin saçı daha sorunlu? 

ROBERTS, Herhalde benim. 
Onun saçı herkesin düşündüğün- den daha normal. Saçları hakkında birçok soru soruluyor, o kadar da garip değiller. Asıl garip olan kocamın saçlarıyla ilgili soruları cevaplamam. 

- Iyle'ın terliklerini tarif edebilir misin? 

ROBERTS. Ben aldım, mokasen ayakkabıya benziyorlar. 

- Ya seninkiler?.. 

ROBERTS. Terlik, gecelik ve pijamaları çok seviyorum. Bu nedenle çok var. 

- Lyle çalışırken onunla kalmana izin veriyor mu? 

ROBERTS. Genelde etrafında olamıyorum, işe gidiyorum. Eve döndüğüm zaman bana üzerinde çalıştığı şarkıyı söylüyor. Ama hiçbir zaman oturup çalışırken seyredemezsiniz onu, çünkü her şeyi kafasında hallediyor. 

- Setteyken seni seyretmeye geliyor mu? 

ROBERTS. Evet, ben de onu kayıt sırasında seyrediyorum, ama çok sık olduğu söylenemez. 

- Ona hediye almak kolay mı? 

ROBERTS. O öyle saniyor ama bence degil, Bir başka sorun da bana sürekli en güzel hediyeleri alması. Onunla bu konuda yarışmak çok zor, benim hiçbir zaman en iyi hediyeyi arayıp bulacak kadar vaktim yok. 


Deprem nedeniyle çekime bir 


- Çılgın olduğun zamanlarda ne yaparsın? 


ROBERTS. Örgü örmeyi çok severim, bir 


de dekorasyonla uğraşmayı... Böyle zamanlarda nereye koyacağımı bilmediğim sandalye ve koltuklar alırım. 

- Yemek yapıyor musun? 

ROBERTS. İstediğim zamanlar... 

- Mutluluğunuz Lyle'ın şarkılarına yansiyor mu? 

ROBERTS. O mutluluğu ve üzüntüyü aynı görüyor, herkesin gördüğünden daha farklı... 
Yazdığı her murlu şarkının içine biraz da hüzün koyuyor. 


SE e 


set için hazırlanırken 6.8 şiddetinde bir deprem oldu. Müze ve CBS stüdyoları kapandı. 


- Umduğundan farklı olarak ne buldun evlilikte? 

ROBERTS. Hiçbir şey. Ne bir balo gibi, ne de parti... Evlilik tamamen insana bağlı, nasıl davranırsan öyle. 

- Iyle hakkında başka gözlemlerin var mu? 

ROBERTS. Sakin, harika ve ikna edici... 

- Ondan izin aldığın oldu mu? 

ROBERTS. Geçenlerde ona bir şeyler anlatıyordum. Bana, sadece haber mi veriyorsun yoksa ne düşündüğümü mü soruyorsun, dedi. 
Ben de, ne düşündüğünü, diye cevap verdim. 
Bana yol gösteriyor, ama yalnız olduğumda kendim karar vermek zorunda kalıyorum. 

- Seninle yaşamanın en zor tarafı ne? 

ROBERTS. Bunu Lyle'a sormanız lazım. 
Sanırım biraz dağınığım, o ise çok düzenli. 
Günün sonunda kıyafetlerini çıkartıp yerlerine 


hafta ara verildi. “7 102 Troyble'. 
Los Angeler Doğal Tarih Müzesi'ndeki çekimlerinde, yüzlerce figüran 


koymasına imreniyorum. Bense ya yere ya da sandelyenin üstüne atıyorum. 
- Kendini şanslı buluyor musun? 
ROBERTS, "Teşekkürler Tantım" dediğim zamanlar oluyor. 
- Bir erkeğe çıkma teklif ettin mi hiç? 
ROBERTS. Hayır!.. 
- Kendini annen ya da baban gibi hissettiğin oluyor mu? 
ROBERTS. Bazen bir şeyler söylerim, son-Ta da "aynı annem gibi konuştum" derim. Bu ona çok benzediğimden değil, onunla birlikte büyüdüğüm için. Sanırım babama daha çok benziyorum. 
- Ağabeyin Eric'le görüşüyor musun? 
ROBERTS, Dürüst olmak gerekirse geçen hafta konuş- ve karısının çoğu şeyi gösteriş için yaplığını düşünüyorum. 
- Kendini beş kelimeyle tanımlar mısın? 
ROBERTS. Canlı. İyi niyetli. Eş, Aktris. Ve meraklı... 
- Çabuk sinirlenir misin? 
ROBERTS. 


zor kaybederim, sinirlenmemin 


Kontrolümü 


mutlaka geçerli bir sebebi vardır. Genelde olayları komik tarafından alırım. 

- Sinirlendiğinde bir şeyler fırlattığın olur mu? 

ROBERTS. Hayır. 

- İnsanlara güveniyor musun? 

ROBERTS. Tabii ki. 

- İnsanların senin hakkındaki düşüncelerinden hangisini değiştirmek isterdin? 

ROBERTS. Sanırım kendimi daha iyi anlat mam gerekiyor. Bana kalırsa yanlış bir şey yapmadım. Bu tür davranışları hak etmedim. 

- 26 yaşındasın, nasıl büyümek istiyorsun? 

ROBERTS. Bir insan hayata iyimser olarak bakmalı, günleri dolu dolu yaşamalı. Hayata karşı gelmektense onu kucaklamalı. Gerçekten çok iyi bir hayatım var. Birçok iyi arkadaşım ve sevdiğim bir işim var. Çok iyimserim, olayların gelişimini sorgulamam, Eğer her şeyi çok ciddiye alıp incelersem çıldırabilirim. 

- Bazı şeyleri kontrol edebilmek için ne kadar para öderdin? 

ROBERTS. İnsanların birbirlerine saygılı ve olumlu yaklaşabilmeleri için iyi para verir dim. Li 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yakalananlar ıçın... 


Microsoft Cinemania ?94 


Özellikleri i 

Cinemania 94, sinema tarihini elinizin altına getiren, bilgisayar ekranınızı beyazperdeye dönüştüren zengin bir program, sinema üzerine benzersiz bir başvuru, eğitim ve eğlence kaynağıdır. 

Kullanıldığı yerler 

Sinema hastalığı, tedavisi zor bir hastalıktır. Cinemania '94, günümüzün en gelişmiş tedavi yöntemi olarak, hastalığın 


. çeşitli evrelerinde güvenle kullanılır. Önemli bir özelliği, evde tedavi olanağı sağlamasıdır. 


İçeriği 

Cinemania '94, sinema üzerine her türlü bilginin yanı sıra görsel ve işitsel zenginlikler de içeriyor: »Sinema tarihinin en iyi 20 filminden sahneler (hareketli görüntüler). 

*100 ünlü filmin sevilen şarkıları ve film müzikleri 

*Oyuncularının kendi sesleriyle, 150 filmden diyaloglar. 

*900'ün üzerinde unutulmaz film karesi. 


(Hastalığın ileri evreleri için:) 

*Sinema dünyasından yaklaşık 4.000 kişinin biyografi ve filmografileri. 

*2.000'in üzerinde sinema oyuncusu ve sinemayla ilgili insanın portre fotoğrafları. 
»Başlangıcından günümüze kadar Oscar'a aday gösterilenlerin ve Oscar kazananların tam listesi. 


(Ağır vakalar için:) 

*19.000'in üzerinde sinema yazısı/film eleştirisi içeren Leonard Maliin's Movie and Video Guide 1994 adlı yapıtın tümü, *1,300'den fazla yazı/eleştiri içeren Roger Eberr's Video Companion. 

*2.500'ün üzerinde yazı/eleştiri içeren, Pauline Kael'in 5007 Nights at #he Movies adlı yapıtı. 

*Ayrıca en kapsamlı sinema ansiklopedilerinden ve rehberlerinden derlenmiş bilgiler, sinema maddeleri ve sinema sözlüğü. 


Kullanım şekli 
Cinemania ?94”le, istediğiniz bilgiye en kısa sürede ve en kısa yoldan ulaşırsınız. Filmleri, çeşitli kategorilere göre (tür, oyuncular, yönetmen, ödüller, vs.) liste tarayarak bulabilirsiniz. 


Dozaj 
Sinema eleştirmeninizin belirli bir tavsiyesi yoksa, hastalığın seyrine göre dozajı kendiniz ayarlayabili 


Yan etkiler 
Bilinen bir yan etkisi yoktur. Aşırı doz, geceleri uykusuz geçirmenize neden olabilir! 


Ticari şekli 
Windows ve Macintosh için CD-ROM olarak kullanıma sunulmuştur. 
Reçetesiz satılır, 


Ruhsat tarihi: 1994 
Ruhsat sahibi: Microsoft 


- hastalığına | 


U İNSANLIĞINI TAMAMIYLA kaybeden bir adamın hikayesi, İmrenilecek bir durum olduğunu hiç kimse söyleyemez" diyor "Wolf-Kurt"un yönetmeni Mike Nichols. 
56 yaşındaki Jack Nicholson, belki 
de kuşağının en popüler ve kalıcı ismi. 
Son filmi "Wolf'ta da kırık kalbi ve aşk acısının daha da güçlendirdiği oyunculuk gücüyle zirvede kalmayı başarıyor. 
"Wolf" filminin hikayesi, bundan dört sene önce, yazar Jim Harrison ve yapımcı Douglas Wick'in bir uçak yolculuğu sırasında yaptıkları sohbete dayanıyor. Harrison, bir romanı baştan sona kadar okuyan ender yapımcılardan biti © tanımladığı Wick'e ilgilen; 
umduğu ve Michigan'da tatil yz 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YÖNETMEN MIKE NICHOLS, 

JACK NICHOLSON VE MICHELLE PEFIFFER'LA TARTIŞMALARA NEDEN OLAN BİR FİLM YARATTI; "WOLF-KURT". 
FİLM, İZLEYENLERİ KURTUN CİNSELLİĞİNE DOĞRU OLAĞANÜSTÜ 

BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR VE BU SAYEDE HER İNSANDA AZ YA DA ÇOK BULUNAN ŞEYTANLIKLARIN KEŞFEDİLMESİNİ SAĞLIYOR, 

EEE a KEZ 


ğı sırada duyduğu bir kurtadam hikayesi anlatıyor, Aslında Amerika'nın o yörelerinde bu tür hikaye ve efsanelere sıkça raslanıyor, hatta halk edebiyatında yer alıyor. Harrison, duyduğu bu hikayelerden ilginç bulduğu anektodları alıyor, fantazilerinden eklemeler yaparak aktarıyor. "Kaldığım yer oldukça ıssızdı, yükseklerde kurtlar yaşıyordu. Kazara onlardan birini arabamla ezdiğimi, durup kurtarmaya çalışayım derken de bir kurtadama dönüştüğümü hayal ediyordum hep." 
Douglas Wick, Jim Harrison'a sinema içgüdülerine uyarak bu hikaçleri senaryo haline dönüştürmesi-Oysa Harrison'ın fikri 
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Seksi kurtadam 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rafa kalkıyor, ta ki Harrison'la Jack Nichol- 


son'in Paris'teki tesadüfi karşılaşmalarına kadar... Ünlü aktör senaryo taslağını okuyor, uzun yıllardır bu tip bir hikayede rol almak istediğini söylüyor, böylelikle koşuşturmalı kabus başlamış oluyor. 


İLMİN YILDIZI NIcHolson, yönetmenin Mike 

Nichols olmasında ısrar ediyor. Yapımcı 

Douglas Wick de, "Working Girk-Çalışan 

Kız" filminde birlikte çalışuğı Nichols'ı 

onaylıyor. Ve yöneumen Kafkavari içeriği nedeniyle filmi çekmeyi kabul ediyor. "Bu bir tür başkalaşım ya da benlik değişimi... E 


sıyla mistik ve esrarengiz... Üstelik romantik dönem şairlerinin eserlerinde okumaya alışık olduğumuz iç hesapl 

Kişinin ctrafındakiler- 


den farklılaşarak insan- 


şmaları da anımsatıyor. 


lığını geri plana itmesi hücrelerine çok 


ve bunu kadar denemesi korkutucu." 

Mike Nichols, bu çalışmayı korku ya da gerilim filmi tanımlamasının çok üzerine çıkabildiği, bu kavramları aşabildiği için tercih ediyor. "Sanırım bu da ha çok bir macera filmi, bambaşka bir yapıya bürünmenin, insanlıktan kopmanın macerası. 

ngıçıa daha önce hiç tadılmamış güçlü zgilere, önseziye, yeteneklere sahip olundu-Şu için çok hoşa gidiyor, ancak bu ayrıcalıkların ödenmesi gereken çok ağır bir bedeli va İnsanlıktan uzaklaşmak... Filmin içinde elbette Gerçek hayatla da ilinüler kurulabilecek bir fantazi 


korku unsuru var, ama daha çok macera yolculuğu..." 

Acaba kurta dönüşmek nasıl bir duygu? 
"İnsan olarak kal- 


mak varken kurta dönüşmek tabii ki tercih 


Nidhols'a kulak veriyoruz edilmez, tersini söylemek sadece duygusallık 


olur. Biz bu dönüşüm olayını Greenpeacevari 


gibi sunmu- 


bir şekle sokup, arzu edilir bir şey 


yoruz 
Wolf, AIDS konulu bir propaganda çalışması değil, insanların kontrol edemeyecekleri olayların döndüğü bir dünya. Kurt olmaktan kaçınırken, insanlığın önemini kavramış oluyoruz." 


çünkü oldukça karanlık ve ürkütücü, 


Pilmin yönetmeni Mike Nicbole, Amerikan Film Enstitğsü "Yaşam Boya 


Başarı" ödülünü alan en genç sanatçı... 


OLF 


Yapımcı Douglas Wick'sa "Kurtadam filmle; rinden daima nefret ettim. Karaktere uyun sağlayamıyorum bir türlü. Ancak bu kez, korku unsurundan çok, psikolojik gerilime ağırlık verdik" diyor açıkyüreklilikle. 

Jim Harrison, yönetmen Nichols için iki « naryo taslağı hazırlıyor. İlki yönetmen tarafından beğenilmiyor, o da öfkeyle Martin Scorsese için "Cape Fear-Korku Bumu'nu hazırlayan Wesley Strick'ten yardım istiyor. Strick, sinema kökenli bir yazar olduğu için Harrison'a hangi öğelerin perdede daha etkili olacağı konusunda bilgi veriyor. 

Yazar, gerçekten de ilginç olan senaryosu için hasta insanların ruhlarının şifa bulmak yerli Amerikan ef- 


sanelerinden yararlanıyor. "Geçişin olduğu yer- 


amacıyla hayvanlara geçliğ den ya çıkıyorsunuz ya da kurtulamayarak orada kalıyorsunuz. Bir hayvan olarak kalmak isterseniz o başka, ama bizi ilgilendiren tedavi- nin kabusa dönüştüğü nokta" diyor Harrison. 
Eleştirmenlere o göre, film bu noktada önem 
Kazanıyor, çünkü in: 
nın içindeki yabani yönün ne kadar ağır bastığı sorgulanıyor: Ne kadar kırılganız, kalbimiz ne kadar kötü ya da iyi? 

Filmin senaryo çalışmaları yapılırken Mic helle Pfeiffer aranıyor. Daha önce "Batman'de "kedi kız"ı oynayan sanatçı, bu tip filmlerden aruk sıkıldığını söyleyerek teklifi reddediyor Yöneymenle senarist elele verip filmdeki aşk hikayesini olabildiğince genişletiyor ve Pfeiffer' Tol için ikna ediyorlar. "Canlandırdığımı kişi bir veteriner hemşire. Senaristler onu filmin akışı içerisinde önemli bir konuma getiriyor, ama yine de bunun Jack'in filmi olduğunu söyleyebilirim." Filmde, Laura Alden adında bir hemşireyi oynayan yıldız, Will'e (Jack Nicholson) karsılıksız bir aşk sunuyor. Farklı ve bağımsız olan karakter için "İçindeki vahşilik ve bağımsızlık Wâllin içindeki yeni keşfedilmiş bağımsızlık ve 


vahşi 


le çok uyuşuyor. Ayrıca hayatı boyunca Will'i 


de yaralı bir hayvan olarak kabul edersek, ona 


yaralı hayvanlara yardım etmeye çalışm; 


sevgiyle yaklaşması çok normal" diyor. 


Modern Mi gİsMnE, Jc£ Nicholson: "57 Jilim, Erkekler ne kadar vwselliklerini Yar maya Yalışırlarsalışsın. om asla kurtulamayaca 

Bir kay psikiloyist yol, bizse 


salgı beğlerimize psikolojik olamak 


boşuna süz geçirmeye Erda UZ. 


EKİMLER BAŞLAR BAŞLAMAZ, aksilikler birbitini kovalamaya başlıyor, Jack Nicholson, uzun süre birlikte olduğu, kendisine iki erkek çocuk veren 31 yaşındaki Rebecca Broussard tarafından terkedilik sık işi ak rada Broussard'ın Nicholson'ı kendisinden ol- 


yor ve tıyor. Üstelik bu sıdukça genç bir erkekle aldattığı dedikodusu da dolaşıyor. İşte bu günlerde sık raslanan bir sah ne: Yönetmen Mike Nichols öfkeyle Jack Nicholson'in ne zaman lütfedip de sete geleceğini soruyor. Central Park'ın güneybatısında bulunan Mayflower Otel'in karşısındaki alt geçitin 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ait. Jac& Nicholson, mirolojideki kurt mitlerinin tam 


anlamıyla cinselliğe yöneldiklerini söy 


yor. Cinselliğe dayalı olan bu mit filmde de sw yüzüne 


yıkıyor: Kurtadam sevdiği kadını öldürlüyor. 


“Diğerleri gibi değilim...” 


Kurtlaştığını iddia eden Bill 
Ramsay: 

, “Uluyorum ama fiziksel bir 


i değişiklik geçiriyorum." 


Jack Nicholson'ın "WolP'taki değişi- me uğrayan tiplemesi, gerçek hayatla da paralellikler taşıyor... 

"Kurtadam Southend'de yakalandı". Bu haber, 24 Haziran 1987'de The Sun gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. 
Haberde, Bill Ramsey adındaki yumuişçinin aya doğru uluyup 

ağzından köpükler çıkardığını ve büyük 

bir heyecan yarattığı yazıyordu. Ramsey, kurtadam sendromuna daha önce 

andığını söylüyordu. Üç çocuk 

babası işçi, bu süre içerisinde yaptıklarını hatırlamadığını da anlatıyordu 

Bu durumun özellikle yaz aylarında ve geceyarısı başına geldiğini açıklayan genç adam, "Kurt gibi tüylenip, etraftaki hayvanlara zarar vermiyorum. Ancak dişlerim birbirine geçiyor ve kasılıyorum. Çevremdekiler inanılmaz bir şekilde uluduğumu söylüyorlar" diyordu. 
Hayvansal içgüdülerinin iki katına çıktığını kaydeden Ramsey, bu anlarda cinsel dürtülerine uyarak devamlı kadınla-Ta Zarar verdiğini de ekliyordu. 

Bu olaydaki en ilginç nokta, Ramsey'nin birkaç sene önce Philadelphia yolculuğu sırasında, bir roman katolik rahibi tarafından kutsanırken de aynı olayın başına gelmiş olması. Bu olayın bilinçaltıyla ne kadar ilgisi olabilir?.. İşte akıllara takılan soru. Bill Ramsey rol yapıyor olabilir, ama 200 sene geriye bakıldığında aynı sendroma tutulan birçok insan göze çarpıyor. Örneğin, eldeki bilgilere 1798 yılında, genç bir Fransız kurtlaşarak bebek yemiş... 
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“Kedi Kadın”la “Kurtadam”. 


Michelle Pfej, 


fer, 


girişi çekilecek, yönetmen Sony Pictures'ın Culver City'deki stüdyolarında gerçekleştirilecek olan bu sahneyi başlatmak için koltuğuna Sevgilisi oturmuş sabırsızla bekliyor. Çok tatsız şeylerin olacağı kesin, "Mike, çekime başlayalım 

yorumluy mı yoksa iptal mi edelim?" diyor asistanları. i i Yönetmen gayet ciddi bir sesle, "Her ikisi de" diye cevap veriyor. Söz konusu sahnede Jack Nicholson'ın canlandırdığı Will Randall karakteri üç yankesiciden kaçmaya çalışacak. Fil min başlarında bir kurt tarafından ısırılarak kendisi de kurtlaşan Randell, saldırganlardan kaçmak yerine kurtsal içgüdülerine ve çevikli-Gine uyacak. 


AKYAJ ODASINDA SEYREK SAÇLARI dikleştrilen Nicholson'ın sete geç kalışı çok gergin bir ortam yaratıyor. Eski bir mavi-beyaz gömleğin üzerine mavi renkli bir rüzgarlık giymiş olan yönetmen Nichols, ağır ağır yerinden kalkıyor, alaycı bir sesle "İyi sıçrayışlar" diyor Nic- 


rstmm me 


JAck NICHOLSON 


- Herkes Jack “Wolf“teki oyununa çok yüvendiği için sürekli röportaj yapıyor diyor... 

NICHOLSON. Bu yorumu yapan ben değilim, sadece işimi yapiyorum. Röportaj davası insanlar için bir mayın tarlası haline geldi, "Yorum yok” tabiri uyuncuları gözden düşürmekten kurtaramıyor. 

-Bu kadar reklam niye? 

NICHOLSON. Çünkü buna gereksinim olabilir, belki bunu benim yapmam gerekmez, ama insanlara bir filme ne açıdan yakınlaşmaları gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Onlara en iyi ışığın nere- de olduğunu gösteriyorum. Tabi bu arada kendime de daha fazla para kazandırmış olacağım. 

- Bu filmle birçok gocuğa uykusuz geceler geçireceğiniz şimdiden belli. 
Küçükken sizi korkutan şeyler nelerdi? 

NICHOLSON. "Işıklar Sönünce" adlı bir radyo programı vardı, korkunç hikayeler anlatılırdı, dev fareler muzdan yapılmış gemilerinden çıkarlardı ya da kadının biri elindeki tavuğun kalbini camdan dışarı fırlatınca yer gök gümbürderdi. Tabii o günlerde, bunların korku tü: 
dum. 
-Sizi şimdli ne korkutuyor? 
NICHOLSON. Karanlık... 

- Psikiyatristiniz bu konuda ne diyor? 


nü başlatan Edgar Allan Poe'dan alındıklarını bilmiyor- 


holson'a ve devam ediyor "Harrison (Ford), bir sinema filminde rol yapmanın yüzde 50'si koşmak, yüzde 20'siyse düşmektir der." "Indi- 


“Karanlıktan Korkuyorum” 


"Batman'deki kedi kadın 


rolünden sonra kutradamın 


olmasını, "Hayat bu, 


ne olacağımız belli mi?" giye 


ana Jones", "Kutsal Hazine Avcıları" gibi filmleri anımsayanlar gülmekten kılıyorlar, biri hatiç: Jack Nicholson. Artık hiçbir şeye güle- 


s. 


hear 


NICHOLSON. Garip buluyor, bilinçaltıyla ilgili, dış etkenleti yok. İşimle ilgilenerek bu zarı kırmaya çalışıyorum. Yalnız yaşamayı bilirsiniz, geceleri bazen korkuyorum, gölgelerde garip şekiller görüyorum. 

- Hayalet ya da ruhlar mı? z 

NICHOTSON, Metafizikle pek ilgilenmem. Beni neyin daha fazla korkuttuğunu biliyorsunuz: Jaws (İngilizce'de hem dedikodular, hem de meşhur katil balinanın adı) 

- “Wolf tipik bir Mike Nichols filmi mi? 

NICHOLSON. Mike için çok farklı bir tarz. Filmde yaptıklarım da yepyeni bir heyecanla denediği için ona bir kez daha hayran kaldım, stili kendi gerçeğini yaratan davranışları gözlemleyip ortaya çıkarmak. "Wolf başlandığında insanlar bunun mümkün olabilir bir | 


hikaye olduğunu düşünmeye başlayacak. O, yaşlı bilgelere benziyor, ondan hep bir şeyler öğreniyorum, acı ama dayanıyorum. 

- Bir yığın film teklifi gelirken neden “Wolf” u tercih ettiniz? 

NICHOLSON. Film meydan okuyucu, mücadeleye davet ediciydi. Üstelik daha iyi bir dünya nasıl olabilir, diye düşünmeme neden oldu. Mike, Jim, Michelle ve ben filmlerin bir anafikri olması ektiğini savunuyoruz. Yazar Jim Harrison çok eski arkadaşım, bana naryo taslağını getirdiğinde, ona çok iyi filmde oynamak için yeterli bir sebep olmadığını söylemiştim. 

- Oynadığınız hangi karakterde gerçek Jack'i buldunuz? 

NICHOLSON. "Wolf'da, kahramanın yüzde 80'i bendim, kalandaysa kişisel çalışmalarım var. 

- Hiçbir zaman yapamayacağınız bir şey var mı? 

NICHOLSON. Evet, beyzbol maçlarında ufaklıkların imza isteklerini yerine getirmek, çünkü kuyruk bitmek bilmiyor. 


i arkadaş olmamızın bu 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r, yine de gecikmeler dışında işine sadık. 
yönetmenin yanına yaklaşıyor ve bir 


ibi ulumaya başlıyor. 


OLF", YAKLAŞIK 25 MİLYON dolara malolan pahalı bir çalışma. Derin bir araştırma gerektiren senaryo çalışmaları da 2-3 milyon dolar arasında bir harcamayı gerektiriyor. Filmde, saatlerde kurtlaşan ana karakterin gerçeğe gun gözükehilmesi için sürekli olarak gece mi yapılıyor. Bunun için özel bir ışıklandırsistemi kurduklarını belirten yönetmen, 


esas sorunun Nicholson'a makyaj yapılma za- 


manı geldiğinde yaşandığını belirtiyor. En az 4 
saat süren makyaj çalışmalarına hiç katlanamayan aktörü oyalamak için tüm ekip seferber ediliyor. "Jack için çok zor olduğunu biliyoum. Sadece fiziksel yorgunluk değil, her şeyi aklında tutmak zorundaydı. Ona gerçekten de çok yüklendik. Aşk acısını unutmak ve yoğun :empoya uyum sağlamak çok zordu." 

Filmde, Will Randall'ın eşini canlandıran Kate Nelligan, "Çok rahattım, kameranın çalıştı- 


1 farkına bile varmıyordum. Carılandırdığım 
öp soğuk ve tatsız biriydi. Mike'a gidip, lütfen 


RR 


ne yapmam gerektiğini söyler misin, dedim. O da benden canlandırdığım kadını mümkün olduğunca olay haline getirmemi istedi. Tanrım, 


bu kadını olay haline getirmem için gereken 


tek şey, sadece o aptal kürk mantoyu çıkartıp sıradan bir şey giymesini sağlamaktı." Acaba yönetmen film için doğru stil ve akışı bulabildi mi? İşte akıllara takılan en önemli sorul.. Çünkü filmde gerilim, romantizm, gotik korku ve komedi birarada... 

Michelle Pfeiffer'ın dediği gibi: "Çekimlerde, bu film ne hakkında, diye sormak zorunda kaldımı. Tabii ki Nicholson'ın kurtadam olması dışında." Aslında bu yorum yönetmenin de korkulu rüyası. "Bu işin kötü sonuçlanacağını düşündükçe ödüm patlıyor. Aslında ben de içinde hikaye olmadığını fark ettim." 


ACK NICHOLSON, KURTADAN rolüne hazırlanirken eline geçen kurtlar hakkında yazılmış her kitabı, mitolojik öyküyü, efsaneyi okuyor. Davranışlarını inceleyen 

filmler seyrediyor. Kurtlarla tanışmaya gitmediğini söyleyen aktör, sadece komşusu- nun dişi kurtunu gözlemekle yetindiğini anlauyor. 


Aktör, tanınmış bir yayınevinde çalışan kibar ve kültürlü bir editörü işini kaybetme endişesine kapılarak kendisine 


landırıyor. Ancak 


aşırı yükleniyor. Karlı bir pazar günü, stresini atmak için sehir dışındaki tenha yollardan birine sapıyor, önüne aniden fırlayan ve ne oldu-Sunu anlayamadığı bir cisme çarpıyor. Yol kenarına sürüklenen arabasından çıkarken çarptığı şeyin büyük ve kara bir kurt olduğunu fark ediyor. Öldüğünü sandığı hayvanı taşımay: 


çalişirken kurt onu bileğinden ısırarak kaçıyor. 
İşte bu dakikadan itibaren Will'in hayatı farklılaşmaya başlıyor. Duyuları aşırı derecede hassaslaşıyor, etrafındakileri anlama yeteneği keskin bir hale geliyor. Bu küçük belirtiler yerini her geçen gün büyüyen bir kurtun mistik ve yabani ruhuna bırakıyor. 

Yönetmenin kişisel fikri, Jack Nicholson'ın acıya çok dayanıklı bir insan olduğu yolunda. 
"Hayatında acı çekmenin gerekliliğine inanan o garip insanlardan, Acı çektiğinde de kurtulma- ya çalışmıyor, katlanıyor. Kendisini kötü hisse tiği zaman, aman iyi hissedeyim, diyerek uğraşmıyor. Kötüyse kötü, iyiyse iyi, olması gereküği gibi... Bence ona gerçek oyun gücünü sağlayan da bu." Li 


saa 


“Kurtadam”lı filmler 


Birçok mitolojik hikayede veya efsanede çeşitli hayvanlara dönüşen insanlar bulunuyor, Ancak kurtadam hikayeleri, Hollywood'un senaristleri tarafından her dönemde bolca kullanılıyor. 

Korku sinemasına meraklı olanlar, kurtadamlar hakkındaki kuralı anımsıyorlardır: Bir kurt tarafından ısınlarak kurtlaşanlar, sadece dolunay olduğunda ve kurda dönüştüklerinde gümüş bir kurşunla öl dürülebilir. İlk olarak 1935 yılında, "Kurtadam Lonra'da"yla başlayan bu macera daha sonra 1941'deki bir başka kurtadam denemesiyle sürüyor. 

Efsanelerde okumaya al kayelerinde, geçiş tam anlamıyla gerçekleşir. Yani dört ayaklı, in- 


k olduğumuz hayvana dönüşme hi- 


sani hiçbir özellik taşımayan gerçek hayvanlara dönüşülür. Oysa Hollywood versiyonlarında insanların genelde bele kadar kurt, belden aşağı insan olarak değiştiği bir gerçek. Neden mi?.. Yönetmenler insani özellikleri bir türlü bir kenara bırakamıyorlar, 


f 


cünkü filmin ticari riskini azaltmayı göze alamıyorlar. "Kurtadam Londra'da Henry Hull, "Kurtadam"da Lon Chaney ve 'Kurt"da Jack Nicholson... Bu üçlü diğerlerine göre biraz daha sempatik ve öğretici olmayı başarıyor. 

Sinemadaki son kurtar, ilk başlardaki dolunayda şekil değiştirerek kıllanan, ağzından burnundan köpükler çıkan ve insanlara O sivci ön dişlerini göstererek uluyanlardan bir hayli farklılar. Artik bu tüp övkülerin üzerinde, efsanelerden yola çıkılarak, derin araştırmalar lıyor. Sinema tarihindeki diğer korku unsuru olan vampir, genel- 


ARANAN MASA 


de aristokratlar yada zenginler arasından çıkıyordu. Frankestein aslında süper bir erkekti. Karloffun mumyasıysa gerçekte Mısırlı bir rahipü. Ama dev ekran, kurtadamları hep kötü olarak lanse etti. Belki 

de bir özür dileme, artık kurt doğanın saf ilkelliği- ne dönüşü simgeliyor. 


“The Curse oi the Werewoli-Kurtadamın kaderi”, 

Tüm kurtadam filmlerinde kahramanın kaderi bellidir: Ümirsizlik!.. 


OS ANGELES'DA bardaktan | 


boşanırcasına yağmur yağı yor. Christian Slater, 21. filmi “Murder in the First'ün setinde arabasına sığınmış, ıslanmamaya çalışıyor. Fik min ekibi, sabahın 04.30'unda hala uyanık, ufak yer sarsıntılarına rağmen çalışmaya devam ediyor. 
Slater, kaçış sahnesini canlandırırken bütün ekip panik halinde kapılara doğru kaçışıyor. 
Yönetmen Marc Russo, yarı şaka yarı ciddi 


Slater'ın ne kadar cesur olduğunu anlatıyor. 


Up The Volume” filmleriyle üne kavuştu, “Mobsters” ve “Kuffs”da büyük başarısızlıklar yaşadı. Bu dönemlerde kadınlara ve alkole karşı çok zayıftı. Ama şimdi her şeyi geride bırakarak kariyerinde daha üst noktalara tırmanabilmek için var gücüyle çalışıyor. 

© Sete çağrılmayı beklerken arabasında bir gazeteciyle oturuyor. “Uzay Yolu” dizisinin en etkilendiği bölümünü anlatıyor. Kaptan Jean Luc-Picard ölümün eşiğindeyken, kendisine hayatını baştan yaşama ve sonunu değiştirme şansı veriliyor. Kendisini uzay gemisi Atık 


gan'da basit bir subay olarak buluyor. Bu, 


© “Murder in the First”ün bazı sahneleri Los Angeles'ın 100 yıllık muhteşem binası Bradbury Building'de çekiliyor. Bina, mermer merdivenleri, işlenmiş demirden balkonları, meşe tavanları ve elle çalışan asansörleriyle gerçekten nefis bir görüntü sergiliyor. Öğle- 


den sonraki çekimlerde Slater'ın rolü beş ba- 


samak merdiven çıkıp, bir Marlboro yakarak “Çok sigara içiyorum” demek. 


© 24 yaşındaki Slater “Heathers” ve “Pump 


onun ne kadar risk almaya meraklı ve kaptan 


olabilmek için ne kadar hırs dolu olduğunu göstermesi için büyük bir fırsat. 

© Set asistanı geliyor, sahne için tekrar komutunu veriyor, Slater anlattıklarından bir hayli büyülenmiş gibi... Kendisiyle kaptan arasında benzerlikler olduğunu düşünüyor. 
Onun bir zamanlar disiplinsiz, akılsız ve ego- 


ist bir adam olduğunu anlatırken gülümsü- 


yor. 


EM KENDİ IçIN, hem de çevresindekiler için iki tane Christian Slater 


çarpan özellik, randevularına tam zamanında ve yalnız gelmesi. Çok de- 
Zil, bundan kısa bir süre önceye kadar randevularına gitmiyor ve en sevdiği mazeret olan 


yemek zehirlenmesini gerekçe gösteriyordu. Şimdi o günleri hatırladığında “Ne kadar sorumsuzca” diye düşünüyor. “Öyle dönemler geçirdim ki sadece istediğimi yapıyor ve dilediğim gibi yaşıyordum. Tamamen sorumsuzca henneme diye düşünüyordum.” 

Christian Slater kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı, Sean Connery'yle birlikte oynadığı “The Name of the Rose”la ilk çıkışını yaptı. Daha sonra 18 yaşında “Heathers” filmindeki rolüyle kendisini kanıtladı, Jack Nicholson'a en büyük rakip olarak gösterilmeye başladı. Oysa Nicholson, onun için ulaşılmaz bir yıldızdı. Sadece oyunculuğuna değil, çalışma ve yaşam tarzına da hayrandı. “True Romance” filminde canlandırdığı karakter, Clarence Worley'nin de söylediği gibi “hızlı yaşa mak, genç ölmek ve geriye yakışıklı bir vücut bırakmak...” 

Aslında Christian, ölümsüzlük yolunda bazı aksiliklerle karşılaştı. Kontrolden çıkması, 1989 yılında sarhoş araba kullanır- 


Kariyerin canı ce 


ken tutuklanması basın için çok iyi malze- me oldu. Bunun üstüne “The Wizard”, “Kuffs”, “Mobsters” gibi kötü Hollywood filmlerinde oynaması her şeyin tuzu biberi oldu. Bu filmlerden sonra “Robin Hood” ve “Young Guns 2”de oynadığı yardımcı roller dışında hiçbir filmde başrol oynayamadı. Kariyeri bir anda tam tersi yolda gitmeye başladı. Örneğin, “Heathers” filminde birlikte rol aldığı Winona Ryder, Martin Scorsese, Tim Burton, Francis Coppola ve Jim Jarmusch gibi birinci sınıf yönetmenlerle çalışırken, o Oscar ödüllü 


tek bir yönetmenle bile çalışamadı. 


1994'e kadar da pek bir şey değişmedi. 
Christian, şu günlerde her şeyin çok farklı olduğunu söyleyerek kendisiyle gurur duyuyor: “Her şeyin üzerine sünger çektim, arık önüme çıkan seçenekleri tiwzlikle değerlendiriyorum. Eski Christian karanlık hikayeler yaşadı, çünkü paraya ihtiyacı vardı. Yeni Christian'sa Hollywo- 


od'da üstüne düşen görevi en iyi şekilde 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var: Yeni ve eski, Yeni | 
Slater'la ilgili ilk göze | 


yapmaya çalışıyor.” 
Oscar ödüllü yönetmen Barry Levinson'la iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor, Neil Jordan'ın filmi “Interview With The Vampire”de River Phoenix'in rolünü kapıyor. Kötü ününü değiştirmeyi ve bir aktör olarak kendisini kanıtlamayı amaçlıyor. 
Başrol oynadığı “Murder in the First”se 40'lı yıllardaki hapishane ve mahkemeleri konu alan bir drama. | 
Christian Slater, kolay anlaşılan ve ar- | kadaşça tavırlarıyla herkesin saygısını kazanıyor. Barry Levinson onu Humprey Bogarv'la karşılaştırarak, 


“onları birbirlerine ya kınlaştıran çok şaşırtıcı bir şeyler var” diyor. 
“True Romancein yönetmeni Tony Scott, onun çekici ve seksi olduğunu söylüyor, bur lar geçmişinden kalan tehlikeler diye ekleme den de edemiyor. Birlikte oynadığı Sean Cor nery ise “onunla çok iyi dost olduğum için çok mutluyum” diyor. 

Daniel Day-Lewis'i çekici bulan kadınlar için seksi bir imajı yok, ama genç kızlar ona bayılıyor. Genç kız dergilerinde yılın en seksi erke- 
Bi seçilmesi bunun en güzel örneği. “Çok komik, ona bakıyorsunuz ve bu adam kesinlikle film yıldızı olamaz, diyorsunuz. Çıkık ve yur varlak elmacık kemikleriyle, havaya kalkmış kaşlarıyla çok komik bir görünüşü var. Çok iyi hatırlıyorum, kadın olan kasting yönetmenimize, ne dersin, kadınlar onu beğenir mi, diye sorduğumda, kesinlikle evet, diye cevap verdi” diyor Barry Lavin- son. 

Levinson'ın projesine başlayan Slater için danışmanı ve ajansı artık kendisini bir film yıldızı yapacak seçimler yaptığını söylüyorlar, “Öyle bir yere geldim ki, vah- | şi ve çılgın biri olarak yaşamaya hiç niye- | tim yok” diyor Slater. “Jimmy Hollywood | filmi kariyerim için oldukça önemli. Daha 


önceleri arka arkaya çevirdiğim korkunç 


filmler gibi kendimi kötü hissettirmiyor.” 
Walt Disney Stüdyoları'nda kast işiyle ilgilenen Maty Jo slater, oğluyla gurur 
duyuyor. Bu duygularını Christian 1969 
yılında doğduğunda “Christian Michael Leonard Slater, senden daha güzeli ve iyisi yok” cümlesiyle belirtiyor. “Küçüklüğün- de sahne arkasında oyunları seyrederdi. 
Ben işimi yaparken, o da faltaşı gibi açılmış gözleriyle etrafta neler olup bittiğini incelerdi.” Christian'ın annesiyle pembe dizilerde rol alan babası 1976 yılında bosanıyor. Slater bir çocuk için boşanmış an- 


"True Romance" yeni sezon filmleri arasında. Fi/mi “Top Gun”ın yönetmeni Tony Scott yönetiyor. Gbristian Slater ve Patricia Arguette'in başrollerini paylaştığı 


yapımın oyuncu kadrosu çok kmvvetli: Dennii Hdoper, Val Kilmer, Gary Olman, Bradd Pir... Sigrer, “Hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun" temasını işleyen filmdeki şiddet sahneleri için “Şiddet yaşamımızın bir parçası, üstelik filmde mizah sınırları içinde işleniyor” diyor. 


TRUE ROMANCE'DAN SONRA HAYATIM KARARDI. UZUN SÜREDİR BİRLİK-TE YAŞADIĞIM NINA PETERSON HUANG'DAN AYRILDIM. ŞİMDİ CHRISTY TURLINGTON'LA BİRLİKTEYİM. TATLI BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR!.. 


ne ve babayla uğraşmanın zor olduğunu söylüyor: “Kızgınsınız ve bununla başedecek kadar olgun değilsiniz. Çok mantıklı davranamıyorsunuz. Ben de yapabileceğimin en iyisini yaptım.” 
HRISTIAN için ilk büyük olay 9 
yaşında gerçekleşiyor. Yönetmen Michacl Kidd “The 
Music Man” oyununun turnesi için seçiyor. 
Anne Mary 
Je 


bunlar 


onu 


için 


hatırladığı en kötü anılar, bebeğini otobüse koyuyor ve hoşçakal diyor. Bu oyunda- ki başarısından sonra New York Professional Child Sehool'a kayıt oluyor. 1984 yılında “Billie Jean Efsanesi” filminde Helen Slater'la (akrabalıkları yok) oynuyor. Film Teksas'da çekiliyor, çekimlerden sonra Slater annesinin yanına dönmek istemiyor “15 yaşındaydım, hayattan çok keyif alıyordum. Genç ve tecrübesiz oldugum için aklıma eseni yapıyordum. 
Helen'a çılgınlar gibi aşık olmuştum. 
İşte evlenmek istediğim kadın diyordum. Ama o beni reddetti, çok korkunçtu!..” 

Ardından Sean Connery'yle oynadığı “The Name of the Rose” geliyor. 

< Connery, “Kendi kişiliğine te mamıyla zıttı, yine de Slater 

N harika bir iş başardı. Aşk sahnelerinde oldukça si nirli gözüküyordu. Ona sürekli nefes almasını söyledim” diyor. Slater, filmin çekimleri sırasında Roma'da ilk içki deneyimini yaşıyor. Bura da hayatının en özgür 
zamanlarını geçiriyor. 16 
yaşında New York'a döndüğünde okulun bir işe yaramadığını başlıyor. “Gleaming The 
Cube” filminde rol alan aktör, Francis Ford Coppola'nın 
“The Man And The Dream”inde de küçük bir rol kapmayı başarıyor. “Çalıştığım zaman kendimi rahat hissetmek istiyorum. Eğer bir yönetmen efsanevi olmuşsa oyuncularına 


düşünmeye 


karşı daha anlayışlı olmak zorunda. Coppola çok, çok tatlıydı. 
Ufak tefek problemler dışında her şey iyiydi!..” 

17 yaşındayken evi terkediyor, para kazanmak için iki kötü film çeviriyor. 20 yaşında gece hayatına dalıyor. Bazı günler çe- 


kimlere gitme gereği bile duy | ya çalışmak da çok yorucu...” 


muyor, ancak ekipten biri peşine takılırsa sete geliyor. 1989 yılında her şey kontrolden çıkıyor. Aşırı hız yüzüden bir telefon kulübesi deviriyor ve polislere korkunç saatler yaşatıyor. 

“Anne olmak çok zor, ama bir film yıldızının annesi olmak daha da zor” diyor Mary Jo. “Sevdiğiniz birinin tepetaklak olduğunu görüyorsunuz, durdurmak istiyorsunuz. Tabii bu imkansız, tüm bunların hayatın bir parçası olduğunu düşün mek zorundasınız.” 

Slater, bü hayatına çeki düzen vermesi gerektiğine 


ün bu kötü günlerden sonra 


karar veriyor. İyi anlaşmalara imza atıyor. 
Şimdilerde en iyi arkadaşı menajeri Susan Culley. Ona göre Suzan'la çalışmaya başlaması bir anneye ihtiyaç duymasıyla gündeme geliyor. “Annemin benimle aşırı ilgilenmesi çok rahatsız edici, onun hayatımı yönetmesini istemiyorum. Ama bir akıl alabileceğim birine de ihtiyacım oluyor.” 

“Pump Up The Volume” filmi sırasında şirket yöneticileri iyi bir senaryo için uzun süre beklemesi gerektiğini söylüyorlar Christian'a... O da kendisine “Robin Hood” ve “Young Guns 2” filmlerinde rol buluyor, Ardından da bekleyecek sabrı olmadığı için “Mobsters”i çekmeye başlıyor. 
“Onun bu filmi yapmasını hiç mi hiç istemedim, ama beni dinlemedi” diyor annesi. 

Slater, dur durak bilmiyor ve “Untamed Heart”ün çekimleri başlıyor. Yönet n iyi bir oyun çıkarmasını sağlamak için büyük çaba sarfediyor. Film iyi hasılat yapıyor ama olumlu eleştiriler alamıyor. Christian, bu film sayesinde farklı bir oyuncu olduğu kanıtladığını söylüyor. Ona göre bu filmdeki rolüyle anılmak çok hoş: Tatlı, kibar ve dünyayla barışık... 

Slater, hala eski alışkanlıklarına döneceğinden korkuyor. “Futbol seyrederken bira içen tiplerden değilim, sadece bir şişe tekilayı rahatlıkla götürebilirim. İşte bu durum beni çok korkutuyor. Bir kere du- 


men Tony Bill, genç aktö 


rulduktan sonra yeniden hata yapmak çok korkutucu, ama sürekli mükemmel olma-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Asin O, AŞIRI YE 


den biri. Eğer canı isterse, döneminin en sevimli 


eve eğilimli tatlı tembellerinsanı olabilir. Ancak tarih öncesine ait olan kalın kafası ve bencil karakteri nedeniyle kendisi- en bir türamıyor. Tahmin ettiğiniz gibi, 


ni korkunç karışıklıklara sürüklenmek 


lü kurt özünü 


ettiğimiz Fred Çakmaktaş... Bu müthiş kahra-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Devi nin 


WILMA 

Elizabeth Perkins, 

FRED Y 

John Goodman; 

BETTY 

Rosie O'Dozneli 
BARNEY 

Rick Moranis. 


man, 60'lı yıllarda karısı Wilma, komşuları Barney ve Betiy'yle birlikte dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde 166 bölümlük bir çizgi film olarak boy göstermişti. Şimdiyse kanlı canlı, yaşayan ve nefes alan insanlar olarak karşımızdalar. 

Steven Spielberg'in film şirket Amblin tara- 


fından, orijinalinden çok daha masraflı ve tekno- 


lojiye uygun olarak uzun metrajlı bir komedimacera filmi haline getirildi "Taş Devri". Üstelik orijinalinde gördüğünüz tüm mekanlar, Los Angeles yakınlarındaki Vasguez Rocks'da tarih öncesi mimariye uygun olarak yeniden oluşturuldu. Yönetmen Brian Levant, orijinal çizgi film- 


den, üç boyutlu bir dünyanın fiziksel gerçek gö- 


rüntülerine geçerken büyük teknik zorluklarla karşılaştığını itiraf ediyor. "Orijinali çok iyi tanındığı için insanların Bedrock kasabası hakkında birçok fikri vardı. Böyle bir dünya hiçbir yerde mevcut olmadığı için bunu sıfırdan ve fonksiyonel olarak yaratmak zorundaydık." 


ÖNETMEN BRAN LEVANI ve yapımcı Cohen, tekni çok güçlü bir ekip oluşturuyorlar, Gö- 


güçlükleri yenebilmek için 


rüntü yönetmeni Dean Cundey (Jurassic Park), yapım tasarımcısı Bill Sandel! 
(Total Recall), set dekoratörü Rosemary Brandenburg (Hocus Pocus), kostüm tasarımcısı Rosanna Norton (Iron) ve özel efekt süpervizörü ic Park)... 
Ekibin geceli gündüzlü çalışarak oluşturduk- 


Michael Tantieri Juras 


arı mekanda gerçekleştirilen çekim aralarından birinde, Fred Çakmaktaş'ı canlandıran John Goodman kendisini büyük bir yorgunlukla koltuğa 


bırakıyor. Kolları iki yandan sarkmış, öne doğru uzattığı ayaklarına zor sahip oluyor. Hava sıcak- 


lığı dayanılacak gibi değil. Teknik ekipten bir 


20. yüzyıl yaşamının her detayı var. Fred, bars: Wilma'yla en 


yok satan gazeie olan "The Bedrock News'u okuyor. Ardından da 


suların kesilmesi kaygısını yaşamadan fil duşun alıma giriyor. 
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görevli kendisine takılıyor: "Şu haline bir bak! 
Bu film iş yapacak mı dersin?" Goodman'ın yarı uykulu yüzünde, kaşları "sana ne dermiş" gibi havaya kalkıyor. "Herkes bana bunu sorup duruyor, bekle de gör, bu film çarpıp geçecek." 


OHN GOODMAN'IN kendisinden bu kadar emin olmasının nedeni, son birkaç yıldır eleştirmenlerden 


"Taş Devri" için başrol oyuncusu düşünüldüğün- de, akla ilk o geliyor. Söylenülere göre, eğer John Goodman rolü kabul etmemekte ısrar etseymiş, film asla çekilemiyebilirmiş. 

"Taş Devri'nin yapımcısı Steven Spielberg, bu rol için Goodman'ı ikna etmeye çalışanların başında yer alıyor. "Always-Daima" filminin çekimleri sırasında Goodman'ı tatilini geçirmekte olduğu Kanada'dan arıyor, 


olumlu puanlar 

alması ve "King 
Ralph", "Born Yesterday" 
gibi g dan güçlü filmlerde başrol oynaması, Artık hangi filmin iş yapıp yapamayacağını gözü kapalı anlayabiliyor. Onunla çalı- 


$c hasılatı açisın- 


ona "Fred Çakmaktaş olur musun" diyor. Sevimli aktör, bu fikri kahkahalarla karşılıyor ve sinemanın en güçlü olan Spielberg'i kıramıyor. 
Goodman, 1992 yılında anlaşmasını imzaladığı fil- 


isimlerinden biri 


şanların söylediklerine göre, bunda oyunculuk gücünün ve espiri anlayışının büyük katkısı var, 


Filmin yakışıklısı 
Jötü Gosdman. 
"Bu film 


olmasaydı, 


benim Fred'e bu denli 
Benzediğimi kim 
Jarkedebilirdi kin 


mi neden kabul ettiğini şöyle açıklıyor: "Böylesine meşhur bir adamı asla reddedemezdim." 

Ünlü aktör, bu kararının doğruluğunu "Taş Devri'nin Amerika'da yapılan gala gecesinde daha iyi anlıyor. Film, "Indiana Jones'u geçerek 37.2 milyon dolarlık bir gelir elde ediyor. Goodman, hiç şüphesiz ki filmin tek yıldızı, ancak en büyük ismi değil. Bu şeref, Elizabeth Taylor'a ait, Sinema dünyasındaki hiç kimse, yapımcıların Taylor Ered'in kayınvalidesi Pearl'ü oynamaya nasıl ikna ettiklerini bir türlü anlayamıyor. Ama bunun açıklaması çok basit: Elizabeth Taylor'ın dostları, Steven Spielberg'in ortağı Kathleen Kennedy'ye sanatçının bü mizah yönü ağır basan bir yardımcı kadın rolü oynamak istediğini söylüyorlar. Film gündeme gelin- 


ük bir projede, 


e ce, Taylor aranıyor ve teklif yapılıyor. "İkna olmam zor olmadı, zaten Spielberg'le çalışmayı çok isüyordum, Tek şar koştum: Gala gecesinden elde edilecek geli- 


7 bir 


rin bir bölümü başkanlığını yaptığım AIDS Vakfı'na bağışlansın" diyor Taylor. 

Elizabeth Taylor'ın çekime geleceği gün, kadrodaki 

herkes heyecanlanıyor, en se- 

X. vimli halini takınıyor. Ekiptekiler, "Amerikan sinema endüstrisinin klasikleşmiş, dev 

isimlerinden biriyle karşılaş- 


— 


« mak çok zordu" diye anlatı- 


lor'a hoşgeldin hediyelerin- den birkaçı: Otuz buket çi- i çek, bir Cartier marka saat, 


i yorlar duygularını. İşte Tay- 


taş devrine aitmiş gibi gözüken ve üstünde sa- 


natçının adı kazılı olan bir bowling topu... 


İLMDE, FRED'İN karısı Wilma'yı Elizabeth Perkins, komşusu Barney'yi Rick Motanis, Barney'nin katısı Betty'yi Rosie O'Donnell canlandırıyor. Özellikle Rosie O'Donneli Betty rolü için görüşmelere geldiğinde yapımcıları oldukça şaşırtıyor. 
1963'teki ilk çizgi filmde yer alan "The Twitch" şarkısının sözlerini ezbere söylüyor. Yönetmen Levant, onun Betiy'nin ünlü gülüşünü de çok iyi 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Sekreter ve patron. Halle Berry ve Kyle Madachlan. Berry, "İbtirasiı, ama bunaltıcı bir sekreteri canlandırmak korku 


vericiydi" diyor. 


yaptığını söylüyor. 
"Taş Devri'ni sinemaya uyarlama fikri, Spinily- 


elberg'in aklına 1989 yılında "Addams Addams Ailesi'nin çok tutulup iş yapmaya başlan 


ısıyla yatıyor. Son birkaç yıldır da, başta 


Harrison Ford'un başrolünü üstlendiği "The Fu-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KUZEY LONDRA'DA CAMDEN SENİ... Birbirine upatıp benzeyen o meşhur Viktoria tipi evler- den biri... Dışarıdan bakıldığında bu evin di-Şerlerinden tek bir farkı var; giriş kapısına ya-Pışurılmış, garip şekilli plastik bir yaratık maketi. İçerde duvara asılmış dinozor çizim ve kuklaları bulunuyor. Burası, Jim Henson'n "Yaratıklar Dükkanı" adını verdiği evi. Jim Henson'ın sağ kolum dediği John Stephenson, tüm yaratıcı çalışma ve organizasyonlardan s0- rumlu. 

Eğitimini Kraliyet Sanat Akademisi'nde tamamladıktan sonra Los Angeles'ta mobilya tasarımaılığı yapan Henson, film endüstrisinde ikten 


çalışmaya "Alien'i gö 


sonra karar veriyor ve maket yapımındaki en önemli isimlerden biri oluyor. 13 yıl önce Tondra'da kurulan bu dükkanda, 
"Ninja Kaplumbağa"lara dek birçok kahraman yaratılıyor. En son eseri, "Taş Devri'nin sevimli dinozoru; Dino. 

"Dino tasarımları üzerinde çalışmaya 1993'ün Ocak ayında başladık. Seçtiğimiz çizimleri Spielberg'e gönderdik, inceledi, beğenmediği yerleri söyledi, eklemelerde bulundu. Bunlar doğrultusunda 12 hafta içerisinde Dino'yu inşa ettik" diyor Stephenson. Yaratıcı ekip, tasarım-İar sırasında büyük bir problemle karşı karşıya kalıyor; Dino'yu hareket ettirmek için içine bir insan girdiğinde maket hiç de gerçekçi gözükmüyor. "Dino'yu değiştirme fikri çok zor geliyordu, Brian Levant acele etmemizi, ufak tefek aksaklıkları bilgisayar düzenlemesiyle halledebileceğini söylüyordu" diyor Henson. Sonuçta Dino'nun hareket halindeki sahneleri için maket ve elektronik düzenlemeler kullanılıyor. 
Özel efektler, tamamıyla "Industrial Light and 


Piyasautus'un iik çizimi. 
Es Kahraman ortaya çı- 
Da Anca, tüm ekip çok gülüyor, budurum 


Pigasatrus'un mi- 

3 zah yönü kuvvetli 
bir karakter olmasını 


sağlıyor. 


Bine ve Piyasaurus, 
Londra'da tasarlandı: 
"Konuşmayan, sadece hareket eden bir dinozor 
İ yapmak çok kolay, 

| ancak onların kişilikleri olmalıydı" diyor yaratıcı ekibin sorumlusu 


John Stebhenson. 


Magic” firmasına bırakılıyor. Stephenson, tüm bilgisayar düzenlemelerine karşın Dino'yu yeniden yarattıklarını anlatıyor: "Bu işlem de üç haftamızı aldı." Henson'ın ekibi, desinatör Jamic Courtier tarafından yönetiliyor. Ünlü desinatör, halen 80 ülkede, her gün 300 milyon kişinin izlediği "Taş Devri'nin Dino'sunu bıkma- dan usanmadan seyretmek zorunda kaldığını anlatıyor gülerek. Stephenson da önemli bir ayrınuyı belirtiyor: "Çizgi filmi seyredenler Dino'nun mor renkte olduğunu asımsayacaklar, oysa filmde yeşil renk kullandık. Bu bir risk mi bilemiyorum, ama sorumluluk benim." 

Film için değişik ev aletleri de düşünülüyor. Orjinalinde yer alan filin hortumu duş alma, bulaşıkları yıkama, bahçe sulamada kullanılıyor. Uzun gagasıyla plak çalan kuş, ıstakoz'dan çim biçme makinası, kemirgen bir hayvandan ustura... Stephenson'ın favorisi, domuzdan yapılmış bir lahana ayıklama makinast: Lavobonun altında duran domuz, lahananın yapraklarını tek tek ayırıyor, işe yaramayanlarını da kendisi yiyor. Yaratıcılar, oluşturdukları her türlü hayvana bir kişilik vermek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar, çünkü hemen hemen hepsi insanlarla diyalog kurabiliyor. 
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gitive-Kaçak" filminde olduğu gibi eski televizyon filmlerinin yeniden uyarlanma modası layınca, bu düşünceyi gerçekleştirme süreci hız kazanıyor. Filmin senaryo çalışmaları, belki de projedeki en önemli bölümü teşkil ediyor. Sekiz yıl boyunca, 14 senarist ve 18 televizyon filmi yapımcısı durmak bilmeden "Laş Devri'nin ana teması üzerinde çalışıyor. Senaryonun kaç kez değiştiğini hiç kimse hatırlamıyor. Büyük karar- 


sızlıklar yaşanıyor, Zaman zaman proje rafa na geliyor. 
"'ni sinema filmi olarak çekmek ilk 


kalkma aşamı 
“Taş Devi olarak 1985'de Joel Silver'ın aklına geliyor. 


1987'de Universal film şirketi, Hanna-Barbera'nın yayın haklarını satın alınca "Taş Devri'ne ait yayın hakları da onlara geçiyor. İşte tam bu günlerde, Hollywood'un genç senaristlerinden Steve De Souza üzerinde çalıştığı ilk "Taş Devri" senaryosunu Amblin film şirketine gönderiyor. 
Senaryo, Spielberg'in dikkatini çekiyor, böylece 
45 milyon dolara mal olan fil 


min çekilmesi için yol açılıyor. 
Hemen belirtelim, dedikodulara göre bu rakam gerçekte 60 milyon dolar. Spielberg, filmi yönetmesi için daha önce "Beethoven" ve "Problem Chield-Problem Çocuk'u yöneten Brian Levant'la anlaşıyor. 


EVANT, KENDİSİNİ tam 


bir "Taş Devri" fanatiği olarak tanınılıyor, çocukluk düşünü gerçekleştirdiğini eklemeden de geçemiyor. "Steven'ı bu proje icin ne denli hirslı ve istekli olduğuma inandır mak için çok çırpındım. Tek şansım, Beethoven'ı görüp beğenmiş olmasıydı. Televizyon için yaptığım çalışmaları da biliyordu." Ancak esas sorun, filmin 


senaryo aşamasında çıkıyor. Levanı ve Spielberg arasında gidip gelmeler sıklaşmaya, senaristler hakkında tartışmalar çıkmaya başlıyor. Spielberg inatla Steve De Souza dışında kalan beş senaristi reddediyor. Bu denli ütizlenmesinin sebebi, orijinal "Taş Devri" metnleri içinden hangilerinin ana senaryoya alınıp hangilerinin alınmayacağına bir türlü karar verememesi. Bunu gerçekleştirecek olan senaristin, orijinal çizgi filmin ruhuna sadık kalarak yeni ekle- 


meleri çok iyi düşünüp ortaya çıkarması gereki- 


yor. Levant, o sıkıntı dolu günleri şöyle anlatıyor: "İnsanlar, orijinalini gördükleri bir filmin başka bir versiyonunda, ilk seyrettiklerindeki 


birçok öğeyi aynen görmek isterler. Biz de, filmin orijinalindeki o akışı, o mizahı gücünü yakalamaya çalışalım derken epey ter döktük." Bu arada senaryo çalışmalarının üzetinden tam üç koca sene geçiyor, ama kararsızlık sürüyor. Zaman giderek azalırken ana metine yeni eklemeler yapılması gerektiğini savununlar da çıkıyor. 
Ve karar veriliyor... 


İLME BAŞLARKEN STEVEN SPİFLBERG ve Brian Levant aynı korkuyu duyuyorlar: Ya çizgi filmi kadar ilgi görmezse... 
California ve Universal Stüdyoları'nda yapılan deneme çekimleri sırasında, "Taş Devri" "Jurassic Park"la karşılaştırılmaya 


Her sey günlük hayattan. 
Wilma ve Betty'nin bulaşık makinaları, lahana ayıklayan aletleri bile var. "Taş 
Devri"ndekiler tarihin en çılgın arabaları. Fred, arabasına bindiğinde gaz pedalına basmıyor, ayaklarını çalıştırmakla yetiniyor. Tıpkı çizgi filmindeki gibi, 


başlanıyor. Kimileri "bu film fiyasko olur", kimileri "işte dahice bir buluş" diyor. Ama bu tip uyarlama filmlerin, asılları kadar ilgi çekmeme riski tüm ekipte tedirginlik yaratıyor. 

Gerçek, film çekimlerinin başlamasında çok kısa bir süre sonra ortaya çıkıyor. Amerika'da birçok mağaza, çekimler başlar başlamaz Fred Çakmaktaş'ın banyo ürünleri, bebekleriyle doluyor. Mc Donald's müşterilerine Fred Çakmaktaş kravatları dağıtmaya girişiyor. Bu gönüllü reklam çalışmaları, riski iki katına çıkarıyor, ya insanlar Ancak gala gecesi biletlerin yok satması tüm ekibin içine su serpiyor. Yapımcı Cohen, "Taş De li ilgi görmesinin nedeni, Çakmaktaşlar'ın aileye inanan geleneksel Amerikan çiftini temsil etnesi. Çocuk yetiştirmeye inanıyor ve hayatlarını da- 


bu kahramanlardan bıkarsa... 


'nin hâlâ bu den- 


ha da güzelleştirmeyi istiyorlar. Herkesin ailesileye..." 

Eleştirmenler, modem taş devri fantazisini, "Wyatt Farp" ve "True Lies-Ge 


ne benziyor ya da sahip olmak isted 


k Yalanlar'dan 


sonra dönemin en iyi iş yapacak filmi olarak görüyorlar. Seyredin, karar sizin... . 


pH değeri 5.5 dir 
Sebamed şampuan 5.5 pH değeri ile saçlı deriyi bakteri, mantar ve virüslere karşı korur.(1) 


Kepek önleyicidir 
Sebamed şampuan formülünde bulunan piroktan olamin ve salisilikasid sayesinde kepek önleyici özelliğe sakiptir.(2) 


Hipoallerjiktir. 
Sebamed şampuan Fransa'da 
LOUİS PASTEUR ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİNDE yapılan testler neticesinde Hipoallerjik bulunmuştur. (3) 


Sağlıklı saçlar sağlıklı deride gelişir. 


Sodium - Lauril - 


Sulfate içermez. 

Cildi kuruttuğu tespit edilmiş olan Sodium L auril Sülfate ve ayrıca Formaldehid, Dioxane ve Nitrosamin türevlerini içermez.(4) 


Ayrıca krem kullanımı 


gerektirmez. 
Sebamed şampuan, formülünde bulunan özellikle Polyguaternium-7 ve diğer maddelerden dolayı yıkandıktan sonra krem kullanımını gerektirmez.(5) 


Riyolojik etkilidir. 

Sebamed şampuan, sebamed'in tüm ürünlerinde olduğu gibi doğada hiç bir artık bırakmadan çok kısa bir zaman içerisinde (“599.1 oranında) biyolojik olarak çözülür. Sebamed ürünleri çevre dostudur.(6) 

Sebamed şampuan tüm bu üstün özelliklerin hepsini birarada bünyesinde barındıran ilk ve tek şampuandır. 

Sebamed şampuan problemli ve normal her türlü saç için kullanılabilecek ideal bir şampuan olup piyasada 150 ml, 250 ml ve 500 ml'lik kendisine 

has orjinal ambalajlarında bulunmaktadır. 


SEMEN şampuan (Ea 


O. Braun Falco, Thsraple der Gegertweri 120, No: 11 1981 
rut ageris; 


( ) Ihlamurdere Caddesi,Mısırıbahçe Sok. No 14 
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KEANU REEVES 


Olİywoo(l un 


ürkek tavşanı 


ITMLE BUDDHA" ve "SPERD" filmleriyle yıldızı parlayan Keanu Reeves, gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynuyor. Her türlü sorudan kaçan Keanu için güzel yüzünü uzun saçlarının arkasına gizlemek gazetecilerle sohbet etmekten çok daha cazip. Sinemadaki ilk rolünü Tim Hunter'in "River's Edge" filminde üstlenen genç aktör, Francis Ford Coppola'nın "Bram 


Stoker's Dracula" filmiyle dikkat çekti. Daha sonra Kenneth Branagb'ın "Much Ado About Nothing", Gus Van Sant'ın "Even Cowgirls Get the Blues" ve Bernardo Bertolucci'nin "Little Buddha" filmlerinde yer aldı. 
Son olarak da Jan de Bont'un yönettiği "Speed-Hız" adlı filmde Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels ve Joe Morton'la kamera karşısına geçti. 

Keanu'nun ismi, Hawaii dilinde dağlarda esen rüzgar anlamına geliyor. Genç sanatçı, şu sıralar daha çok kendisi ve ailesiyle meşgul. "Sosyal yönden aktif biri değilim. Yalnızlığı tercih ediyorum. Müzik ve motosiklet en büyük tutkularım." 

Bugün 29 yaşında olan Keanu Reeves, Beyrut'ta dünyaya gelmiş, ama çocukluk yılları Kanada Toronto'da geçmiş. Son yıllarda birbiri ardına çevirdiği filmlerle dikkat çeken aktör, seks sembolü olarak görülmesinin kendisini etkilemediğini söylüyor. "Genç kızlarin gözünde bir idol olmak beni hiç ilgilendirmiyor, hakkımda yazılanları okumuyorum bile." 

İnsanlara sürpiz yapmaktan çok hoşlanan Keanu, hem endüstrileşmiş Hollywood, hem de özgür sine- 


ma yapıtlarıyla mesleki kariyerini sürdürmeye kararlı. 
Başarı ve ün onu hiç etkilemedi mi, ona kulak veriyoruz: "Başarılı olmak, nitelikli rollerin teklifi açısından bir avantaj. Bunun dışında özel hayatımın herhangi bir şekilde etkilendi; 


dan şimdiye kadar kazandığım para âilemin ve benim 


ni söyleyemem. Sinema- 


geçimimi sağlamaya yetti. Yönetmek ya da yazmak gibi isteklerim yok. Yalnızlığı seviyorum ve hep böyle kalmak istiyorum." 

29 yaşında olmak Keanu'ya ne ifade ediyor. Önce gülüyor, ardından "365 gün boyunca, güneşi tam 
29 kez görmekle eşanlamlı" diyor. Hollyevod'un bu 
denli içinde olmasına karşın, hiçbir Hollywood yapımı filme sonuna kadar dayanamadığını söylüyor. 
"Çağdaş sinema hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Bu yüzden de bir değerlendirme yapmam mümkün değil, Ancak Hollywood filmlerini sonuna kadar izleyemiyorum, kendimi ne kadar sıkarsam sikayım yarısında pes ediyorum." Kendisine güveniyor, 


ama oyunculuk bazen gözünü korkutuyor. Kameranın karşısına geçince, kendi deyimiyle kendisini yabani bir ormanın ortasındaki korunmasız bir tavşan gibi hissediyor... 

Türkiye'de de gösterime giren "Spced'de, canileri ustaca tanıyan Jack Traven adlı bir polisi oynayan Keanu'nun son projesi "Mita-a" adlı bir Fransız filmi. 
Alain Cuny'yle kamera karşısına geçen ve Tanrı Dionysos'u canlandıran yakışıklı aktör, son rolünün bir 


hayli ses getireceğine inânıyor. Lİ 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et, 


a 


Durakları gösterin veleri 


Mzerem herkes uçmaya sever diyo Vee vözenmeni Jan DE Bon VAyza Dük Öl yoz youn çuk daha keyijiz" 


ÖNETMEN JAN DE Ponr, hem şok edici, hem gülünç olabilecek eğlenceli bir film yapmak istiyor, düşünüyor taşınıyor ve "Speed-Hız"ı gerçekleştiriyor. Filmin konusu hayli ilginç; otobanda giden bir otobüse, saatte 80 kilometrenin altına düş takdirde patlayacak bir tuzak kuruluyor. Tuzağı kuran ünlü aktör Denis Hopper, Sandra Bullock otobüsü kullanan bir yolcuyu, Keanu Reeves ise bombayı imha etmeye çalışan bir polisi canlandırıyor. Yönetmene göre Sandra ve Keanu sıradan bir otobüste bulunan, sıradan olmayan şeyler yapan sıradan insanlar. De Bont, kariyerine "Die Hard-Zor Ölüm" ve "Naked 


Gun-Çıplak Silah” gibi Paul Verhoeven filmleriyle başlıyor. Bu yapımlardan bazıları ses getiriyor, bazıları da özellikle bütçe sorunları nedeniyle kaynayıp gidiyor. Los Angeles'ın yeni otobanı açılmadan bir ay önce gerçekleştirilen çekimler zaman zaman gösteriye dönüşüyor. Hele hele filmin en can alıcı sahnesi olan yolcu otobüsünün sıçraması sırasında tüm ekip inanılmaz heyecanlanıyor. 

Sahne A: Otobüsün sıçrayışı... Yönetmen, yolcuların kurtulmadan önce gerçek bir tuğla duvarla yüzleşmelerine ihtiyaç olduğunu hissediyor. Aslında bu düşünce, henüz tamamlanmamış olan çevre yolunun üzerindeki büyük çukurları gör inde oluşuyor. Yol üzerinde yaptığı kontrol uçuşları filmin birçok sahnesi için ona ilham veriyor. 

Büyük sıçrayış, oloban üzerinde gerçekleşiyor. Geri dönmek, durmak ya da sağa sola sapmak mümkün değil. Devam etme zorunluluğu var, en önemli sorunsa yönetmenin böyle bir çalışmayı daha önce hiç yapmamış olması. Ama bu sahneyi çekmeyi öylesine isüyor ki, adeta yaşama nedeni haline geliyor. 

Sahne tamamen oluşturulana kadar otobanın çoğu inşa ediliyor, çukur-Jar kapatılıyor. Herkes yepyeni bir yolun üzerinden otobüs atlatılmasına asla izin verilmeyeceğini düşünüyor. Ama mucize gerçekleşiyor, tüm bürokratik engeller aşılıyor ve izin alınıyor. Çevre yolundaki bir bölüm bu iş için ayrılıyor. Artık her şey hazır. 
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Otobüs yeterince hızlanabilecek, ama durma alanı katı zemin olduğu için bir problem yaşanıyor: Filmdeki duruş sahnesi yumuşak bir atlamanın 
5 saniyelik sahne, yapımcılara 500 bin dolara 
maloluyor. Bu paranın çoğu otobüsü havalandırmak için kullanılıyor. Ar- 


devamı niteliğinde olmalı. 


dından otobüsün içindeki hayattan parçalar ve sürücü efektleri için bir seri 


küçük atlama gerçekleştiriliyor. Bu çekimlerde yolcular da aracın içinde 


bulunuyorlar. Keanu Reeves, Sandra Bullock ve görüntüye girmeden mer- 


diven boşluğunda kucağında bir monitörle oturan yönetmen De Bont... 
Monitör, ne yapacakları kendilerine söylenmeyen oyuncuların ifade ve hareketlerini anında görmek için yardımcı oluyor 

Yönetmen, film boyunca oyuncularla aynı ortamda olmayı tercih ediyor. İşte bu sahnelerden biri: "Bir keresinde Sandra resmen altına etti. G teri yıldızı otobüsü sürerken, arabalar hızla üstüne doğru geliyordu. Tepkisi karşısında biz de etkilendik: Şok ve kahkaha ayrı anda!.." 


KARI EDİN EN GAN ALIĞI Ş İ Sürücü otahüsle 25 
kilometrelik yolu yerine bırakıyor (*), bu maksimum hıza ulaşmak için gerekli ©). 
Olay yeri, yani yoldaki boşluk, mat boyayla hazırlanıyor. South-Central, Los Angeles'da 110 kavşağındaki (-105 nolu çevreyolunda hulunuyor (3). Otobüs zorunlu olarak harikala çarpınca (i) yolcular çok korkuyorlar (5). Sürücü Sandra Bullock'a Keanu Reeves yarılım ediyor (6), otobüs ateşlenen bir roket gibi rampadan yükseliyor(“#). 
Aslında bu sahnede otobüs çevreyolunun Kaşka hir bölümünde, yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki sonunda fırlatıcı bir rampa olan yerde. Yönetmen De Bont'a göre, ARAT rampanın otobüsten daha geniş olması sahnenin en etkileyici kısmı. Zira otoyolun ine yal şa yelesi hafif küresellik, sürücünün AMA ad rampayı ğer Ee işi son dakikaya kadar engelliyor. Rampayı ve boşluğu farkedilmek, kullanım alanındaki son iki metreye karlar mümkün değil, Otobüs, beklendiğinden 33 metre daha fazla gidiyor ve hetonun bir miktarını kaldırıyor, kameralardan birine çarparak arka tekerleri üzerinde duruyor. Bu duruş şekli çok dik olduğu için-çünkü otobüsün burnu arka kıs- 


mından 4 metre daha yukarıda- kaşka bir sıçrama filmi daha çekiliyor. Bu çekim, 12 
metrelik rampaılan daha yüzeysel hir görüntü elde etmek için yapılıyor ©-10). Heye- 
. “Bu çılgınca bir şey, ama gerçekten hüyük hir olay“ diyor De Bont, deneyiminden bahsederken... 


canlı sahnenin sonunda birkaç kırık bariyer kalıyor (İ 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Playhoy için soyundu. “9.5 Hafta”da 


baştan çıkarıcı ve iç gıcıklayıcıydı. “Cool * World”de seksi bir çizgi kahraman oldu. * 


Eşi Alec Baldwin'le oynadığı “Getaway”deyse eski bir efsaneyi 


Santaleriyin 


günümüze taşıdı. Yaptığı anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle, “Boxing Helena” filminin yapımcısı Gari Mazzocone'ye 8.9 milyon dolarlık tazminat ödeyen Kim Basinger, artık huzur arıyor... 
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RTIK BİR FİLMİN REKLAMINI yapmak ya da birilerine bir şeyler anlatmak zor geliyor" diyor. Söy 


yapmaklan 


he 


anmıyor, hele hele fotoğraf 

çektirmekten hiç!.. Bugüne kadar bir 

kez röportaj yapmış, söylediğine göre 

"yalan ve çarpıtmalarla dolu" bir yazı çıkmış ortaya... Bu ikinci röportajı, sadece yeni filmi "Gataway'in gişe kaygısı ve hakkında çıkan dedikodulara cevap vermek için konuşuyor. Ve başlıyor: "Hayatım o kadar da iç karartıcı değil aslında..." 


SÖZ: 


- Dava ve mahkeme heyecanlı geçti herhalde? 

BASINGER. Kötü bir deneyimdi. Benim gibi utangaç bir insanın 12 jür si ve bir mahkeme dolusu insan önünde mutlu olacağını 


düşünmek çok komik! Hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum 

- Neden mahkemeye gitmeyi tercih ettin? 

BASINGER. İnanılmaz, ama bunu karşı taraf istedi. Davanın ilk gününe kadar avukatlarımla görüşüyorlardı. İstedikleri yalnızca paraydı, benim de param yoktu. 

- Seni dava eden yapımcı, diğer aktörlerin de bundan mesaj almaları gerektiğini söylüyor. "Eğer anlaşma yaptılarsa buna sadık kalmalılar" diyor. 

BASINGER. Ne tür bir mesajdan bahsettiğini bilmiyorum, çünkü ben hiçbir konuda onunla anlaşmadım. Bence bu film için yapılmış bir reklam. Mahkeme süresince basınla konuşan yalnız onlardı, mahkemeye ilk gittiğimde gazetecilerle karşılaşınca çok şaşırdım. 

- Olumsuz karar senin için şok oldu mu? 

BASINGER. Yaralayıcıydı, ama şok değildi, davacı avukatı jüriye "Eepimiz şirin bir kızın istediği her şeyi elde etmesinin ne demek olduğunu gördük" dediğinde davanın lehime dönmeyeceğini anladım. 

- "Boxing Helena"nın son halini seyrettin mi? 

BASINGRR. Jüriyle beraber gördüm 

- Kararından pişmanlık duydun mu? 
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BASINGER, Asla!.. 

- Sence gerçek ücretin ne olmalı? 

BASINGER. Astronomik, ben bile tâm olarak bilemiyorum. 

- Alec'le para için mi evlendin? 

BASINGER. Hayır, kazanıyorum 

- Evlilik törenin nasıl geçti? 

BASINGER. Çılgın değildi, Cinderella hikayesi gibiydi, sihirli bi 


ünkü ben de para 


öğleden sonra... Alec 


her şeyle ilgilendi, çünkü benim nasıl olmasını 


istediğim konusunda fikrim yoktu. 

- İlk evliliğinle şimdiki arasında ne fark görüyorsun? 

BASINGER. İlk evliliğim korunma güdüsüyle yapılmıştı, şimdi net olarak hatırlamıyorum bile. Alec'le olan evliliğimse olabildiğine berrak. Bir anda aşık oldum. 
birbirimizin iyi ve kötü yanlarını görebildik. 

- Törende sinirli miydin? 

BASINGER. Hayır, Alec dört yıl öncede evlenmemizi istemişti, Bir aileye sahip olmak istiyordu. 

- Sen de aile isüyor musun? 

BASINGER. Kesinlikle evet. 

- 40 yaşındasın, çocuk sahibi olabilir misin? 

BASINGER. Benim yaşımda hiçbir sorunla karş tanıyorum, Ayrıca evlat edinmek de istiyoruz. 

- Yaşın seni rahatsız ediyor mu? 

BASINGER. Hayatın çok kısa olduğunu düşünüyorum, insanlar özellikle 30-40 yaşları arasında fazla değişmiyotlar. Bu beş on yıla fazla önem vermiyorum 


aşmadan çocuk sahibi olan kadınlar 


- Rekabetçi misin? 

BASINGER. Sadece kendimle rekabet ederim, şimdiye kadar kimseyle savaşmadım. 

- Demi Moore, bir avuç iyi rol için birçok iyi aktris olduğunu söylüyor, bu durumda o rol için savaşmayacak mısın? 

BASINGER. Aslında haklı ve iyi bir davranış olurdu, ama ben bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bu meslekte yapılacak en iyi şey, büyük bir ajansa bağlı olmak. 

- Ama sen sık sık ajans değiştiriyorsun... 

BASINGER. Hayatını kurtaracak olanı bulmak için 25 doktora gitmek zorunda kalabilirsin. Şimdiki ajansım tam bir savaşcı... 

- İnsanlar seni nasıl algılıyor? 

BASINGER. Zor bir soru, eğer okuduklarına inanıyorlarsa pek iyi algıladıklarını sanmıyorum. 
Bazılarının hakkımda söyledikleri beni gerçekten şok ediyor. 

- "Gerçekten bu zaman diliminde yaşamıyorum. Dünya üzerindeki kurallara uymuyorum" diyorsun sık sık... 

BASINGER. Hepimizin patronları ve uymak 


zorunda olduğu kurallar var. "Toro Cezaevinde adlı oyunu okudum. "Bir saatten farksızdım" 


diyor Toro. Ben kutulu bir saat gibi y bu kadar toplum kuralıyla yaşayamam. 
Hayatımız çok kısa, geriye dönüp baktığımda hep aynı şeyleri yaptığımı görmek istemiyorum. 

- Bu düşünceler stres yapmıyor mu? 

BASINGER. Hayır, beni ölüme hazırlıyor. 

- Geriye baktığında keşke farklı olsaydı dediğin şeyler var mı? 

BASINGER. Geriye dönüp bakmıyorum ki!.. 

- "Slepless in Seattle" ya da "Basic Instinct" gibi filmler çevirmeyi düşünmüyor musun? 

BASINGER. Basic Instinct'i okudum ama ilgilenmedim, çok erotikti. Slepless in Seattle't okuduğumda daha Nora Ephron'la bağlantı kurulmamıştı. Ve Meg Ryan'la anlaşmaya oturulduğunda film birçok değişikliğe uğradı. 
İnsanların gördüğü benim okuduğumdan çok farklıydı. Benim okuduğumda Seatile'da çok daha farklı uykusuz geceler yaşanıyordu!. 

- Hâlâ "The Marrying Man'in çevirdiğin en zor film olduğunu mu düşünüyorsun? 

BASINGER. Evet, film birçok saçmalıktan oluşuyordu, hatalardan, inanılmaz hikayelerden bahsediyorum. Ama bir Disney filmiydi, bayatım boyunca favori filmlerim hep Disney'inkiler olmuştur. Bu arada hayatımın iki önemli olayını da yaşadım: Şa 


ayamam. 


ı söyledim ve Alec'le karşılaştım. Mickey Mouse'un hayatımda önemli bir yeri var. 

- Ama Disney'in şefi Jeffrey Katzenberg, bir röportajda işini ve Alec'le senin dışınızda çalıştığı herkesi çok sevdiğini söyledi... 

BASINGER. Bunu gerçekten söyledi mi? 
Şaşırtıcı, çünkü onunla hiç konuşmadım. 

Tek isteğimiz iyi bir film yapmaktı. Jeffrey Katzenberg, güçlü ve yetenekli biri, böyle bir insan nasıl olur da kariyerinizi, hayatınızı mahvetmeye çalışabilir. Yine de ondan nefret etmiyorum. Bu Rahibe Teresa gibi gözükmeye çalıştığım anlamına gelmez. 

- Alec'le birlikte Getaway'i tekrar çevirdiniz... 

BASINGER. Baştan sona harikaydı. Filmin ilk versiyonunda Ali MeGraw ve Steve MeÇucen büyük ilgi çekmişlerdi, o sıralarda birlikteydiler. 
Ama filmde Ali MacGraw bir kız arkadaş olmaktan ileri gidemiyordu, daha çok McÇueen ve şiddet vardı. Bu kez konu tamamen ilişki ve güven üzerine... Keyifli, şiddetli, inanılmaz ve erotik... 

-"The Marrying Man"deki zorluklarla karşılaşmadınız. 

BASINGER. Ba: 
korkuyordum, ama sanırım artık olgunlaştık. İlk 


şlamadan önce 


Kaderin önüne geçilmez. 
z NE 


BM R 


sevişme sahnesini çevireceğimiz gün Alec karavanıma geldi ve bana "Seni seviyorum ve anlıyorum" dedi. Çekimde o gerçek Alec değildi, benim yardımcı oyuncumdu. 

- Duyduğumuza göre güneş alerjin var... 
BASINGER. Ever, birçok testten geçlini, çekimler sırasında derimi korumak için ince bir 

jel kullanmak zorunda kaldım. 

- Robert Redford ve "The Natural"ı düşündüğünüzde aklına neler geliyor. 

BASINGER. Benim için çok büyük bir deneyimdi, Hollywood konusunda çok tecrübeliydi. Kariyerimdeki en parlak dönemlerden biriydi. 

- "No Mercy" ve "Final Analysis"te Richard Gere'la birlikte rol aldın... 

BASINGER, Richard'la iyi zaman geçirdik. 
İlk filmimizde iyi reklam yapılamadı. Final AAnalysis'teyse Richard'la yönetmen arasında görüş ayrılıkları oldu, ben kendi dünyamdaydım ve olan bitene karışmıyordum. 

- Filmlerinin hepsini seyrettin mi? 

BASINGER. Hayır. 

- "Mother Lode"da Charlton Heston... 

BASINGER. Charlton Heston çok hoş adamdı. Tam bir rüya alemiydi. 

- "The Man Who Loved Women"da Burt Reynolds... 

BASINGER. Çalışılması en kolay insan. Çok hızlıydı ve gerçekten ciddi bir şeyler yapmak istiyordu. 

- Sean Connery ve "Never Say Never Again"... 

BASINGER. Daha önce hiç Bond filmi görmemiştim. Bu film benim için dünya çapında seyirci kitlesine ulaşması açısından önemliydi. 


Sonunda Sean herkesi dava etti. Bazen çok sinirli ve mantuk dışı davranıyor. 

- Bruce Willis ve "Blind Date"... 

BASINGER. Çok iyiydi... 

-Jeff Bridges ve "Nadine"?.. 

BASINGER. Robert Benton ve eşi Sally benim ailem gibidirler. Robert, Nadine'i benim için yazdı, karakter bana çok uygundu. Jeff'se Hollwood'daki aktörlerin en iyilerinden. 

- Gelelim Mickey Rourke ve "9,5 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Hafta'ya... 

BASINGER. Tehlikeliydi, ama hiç bir filmimde karakterle bu kadar bütünleşmemiştim. 
Yönetmen stop dediğinde bile karakter beni bırakmıyordu. Korkutucuydu, çünkü duygusal olarak iniş çıkışlar yaşıyordum. 

- Filmi seyrettin mi? 

BASINGER. Başından sonuna kadar değil. 
Kendi filmlerimden The Natural' izledim. Robert Redford beni zorla galasına götürdü, kendimi seyretmenin korkunç bir deneyim olduğunu böylece anladım. Bir de Batman'in galasına gitüm. 

- Neler hissettin? 

BASINGER. Micheal Keaton ve Tim Burton büyük oyuncular. Nicholson'sa sadece Nicholson, yeterince iyiydik. Bu film benim çocuklarla olan ilişkimi etkiledi. Artık çocuk hastanelerini ya da okulları ziyaret ediyorum. 

- Filmin devamı çekilirse... 

BASINGER. Vicki Vale devam ederse, birincisinde olduğu kadar çok çocukla birlikte 
olacaksam seve seve kabul ederim. Batman 2 


karanlıküu, çocukları fethedecek fazla bir şey yoktu. 
- Cool World'de ilgini çeken neydi? 
BASINGER. Fikri çok sevmiştim, zamanın deydi, özel bir şey yaptığımızı 


iler düşünüyordum. Film canlandırması için stüdyoya giniğimde yönetmenle yapımcı arasında sürtüşme vardı. Stüdyodakiler ne olup bittiğini anlamadan filmin bir saatini kesmişler. 
Bütün hikaye yok oldu tabii, ben de seyretmedim. 

- "The Real McCoy"daki karakterini içinden gelmeyerek canlandırdığın 


BASINGER. Ben de okudum ve dedim ki "olanların yarısını bile bilmiyorsunuz." Sürekli etrafında mutsuzluk olması, böyle çalışmak çok zor. Val Kilmer gerçekten iyi aktör, ama filmde MUİSUZGU. 

- Wayne's World 2?.. 

BASINGER. O filmi hiç görmedim ve ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Dana Carvey beni aradı ve "lütfen bu filmi yap, çok eğleneceğiz" dedi. Samimi ve canayakındı. 
Başta hayır dedim, fakat beni aramaktan vazgeçmedi. Gürültülü ama eğlenceliydi. Sene ortasında verilmiş ufak bir hediye gibiydi. 

- Kim Basinger olmanın en iyi yanı nedir? 

BASINGER. Etrafımdaki insanlar ve çok özel biri tarafından seviliyorum. 

- Şimdiye kadar yediğin en güzel yemek neydi? 

BASINGER. Yanımda vücut bakımımı yapan 


bir kadın var, benim için yemek yapmaktan çok  : diye söz ediyor. 


diği "Gatgu 
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* “0.5 Hafta”nın yeri başka... Kim Barin: Mickey Ronrke'la çevirdiği filmden "tehi:e 


Saçmalıklarla dolu bir film: “The Marryiny Man”. Ki Basinger, 
Jilm için "birçok yanlışı vardı, 


ama Alec'le tanışmama neden 


oldı" diyor. 


Çizgi kahramanların diyarında... 
Zaman zaman gerçek olan bir çizgi kahramanı canlandırmak 
Kim Basinger'iz çok hoşuna girmiş, ama proje tamamlanınca 


beklediğini bulamamış... 


. — zı — 


hoşlanıyor. Hep sebze yemekleri yapıyor. 
Bazen film çekimlerinde karavanımda oturup, elekrikli sandalyeye gitmeden önce en son ne yemek isterdik diye düşünürüz. Gözümün önünden annemin yaptığı yemekler geçer, - Ne zamandır vejeteryensin? 
BASINGER. Hiçbir zaman vazgeçemediğim ton balığını saymazsak, hatırlıyamayacağım kadar uzun bir zamandır. 
- Şimdiye kadar kaldığın en güzel otel hangisi? 
BASINGER. Londra'daki Savoy Oteli. 
- Her şeyden uzaklaşmak istediğinde nereye gidersin? 
BASINGER. Evime... 
- Şimdiye kadar kullandığın en güzel araba hangisiydi? 
BASINGER. 1986 model bir BMW. 
- En beğendiğin şarkı? 
BASINGER., Louis Armısuong'un "What A Wonderful World" 
- Gittiğin en iyi konser? 
BASINGER. Madison Sguare Garden'da UZ konseri... 
- En iyi film?.. 
BASINGER. "Song of The South", "Amadeus", "Being There”, 
- Hayatının en güzel yılı? 
BASINGER, 1993 
- Yaşadığın en romantik an? 
BASINGER. Alec'e evet dediğimde... 
- Oynadığın en güzel aşk sahnesi? 
BASINGER. Getaway'dekiler. 
- Seyrettiğin en güzel aşk sahnesi? 
BASINGER. "Don't Look Now'da Julie 


Christie. 


- Sence en öpüşen oyuncu kim? 

BASINGER. Bunu herkes biliyor. 

- Alec'i öpüştüğün diğer aktörlerle kıyasla desek... 

BASINGER. Alec'i öpmeyi seviyorum. 


Benim için öpüşmek cinselliğin en önemli 


parçası. 
- Alec politikaya atılıyormuş... 
BASINGER. Zaten yerel politikayla ilgili, bazı demokratlar için kampanyada çalıştı. 
Politik fikirleri çok iyi ve topluma katkıda bulunmayı çok seviyor. 
- Eğer bir uzay yaratığı gelip onunla 


© gitmeni isteseydi, onu mu Alec'i mi tercih 


ederdin? 
BASINGER. Kesinlikle giderdim. Alec de 


© bunu biliyor, gitmezsem şok olurdu. 


- Yani Kim bir uzaylı için Alec'i 


> terkediyor... 


BASINGER. Bu gerçek olsaydı, kaderimde 


£ tekrar Alec'le karşılaşacağımın yazılı olduğuna 


inanırdım. Lİ 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ae EİN 


ÜNEY ANERİKA'da yapılan "Clear and Present Danger" filminin çekimlerinde sinir harbi ve gerginlik olağan kabul ediliyor. Bunda aşırı sıcağın payı çok büyük. İşte bu sahnelerden birkaçı... 

Harrison Ford bezginlikle, "En büyük isteğim günün birinde kel kalmak, hem de tamamıyla, yoksa kafamı ben kazıttıracağım. Zaten kimse beni saçlarım için beğenmiyor" diyor. O sırada yönetmen: Bil 
"Tamam Harrisön, sakin ol! Saçlarını 


Noyce bağırıyor: 


filmden sonra kazılırsın." 

Dış çekimlerden birinde, Wrangjean giyen 
Ford'dan kıyafetinin üzerine o meş- 


ler marka Harrison hur siyah deri ceketini giymesi isteniyor. "Yeter artık! Bu hiç de gerçekçi ve adil değil. Indiana Jones'taki o çöl çekimlerinde de bana şu kahrolası deri montu giydirmişlerdi. Akli olan hiçbir insan bu cehennem sıcağında © ceketi giymez. Ekranda güzel durup durmaması umurumda bile degil. Bana bu montu giydiremezsiniz, kendime aptal dedirtmem" diye isyan ediyor ünlü aktör. Harrison Ford'u siyah deri ceketini giymeye ikna edebildiler mi, bunu ancak filmi izlerken görebileceğiz. 

Bir grup askerle çekilecek sahne için son hazırlıklar tamamlanıyor, yönetmen "başla" komutunu veriyor. Ancak askerlerden bi son'a hafifçe sürtünüyor, aktör iyi giden çekim- 


Harri- 


lerin tam ortasında aniden duruyor. Tabii tüm asker ve teknik ekip de... Yönetmen tehlikeli bir sakinlikle soruyor; "Yine ne var Harrison?" Cevap, "Şu asker aklınca bu sahneyi değiştirmeye kalkıyor, görmüyor musun? Bu sahnede üzerime çıkacak diye bir şey yoktu, benim dışımda herkes istediği şeyi yapabiliyor" oluyor. 

Bu olayın ertesi günü, Harrison Ford ve film ekibiyle röportaja gelen bir gazeteci yanlışlıkla kapalı mekanda çekilecek olan bir sahnenin seüne çıkıyor. Ford ve Noyce, yine filmdeki bir sahne için güreşiyorlar, kendi deyimlerine göre "güreş kareografisi" yapıyorlar. Ünlü ikili, tıkırtıları duyunca yerlerinden 


yorlar ve bağırma- 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ya başlıyorlar: "Hey hey kim var orada, setin üstünde gezinen kim, şu münasebetsiz her kimse gözüme gözükmesin, oraya çıkmaya kimin cesaret ettiğini bir bulursam, o dekor kaç günde kuruldu biliyor musun sen?" Neye uğradığını şaşıran gazeteci, çareyi set asistanına sığınmakta buluyor, "Bunlar çıldırmış, lütfen bana yardım edin" diyor. 


Harrison Ford, daha önce "Patriot Games-Tehlikeli Oyunlar'ı çekerek büyük başarı kazanan sinema yapımcıları Mace Neufeld ve Robert Rehme'nin en son çalışmaları "Clear and Present Danger'da CIA'de görevli Jack Ryan'ı canlandırıyor. Diğer rollerini William Dafoe, Anne Archer ve James Earl Jones'un paylaştığı filmdeki Jack 


| 


Harrison Ford. "Dygusa/ akışı olan harekeli filmleri seviyorum. 


Hem seyirci, bem oyuncu açısından heyecan çok önemli hir anahtar." 


| 
| 
| 
| 


EV 


U KEZ Ko- 


İZLİ Gö 


Ryan karakteri, beyazperdeye ilk olarak "The Hunt for Red October-Kızıl Ekim", daha sonraysa "Patriot Games-Tehlikeli Oyunlar"la adapte edilmişti. Bu nedenle film, Tom Claney'nin bestseller'larından uyarlanan üçüncü çalışma olma ünvanını taşıyor. "Clear and Present Danger'ın romanı, ülkemizde de Altın Kitaplar tarafından "Beyaz Tehlike" adıyla yayınlandı. Romanın 
1989 yılında basılan orijinal metni, 
The Newyork Times'ın bestseller listesinde bir numaraya kadar çıkarak yanlızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 milyon adet sat. 


İLMİN SENARYO Yazarları, "Missing" filmiyle Oscar kazanan 
Donald Stewart, "Apocalypse 
Now'la Oscar'a aday gösterilen John Milius ve "Sehindler'in Listesi'yle Oscar alan Steven Zaillian... Ana karakter Jack Ryan, CTA'de analist olarak çalışırken hızla yükselerek istihbarat müdür yardımalığına 
Amerika'nın en tehlikeli ve en belalı mücadelelerinden biri kabul 


getiriliyor. Ancak kendisini 


edilen uyuşturucu savaşı içinde buluyor Kolombiyalı birçok polis ve yargıcı öldüren, kısa sürede dünyanın en zengin insanları olan "uyuşturucu kralları", cüretlerini arttırınca, Amerika gizli bir askeri operasyon düzenliyor. Ryan da film boyunca, Kolombiya ormanlarında, Bogata sokaklarında, hatta-Beyaz Saray koridorlarında koşturuyor. Filmin en can alıcı noktalarından mücadele 


biri, bu başarılı 


olduğunda başkanın yeniden seçilme şansının 


Filmin yapımcılarından olan Mace Neufeld Jack Ryan karakterinin sevilme nedenini şöyle açıklıyor: "Amerikalıların sevdiği birçok niteliği temsil ediyor; manevi ya da ahlaksal açıdan güçlü hisler, ülke sevgisi ve gerekli olduğunda kendini riske atma arzusu ve yeteneği..." Yönetmen Phillip Noyce, "Bu filmde tehlikeli bir karışıklı-Sın geçtiği, çok uluslu ve kültürlü bir çevrede onur, sadakat ve güven gibi yüce duygular yeni- 


den keşfedilip inceleniyor" diye anlatıyor. 

Filmin adı "Clear and Present Danger", açık ve olası bir tehlike karşısında Amerikan ordusuna yetki hakkı tanıyan ABD yasasının bir maddesinden alınmış. Filmin akışı içerisinde bu maddenin uygulanışına da tanık oluyoruz. 
şmaları, Kasım 1993'de 


Filmin fotoğraf ça 


Uyumlu irili, Aze Archer, Pord'la çalışmanın harika olduğunu, ama hareketli sahnelerde 


daha çok rol almak istediğini söylüyor. 


başlıyor. Aynı dönemde, filmin Los Angeles, Orange, Santa Clarira, Washington D.C., Cuernavaca, Mexico City, Xalapa, Coatepec, Xico ve Meksika'nın La Concepcion ilçesinde yapılacak olan çekimleri için uygun mekanlar ayarlanıyor. 


Güçlü kadra. 
Filmde &i yardımcı 


roller için uzum söire 


araştırma yapılıyor ve güçlü bir ekip çıkıyor ortaya: Willem Dafve, 
Anne Archer, James Earl 
| Jones, Jaognim de 

| Almeida, Mignel 
Sandoval... 


CIA'in merkez binaları ve ofisler için Culver City'deki Sony Stüdyolar'ı kullanılıyor. CLA binasının içindeki bilgisayar ve monitör videoları gerçek mekanına uygun olarak yerleştirmek için birçok mimar ve bilgisayar şirketi temsilcisi bu-Tunuyor. 


ARRISON FORD, çekimler boyunca yönetmen ve hareketli sahnelere teknik olarak destek veren özel efektler ekibinden büyük yardım gördüğünü söylüyor. Daha önce "Patriot Games" ve "The Godfat- her" filmlerine de katkıda bulunan özel efekt uzmanları Paul Lombardi ve babası Joe Lombardi, bu filmde de patlayıcı maddeler, fişeklendirme, top ateşi, alevlendirme, rüzgar ve duman gibi unsurları büyük bir ütizlikle hazırlıyorlar. Küçük Lombardi, aralarında kocaman tekerlekli Mini Cooper'la bir Rolls-Royce olan araba yığınını gösteriyor: "Bunların hepsi patlatılacak, insanın içi o canım Rolls-Royce'a acıyor doğrusu." 

"Indiana Jones", "Star Wars-Yıldız Savaşları" gibi filmleriyle tanıdığımız Harrison Ford, son çalışmasında da hareket geleneğini sürdürüyor. "Filmlerimde hareketli sahnelere yer veren çalışmaları tercih ediyorum, çünkü canlandırdığım karakterle izleyiciler arasındaki duygusal bağı güçlendirmek istiyorum. Bazı filmlerdeki, adet yerini bulsun diye araya sıkıştırılmış koşuşturma sahnelerinden de nefret ediyorum. Kovalamaca öykünün kurgusuna uymalı ya da ana karakteri gözlemle- me olanağı vermeli." 

Filmin geri planında kalan, ancak önemli çalışmalarına imza atan kişiler de var: Fotoğraf yönetmeni Donald Me Alpine, set dekoratörü Mickey S. Michaels, makyaj uzmanı Peter Robb-King, mekan denetleme şefi Stuarı A, Neumann ve besteci James Horner... Yönetmen Phillip Noyce, "Patriot Games", "Sliver" gibi başarılı çalışmalarının yanısıra "Blind Fury", "Dead Calm" gibi filmlerle de tanıyoruz. Sinemadaki ilk başarılı çıkışını 1977'de Avusturalya'da "Backroads-Arka Sokaklar"la yapan yönetmen, daha sonra "Newsfront" filmindeki yönetmenliği ve senaryoya olan katkılarından dolayı Avusturalya'da en iyi film, en iyi yönelmen ve en orijinal senaryo çalışması ödüllerini alıyor. 

Filmin oyuncu listesi, hayli geniş: "Body of Evidence", "Wild at Hearı", "Born on the Fourth of July" ve "Mississippi Buming" filmleriyle tanıdığımız Willem Dafoe, filmde Mr. Clark olarak tanınan, karanlık bir CIA bölge memurunu oynuyor. "Patriot Games"de Ryan'ın karısı Cathy'i 


HARRISON FORD 


“Mükemmel bir 
| oyuncu değilim” 


Harrison Ford, yüzyılın yıldızı olarak kzbul edilse de, ünlü aktör bunu sadece şansa bağlıyor. Filmleri iki milyar doları aşkın hasılat yapsa da mütevazi bir gülümsemeyle yetiniyor. Bir zamanların “İndiana Jones“u, ar- 
| tık Jack Ryan tiplemesiyle kendinden söz ettiriyor. 


- Jack Ryan canlanıdırdığınız kahramanların en karmaşığı... 

FORD. Yıllar ilerledikçe karmaşık karakterleri tercih etmeye başladım galiba. 

> Mükemmel bir aktör olduğunuza inanıyor musunuz? 

FORD. Mükemmel değilim, kendimi sürekli olarak sınıyorum, en önemlisi de tanıyorum. Aktörlük yeteneğimi geliştirmeye çalışıyorum, sanırım biraz yol katettim. 

- Wyomins'de yaşıyorsunuz, Hollywood'da olup biteni takip edebiliyor musunuz? 
| FORD. Hollywood'dan uzak kalabilirm, çünkü başkalarının ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor, kimseyle yatışmıyorum. Zaten olanlar hakkında bilgi sahibi olmak gibi bir derdim de yok. Önüme senaryolar geliyor, begendiğimi kabul ediyorum, hepsi bu. 

> Bir komedi filmi olan, ilki 1954'e çekilen “Sabrina''da rol alıyorsunuz... 

FORD. Uzun süredir, çevirdiğim macera filmlerine altermatif olabilecek bir komedinin peşindeydim. Kimseyle itişmeyeceğim bir öykü istiyordum, "Sabrina" zekice hazırlanmıştı, espriliydi ve en önemlisi çok eğlenceliydi. Üstelik eskiden Humphrey Bogart'ın oynadığı roldeyim, yönetmen de hayran olduğum Sydney Pollack. 


oynayan, ardından "Fatal Attraction"daki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" Oscar'ına aday gösterilen Anne Archer yine müşfik eş rolünde 

James Farl Jones ise CIA müdürü amiral James Greer rolünü, ilk olarak "The Hunt for October" 


filmiyle aldı, ardından "Patriot Games" geldi, şimdi yine aynı rolde... Lİ 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Olaylar, starlar, hasılatlar, bilinmeyenler... 


Sinema hakkında bilmediğiniz ya da gözden kaçırdığınız detayları “Sinemada 


Devr-i Alem”de biraraya topluyoruz. Oscar'lar, hasılat yapan ve hezimete uğrayan Jilmler, aktörler, aktristler, aldıkları ücretler, wki meslekleri... Küçük bölümlerden oluşan dizimiz, büyülü film dümyasının tüm kapılarını açıyor... 


| Okul yıllıklarından 


Öğrenci: Kim Basinger 
Okul; Athens Lisesi, Athens Georgia, 
1971 öğretim dönemi 
Aktiviteler: Y Teens Kulübü üyeliği, Pep Kulübü üyeliği, Fakülte Öğrenci Birliği Komisyonu üyeliği, güzellik dergisi çalışmaları, Athens Genç Kadın Dergisi çalışmaları, futbol takımı amigoluğu, genç takım ponpon kızlar liderliği. 
Ödüller: “Akrivitelerde En İyiler” dalında üçüncülük, “En Yetenekliler” dalında ikincilik. 


Öğrenci: Harrison Harry Ford 

Okul: Maine Township Lisesi, Park Ridge Illinois, 1960 öğretim dönemi. 

Aktiviteler; Modern Trenyolu kulübü üyeliği, Sosyal Bilimler kulübü başkanlığı, WMTH radyo istasyonunda 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Lise yıllarında hayli faal olan seksi yıldız 
Kim Basinger, bir 
Çorap reklamı için 3 
iinilyon dolar aldı, 


çalışmalar, Erkekler kulübü temsilciliği, sınıf konseyi temsilciliği, çeşitli şovlar, jimnastik. 


Tüm zamanların en büyük hasılatını yapan 
10 sinema filmi 


1. Jurassic Park (900 milyon dolar) 

Z, ET (01 milyon dolar) 

3. Ghost (517.6 milyon dolar) 

4. Star Wars (513 milyon dolar) 

5. The Bodyguard (507.6 milyon dolar) 
6. Indiana Jones and'che Last Crusade (494.8 milyon dolar) 

7. Terminator 2:Judgement Day (490 milyon dolar) 

8. Home Alone (474.7 milyon dolar) 
8. Jaws (458 milyon dolar) 

10, Pretty Women (454.4 milyon dolar) 


“Jurassic Park” 900 milyon dolar hasılat yaptı ve tüm zamanların en büyük hasılatını yapan filmler sıralamasında ilk sıraya oturdu. 


Tüm zamanların en büyük zarara neden olan 10 sinema filmi 


4. The Adventures of Baron Munchausen (1988 - 48.1 milyon dolar) 
2. Ishtar (1987- 47,3 milyon dolar) 

3. Inchon (1981 - 44.1 milyon dolar) 
4. The Cotton Club 

(1984 - 38.1 milyon dolar) 

5. Santa Claus: The Movie 

(1985 - 37 milyon dolar) 


Tüm zamanların en büyük zarara 
neden olan 10 
filminden biri, başrolünü 
Sylvester e Stalonne'nin 
oynadığı, 30 
milyon dolarlık zarara neden olan 
1988 yapımı 
“Rambo 3”... 


oynadığı “Home Alone”un ilk bölümü 474.7 milyon dolarlık hasılat elde etti, 


Harrison Ford “Patriot Games”deki Jack Ryan rolü için 9 milyon dolar aldı, oysa hu rol için Alec Baldwin'e 4 milyon dolar teklif edildi. 


6. Heaven's Gate 

(1980 - 34.2 milyon dolar) 

7. Pirates (1986 - 30.3 milyon dolar) 
8. Rambo 3 (1988 - 30 milyon dolar) 
8. Raise the Titanic 

(1980 - 28.5 milyon dolar) 

£0. Lion of the Desert 

(1981- 27 milyon dolar) 


Para, para, para... 


& Alec Baldwin'e “Patriot Games”deki Jack Ryan rolü için teklif 
edilen ücret: 4 
milyon dolar. Aynı rol için Harrison 
Ford'un aldığı ücret: 9 milyon dolar. 


Rin Tin Tin, oldukça sorunlu bir yıldızdı, haftada 
1000 dolar aldığı yetmiyormuş gibi çalışması boyunca 
yanında onu rahatlatan bir orkestra bulunuyordu. 


© Motion Pictures Association of 

America'nın, “Rüzgar Gibi Geçti”nin yapımcısı David O. Selznick'e Clark Gable'ın kullandığı “Kahretsin” sözü için verdiği ceza: 5 bin dolar. 


© Rin Tin Tin'in maaşı: Haftada 1000 
dolar ve sakinleşmesi için şahsına özel, duygulu müzik yapan bir orkestra. 


© Kadın yönetmenlerin yıllık ortalama kazançları: 40 bin dolar 


(© Erkek yönetmenlerin yıllık ortalama kazançları: 85 bin dolar. 


BUNA DEĞERLER Mİ? 
Aktörler... 


Arnold Schwarzenegger: 15 milyon dolar (Truc Lics) 

Eddie Murphy: 15 milyon dolar (Beverly Hills Cop 3) 

Michael Keaton: 15 milyon dolar (Batman Forever) 

Bruce Willis: 15 milyon dolar (Die Hard) 

Tom Cruise: 15 milyon dolar (nterwiev with the Vampire) 

Kevin Costner: 14 milyon dolar (Waterworld) 

Sylvester Stallone: 12 milyon dolar (The Specialist) 

Michael Douglas: 12 milyon dolar (Disclosure) 

Harrison Ford: 10 milyon dolar (Clear and Present Danger) 

Mel Gibson: 10 milyon dolar (Lethal Weapon 3) 
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Macaulay Culkin: 8 milyon dolar (Getting Even with Dad) 

Tom Hanks: 5-6 milyon dolar (Forrest Gump) 


Aktristler... 


Julia Roberis: 8.5 milyon dolar (Mary Reilly) 

Whoopi Goldberg: 8 milyon dolar (Sister Act 2) 

Michelle Pfeiffer: 6 milyon dolar (My Posse Don't Do Homework) 
Jodie Foster: 6 milyon dolar 

(Nel) 


“Basiç 
Instinct”le 

yıldızı parlayan, 
“İntersection”dan 
5 milyon dolar alan 
Sharon Stone, uzun süre sosisli sandviç sattı. 


SİNEMADA DEVR-İ ALEM 


Meg Ryan: 5-6 milyon dolar (Sleepless in Seattle) 

Demi Moore: 5 milyon dolar (Diselosure) 

Sharon Stone: 5 milyon dolar (nrersection) 

Barbara Streisand: 5 milyon dolar (Sadece rol yapması için) Me 

Meryl Streep: 3-4 milyon dolar (The River Wild) 

Geena Davis: 2-3 milyon dolar (Cutthroat Island) 

Winona Ryder: 2.5 milyon dolar (Little Women) i 


Debra Winger: 2 milyon dolar (Shadowlands) 

Emma Thompson: 1.5 milyon dolar (Junior) 


Film adları nasıl doğuyor? 


e Woody Allen'ın “Anne 
Hallunun adı, mutluluğa erişememeyi çağrıştıran “Anhedonia”ydı. Ama yardımcı senaristlerden biri, kahramanın yahudi olması gerektiğinde ısrar etti. 


8 Dustin Hoffman'ın küçükken annesine yakıştırdığı lakap olan “Tootsie”nin orijinal adı, “Would 1 Lie to You?”ydu. 


Dustin Hoffman, küçükken annesine “Tootsie” lakabını tak- 


masaydı, ünlü filmin adı “Would 1 Lie to You” olacaktı. 


Mickey Rourke, “1941” filmi için kamera karşısına geçti, ama yalnızca 21 saniye görünebildi. 


& Star Wars” üçlüsünün R2D2'si editörün “Reel 2 Dialogue 2” sözlerini kısaltmak istemesiyle meydana çıktı. 


8 Indiana Jones, yapımcı George 
Lucas'ın köpeğinin adından esinlenerek 


kondu. 
Ekmeğini sinemadan çıkaranlar 


& Film üzerinde çalışan bir “Ekran Oyuncuları Grubu”nun üyesinin aldığı minimum günlük ücretler: Aktör 448, tehlikeli sahne dublörü 448 dolar. 
Çekimler 6 saat içinde bitirilmediği taktirde 75 dolar prim ve her saat için 10.79 dolar. 


© Filmin hukuki işleriyle ilgilenenlerin aldığı ücret: 110 dolar. 
Filmin bütçesi 2 milyon doların üstündeyse günlük 480 dolar kadar çıkıyor. 


BOND FİLMLERİ ÜZERİNE... 
James Bond'lar 


4. David Niven 

3. Sean Connety 
3, George Lazenby 
4, Roger Moore 

8, Timothy Dalton 


Kızları 


1.Honey Rider (Ursula Andress): “Dr.No” 

2.Tatiana Romanova (Daniella Bianchi): “From Russia with Love” 

Pussy Galore (Honor Blackman): Goldfinger” 

1. Domino (Claudine Auger): “Thunderball” 

5. Kissy Suzuki (Mie Hama): “You Only Live Twice” 

6. Tracy (Diana Rigg): “On Her Majesty's Secret Service” 

7. Tiffany Case (Jill St. John): "Diamonds are Forever” 


8. Solitaire (Jane Seymoun: “Live and Let Die” 

3. Mary Goodnight (Britt Ekland): "The Man with the Golden Gun” 

10. Major Anya Amasova (Barbara Bach): “The Spy Who Loved Me” 

311, Dr. Holly Goodhead (Lois Chiles): “Moonraker” 

12. Melina (Carole Bouguet): “Fot Your Eyes Only” 

13. Octopussy (Maud Adams): “Octopussy” 

14. Domino (Kim Basinger): “Never Say Never Again” 


15. Stacey Sutton (Tanya 
Roberts): "A View to A 
Kil” 

16. Kara Milovy 
(Maryam d'Abo): "The 
Living Daylights" 

17. Pam Bouvier (Carey 
Lowelb: "Licence to Kill” 


Arabaları 


1.Aston Martin DB5 
“Goldfinger” 

2. Ford Mustang: 
“Diamonds are Forever” 
3. Lotus Esprit: “The Spy 
Who Loved Me” 

4. Citroen 2CV: “For 
Your Eyes Only” 

5. Audi 200 Avant: “The 
Living Daylights” 

6. Aston Martin Volante: 
“The Living Daylights” 


Timothy Daftar? l 
Haliywacaüi 


Bondliği; 
Ama artikehl”) 
kayakteyf€ les leşe 
İstemiyor, 

» RR e RE 
Oyuncu olmadan önce ne yapıyorlardı? 


Geena Davis: New York'ta canlı vitrin mankeni 

Erol Flynn: Bahisçi 

Clark Gable: Telefon tamircisi 
Rock Hudson: Postacı 

Julia Roberts: Dondurmacı 
Sharon Stone: Sosisli sandviç satıcısı Marilyn Monroe: Striptizci 

Sylvester Stallone: Aslan kafesi temizleyicisi 

Harrison Ford: Marangoz 
Bruce Willis: Patenli garson 
Marlon Brando: İşçi 

Clini Eastwood: Ormanda ağaç kesiyordu 

Sean Connery: Ölü kaldırıcısının yardımcısı a 


“Little Woman” filmi için 2.5 

milyon dolar alan Winona |, Ryder'in gerçek adı dg 
Winona Horowitz... 


Michelle Pfeiffer: Kasiyer 

Willem Dafoe: Penthouse dergisinde ciltçi 

Kirk Douglas: Araba parkı bekçisi Tom Hanks: 
Gregory Pec 


n çalıcı 


: Kamyon şoförü 


Ünlülerin “saniye”yle görüldükleri filmler 


Bruce Willis; 1 
saniye, “The First 
DeadIy Sin” 
Willem Dafoe: 2 
saniye, “The 
Hunger” 
Sigourney 
Weaver: 6 saniye, 
“Annie Hall” 
Richard Dreyfuss: 9 saniye, “The Graduate” 


Tom Cruise: “29 saniye, “Endless Love” Tom Selleck: 18 saniye, “Myra Breckinridge” 

Mickey Rourke: 21 saniye, “1941” 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Meryl Streep: 52 saniye, “Julia” Sylvester Stalllone: “76 saniye, “Bananas” 


İnanılmaz ücretler 


© 1919'da komedyen Fatty Arbuckle, o zamana dek 1 milyon dolar kazanan ilk aktördü. 


© 1959'da Elizabeth Taylor, “Kleopatra”dan 1 milyon dolar aldı ve bu kadar para alan ilk aktrist oldu. 


Elizabeth Taylor, 1959'da çevirdiği “Kleopatra” için o tarihe kadarki en yüksek ücreti aldı: 1 milyon dolar. 
Jean Claude Van Damme'ın “Hard Target” için aldığı 3 
milyon dolar, filmin toplam hasılatının yüzde üçü. 


& Jack Nicholson aktörlük hayatının ilk yılında 1400 dolar kazandı. Yıllar sonra “Barman” için 60 milyon dolar aldı. 


© “Jurassic Park'ı kamuoyuna tanıtmak için harcanan para 68 milyon dolardı. Filmin gösterime girdiği ilk haftasonu hasılatı 48.5 milyon dolat oldu. 


© Arnold Schwarzenegger'in “Terminator 2” için aldığı para (15 milyon dolar), filmin toplam gişe hasılatının yüzde 7'siydi. 


© Steven Scagal'ın “Under Siege” için aldığı para (9 milyon dolar), filmin toplam gişe hasılarının yüzde 1 Viydi. 


SİNEMADA DEVR-İ ALEM 


© Jean Claude Van Damme'ın “Hard Target” için aldığı (3 milyon dolar), filmin toplam gişe hasılatının yüzde Siydi. 


© Patrick Swayze'ye “Dirty Dancing 2”yi çevirmesi için 5 milyon dolar teklif edildi 


© Kim Basinger'a çorap reklamı için ödenen para 3 milyon dolardı. 


© Marlon Brando, “Supermen”in çekimlerinde geçirdiği her'dakika için 1.85 milyon dolar alıyordu. 


© Senarist Joe Eszterhas'a “Basic 
Instinct” filmine yazdığı senaryo için 3 
wnilyön dolar verildi, 


Meslektaşlarının filmlerinde rol alan yönetmenler 


Eric von Stroheim: “Sunset Boulevard” 

Otto Preminger: “Stalag 17” 
Roger Vadim: “The 4 
Tastement of Orpheus” 
Don Siegel: “Play Misty for Me” 

John Huston: 
“Chinatown” 
François Truffaut: 
“Clouse Encounters of the Third Kind” 
David Lynch: 
“Zelly and Me” 
Woody Allen: 
“Scenes from a Mali” 


Woody Allen, kameranın önünde de arkasında da oldukça başarılı. “Scenes from a Mall'da da bu özelliğini kanıtladı. 
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DİBE KEK 


melis» YENDİ. GREENSİREET LORİ 


Döxaeled by MİCHREL CURTEL, 


7-5 WARNER BRO) 


Efsane film “Casablanca”, 10 haftada çekildi ve 
1 milyon 390 hin dolara maloldu. 


Ken Russel: “The o Söğüş 
Russia House” 
Martin Scorsese: 
“Guilty by Suspicion” 
Sydney Pollack: 
“Husband and 
Viwes” 

Rob Reiner: 


Sleepless in Seattle” 


Efsane film: 
Casablanca 


Nicolas Cage, “Birdy” filmi için iki dişini çektirdi, “Vampires Kiss” içinse altı tane hamamböceği yuttu. Madonna da “Dick Tracy”de kamera karşısına göğüslerine tutkallanan bir giysiyle geçti. 


© 102 dakikalık filmi çekme süresi: 
10 hafta 


& 'Rick'in 
Kahvesi”ni inşa etmenin maliyeti: 9 
bin 200 dolar 


© Filmin toplam maliyeti: 
1 milyon 390 bin dolar 


© 1943'de “Casablanca” biletinin fiyacı 1.25 dolar 


© Humphtey Bogart ve Ingrid 
Bergman kaç kez öpüştü: 5 


© Ingrid Bergman'ın yaşı: 24 
© Humphrey Bogart'ın yaşı: 43 


© Bergman'a yapılan haftalık ödeme: 
3 bin 125 dolar 


o Bogart'a yapılan haftalık ödeme: 
3 bin 500 dolar 


Meslekleri uğruna acı çekenler! 


Nicolas Cage: “Birdy” filmi için iki dişini çektirdi ve “Vampires Kiss” filmi için altı tane canlı hamamböceği yutmak zorunda kaldı. 


Madonna: “Dick Tracy” filmi için elbisesi göğüslerine tutkallandı. 


Mary Stuart Masterson: “Fried 
Green Tomaros” için kendini arı 


büyücüsü haline soktu. 


Al Pacino: “God Father 2” 


için dişini doldurtup sarıya boyattı. 


Meryl Streep, sevdiği bir rol olduğunda her şeyi yapabileceğini söylüyor. İşte bunun kanıtı: “Sophie's Ghoice”da 12 kilo verdi, üstüne üstlük 

saçını kazıttı. 


Sigourney Weaver: Dian 
Fossey'in çatlak sesini taklit edebilmek için altı hafta 
yıkanmadı ve günde 100 
sigara içti. 


Carrie Fisher: ““Star Wars” 
için göğüslerini banıla sardırdı. 


Meryl Streep: “Sophie's 
Choice” için 12 kilo verdi ve kafasını kazıttı. 


Robert de Niro: “The 
Untouchables” için burnuna ukaç ukadı, kilo aldı ve orijinal Capone üretimi yapan bir firmadan alınan saf ipek iç çamaşırı giydi. 


Charles Fleischer: “Who Framed Roger Rabbit” filminde Roger Rabbir'in sesi için yapılan dublajlarda dört ay boyunca tavşan kostümü giydi. 


Kimin adı gerçek?2.. 


Sinema adı Gerçek adı 
Winona Ryder Winona Horowitz Michael Keaton Michacl Douglas 


Tom Cruise 
Mickey Routke 
Demi Moore 
Bo Derek 
Ragucl Welch 


Thomas Mapother 
Philip Rourke 
Demi Guüynes 
Mary Collins 
Raguecl Tejada 


Filmlerde asla şarkı söylememesi gereken yıldızlar! 


Bette Davis 

Thank Your Lucky Stars (1943) Marlon Brando 

Guys and Dolls (1955) 

Jack Lemmon 

My Sister Eileen (1955) 

Katharine Hepburn 

The Desk Set (1957) 

Laurence Oliver 

The Entertainer (1960) 

Lee Marvin- Paint Your Wagon (1969) Burt Reynolds 

At Long Last Love (1978) 

Elizabeth Taylor 

A Licele Night Music (1978) 

Sylvester Stallone- Rhinestone (1984) 


SİNEMA:EKİM 1994 97 


İNEMA:EKİM 1994 


98 


"City Slikers'da yaşlı kovboyu oynayan ve filmin 


sonunda ölen 75 yaşındaki aktör Jack Palance, "City Slikers 2- 


Şehir Kovboyları 2"de canlanıyor. İşte bu dirilişin sırrı... 


GER TÜM KOVBOYLAKIN GÖZLERİ Çinliler gibi olsaydı, Jack Palance Konfiçyus olurdu hiç küşkusüz. 1919 yılında, bir kömür ocağı işçisinin oğlu olarak Pensilvanya'da dünyaya geliyor Palace. En büyük özellikleri, yanin- dan ayırmadığı kahve ve sigarasıyla 2. Dünya Sava: şı'ndaki bir bombalama nedeniyle yüzünde kalan ve ona sert bir ifade kazandıran yanık izi 

Yılların aktörü, "Shane'le westemi tarihinin "en mükemmel kötü adam" tiplemesini gerçekleştiriyör. "Çok şanslıydım, kariyetimin ilk yıllarında Elia Kazan, George Stevens gibi adlarla çalıştım" diyor gururla... 

Stanford. Ünivetsitesi'ndeki gazetecilik öğreniminden sonra ine başlıyor. "Haftada 35 dolar aliyordum. Kendi kendime, bu sürüngenliğe bir son vermeliyim, dedim. Soluğu Broadway'de aldim." Elia Kazan, Jack Palânce'i tiyatro sahnesinde tanıyor ve ilk kez 1950'de "Panic in the Stre- 


San Francisco'da muhabi: 


etle sinema dünyasına tanıtiyor. Bunu daha sonra Oscar'a 


aday gösterilen "Sudden Fear" ve “Shane” izliyor. Ama 


enç hayranları, uzun veaklif bir kariyere: sahip olan aktörü "City Slikers-Şehir Kovboyları" filmi ve 1992 Oscar töreninde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldığında yaptığı konuşmay-Ja bâtırlıyorları "Billy Ciystal (City Slikers'in başrol oyuncusu) mı, ben ondan daha fazla süründüm. Oscar'lar mı, o konuda fazla bir şey bildiğim yok, sanıyorum © kadar da önemli de-El 

Jack Palance, şu sıralar "City Slikers 2-Şehir Kovboyları 


2'yle gündemde, Filmin ilk bölümünü seyrertiyseniz, bu iş nasıl oluyor diye sorabilirsiniz kendi kendinize, Evet doğru hatırlıyorsunuz, Jack Palance'in canlandırdığı yaşlı kovboy, filmin sonlarına doğru kalp krizi geçirip ölüyor. Aktör, o karakter için "hayatı ineklerden ibâretü" diyör. Palance, filmin ikinci bölümünde yaşlı kovboyun ikizi olan 45 yıllık denizci Duke'ü canlandırıyor. Yeni karakterin en belirgin özellikleri, at, inek ve sürüngenlerden nefret etmesi 

"Giy Slikers 2'de, bâşrol kahramanı Mileh'i yine Billy Crystal oynuyor. Karısı rolünde Patricia Wettig var, hayau eskisi gibi devami ediyor; İki çovuk; eval inek Norman ve New York şehir radyosunun müdürlüğü. Ama bu kez hayatta olmadiği kadar mutlu. Kürdeşi Glen ziyaretine geliyor, evin küçük yumurcağı Glen kafayı "Baba 2" filminin sözlerine takıyor. 
Mitch, tüm bunların arasında çok sevdiği yaşlı kovboydan ken disine kalan şapkanın içinde bir define haritasi buluyor. Arkasından da ölen dostunu her yerde görmeye başlıyor ve dirildiğine inanıyor... Bu durumü açıklık geürebilmek için hiç ayrıl madığı arkadaşlarıyla birlikte kütüphaneye gidiyor. Buldukları şey onlari inanılmaz şaşıtuyor: Yaşlı kövboyun bâbası çok ünlü bir en soyguncusu çıkıyor! 

"Yâşlı kovboy rölünü çok seviyorum, sanki kendimi oynuyorum!" diyor Jack Palance. Ama onun ikiz kardeşi olürak geri dönmekten'de hayli memnun. "Bu çekimlerde'de en az geçen seferki kadâr eğleridim. Böyle bir kadroyla kahkalisiz tek bir 


saniye bile geçirmek o kadar zor kil Her şey harikaydı." m 


SİNEMA EKİM 1994 99 


TÜRK SİNEMASI 


Yeni projeler 


Yeni sinema sezonu geldi, her hafta gişe rekorları kıran yabancı filmler giriyor gösterime. Ya Türk Sineması?.. Ünlü yönetmen ve oyuncularımızın yeni sezon çalışma ve projelerini biraraya getirdik. Yakın zamanda çekimine başlanacak birkaç film dışmda, sadece "broje"ler gündemde. 


Özellikle oyuncular, çalışmalarını televizyon filmlerine kaydırmış görünüyorlar. 


vizyon programı projemiz var. Anlay; 


YAVUZ ÖZKAN | 


tüm projelerim televizyonla ilgili, sinema Tür- 
"Yakında göste- 


kiye'de yaşanan sosyal değişikliklere ayak uy- 


time girecek filmi- 


duramadı maalesef." 


min adı, Yengeç Se- 


ENGİN Ayça 


na ait, Sadri Alışık, | 
Macide Tanır, Mehmet Aslantuğ, Ege 
Aydan, Derya Alabora, Şahika Tekand, Oktay Kaynarca, 5 

Ecer ve Berna Turnalı oynuyor. Ekim Bir Kadının Anatomisi adlı yeni filmin çekimlerine başlay 


peti. Senaryo da ba- 


"Şu aşamada film 


çalışması yapmiyorum, 


parasal kaynak sıkıntısı var. Maddi kaynağı yaratacak yapımcı yok, bugüne kadar hazır 


gım. Bu çalışma bir üçlemenin para kullandılar, ama artık olmayan parayı ku- 


ilk filmi olacak, bir evlilikte yaşanabilecek yudan çıkarmaları gerekiyor. Bu da eski tip 


olaylar kadının penceresinden anlatılacak. 


yapımcılarla gerçekleşmiyor, yönetmen para 


Oyuncular henüz belli değil. Çekimler İstan- kaç proje mevcut, Ancak burası Türkiye, her bulmak için seferber olmaz, çünkü bu onun bul, Sapanca, Romanya ve İsveç'de gerçekleş- son anda değişebilir. Bu projelerde benim asli işi değil, Aynca yönetmen o konuda beceürilecek." me başka oyuncular rol alabilir. Bu neden- rikli olmak zorunda da değil" le, kesinlik kazanmamış projeler üzerinde ko-EKREM BORA nuşmak istemiyorum." NUR SÜRER 


“Henüz proje GüNEYT ARKIN "Şuan üze- 


hâlinde olan bir | rinde çalıştığım 


film var. Osman- "Bir televizyon k kanalı için çekile- 


cek olan Aile adlı 


hiçbir şey 


W'dan gelen bir ko- Amerika'da y 


nuyu ele alacağız, mıyorum ki, olas projeler hakkında bir şeyler söy- 


dizide evin babasını canladıracağım, rol arkadaşım o bü olasılıkla Hü inanıyorum." Koçyiğit. Ayrıca Fikret Hakan'la birlikte tele- 


ben tarihi bir kişiyi 


canlandıra 


Filmler için gerekli bütçeler leyeyim." 


Sineması'nda bir kıpırdanma yaşanacağına 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FeHmi YAŞAR 


"Son olarak dört yil önce Camdan 


Miştim. 


geniş nütçeyle çekmeyi 


iadığım ve bugü- 


nün Türkiyesi'n. Mamma 1 Türchi adlı 


filmimin bir yıldır senaryo çalışmasını 


noktalamak Henüz oyuncular belli 


değil. Y aıklarla çalışmayı deneyeceğim. Ke v meslek adamı olarak görmediğim içir vir ara verdim. İstediğim filmi yapmak en büyük arzum. Çekimlere ilkbahar 


saslamaşı düşünüyoruz." 


PERİHAN 
Savaş 


"Televizyon di şında önemli bir çalişmam yok. Sine mada yapımcılığını 
Feridun Oo Kete'nin 


üstlendiği, proje ha- 


linde bir senaryo söz konusu. Şimdilik konuyu inceliyorum, he- 


nüz yönetmeni de belli değil" 


TARIK AKAN 


"Bu yıl içinde iki yönetmenden film teklifi aldım, Faruk Turgut ve Sabahanin Çetin'den... 
Ancak her iki filmin de ele aldıkları konu ve 


isimler hakkında mada bilgi ver- 


mek istemiyorum. Senaryolar ü 


rinde tartışıyoruz, Önü- 


SİNEMAYLA İLGİLİ PROJELERİNİ SORDUĞUMUZ OYUNCULAR HEP 
AYNI KAYGIYI TAŞIYORLAR: 
BURASI TÜRKİYE, HER ŞEY SON 
ANDA İPTAL EDİLEBİLİR YA DA 


| PROGRAM DEĞ 


HüLya Avşar 


"Şu anda elimde bir senaryo var, onu okuyorum. Konu Amerika'da yaşanmış gercek hir kocasının penisini kesen kadının öy- 


Ama herhalde 


sü, yani Join Bobbitt ola 


kabul etmey , cünkü bu tür hikayeler 


ayeler çok kötü. Daha doğrusu ben beğenmiyorum. Biliyorsunuz Moskova Film Festiva- 


li'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandım. Bu ödülden sonra biraz şımardım galiba, Dram, aşk ve komedinin birarada olduğu bir filmde rol almak istiyorum. Yönetmenliği asla düşünmem, haddim değil çünkü..." 


KAAN Girsin 


bir türlü senaryo beğenmiyorum 


"TRT için bir sinema filmi çeviriyorum, yönetmenliğini Sadullah Celen'le Taner Akvardar yapıyor. Bir de 
Adnan Azar'ın yöneteceği film çalış- 


ması var, Üç karakterli bir öğrenciyle bir gazeteci kız arasında gelişen aşk öyküsü anlatla- 


cak. Çekimlerin mekanı İstanbul ve Assos." 


Tunç BAŞARAN 


“Tasarladığım iki proje var, ancak para en büyük sorun. Euro Image'a başvurduk, diğer filmlerim için de bu kuruluştan maddi destel 
almıştık, başvuru- Z 5 


muz incelenme aşamasında, Kuru- 


luş, en azın- 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dan çekimlerin başlamasını 


yabile- 


cek miktarda parayı temin ediyor, para 


daha sonra geri ödeniyor. Projelerden biri Ayla Kutlu'nun Sen de Gitme “Triyandafilis adlı romanından uyarlay: Antak ğılımını Meral Çetinkaya, M ve Fikret Makan olarak düşünüyorum. 


ğımız 


alı bir Rum kızın öyküsü. Rol da- 


fik Kenter 


Diğer proje Ayse Nil'in Kaçıklık Diploması adlı kitabından, Zeynep Avcı'yla Işıl Kasapoğlu'nun senaryolaşlıracağı film. "Delice" | adlı filmde manik depresif bir ruh hastasının y ola 


ımından bir kesit yer alacak. Kadın oyuncu 


Müjde Ar, Nurseli İdiz, Lale Mansur ve Türkan Şoray'ın adı geçiyor." 


TÜRKAN ŞORAY | 


“ele için çektiğimiz Bir | 
Aşk 


zyon 


Uğruna'yı 


bitirdik. Bundan sonraki — projem, ortak yapım veya | 


bir özel televiz 


yon 


desteğiyle yönet menliğini de yapmayı düşündüğüm Rus kadı- 


nini anlatan bir film... Bütün oyuncu arkad: 


larımı çok beğeniyorum, hepsi de bilerek ve isteyerek bu işin içindeler. Yeni çıkan oyuncu arkadaşlardan Zuhal Olcay, Nur Sürer ve Hülk ya Avşar'ı cok beğeniyorum." 


ToLca Savacı 


"Sinemayla ilgili hiçbir projem yok, ayrıca 

nitelikli bir teklif söz 

konusu olmadıkça da film çekmeyi dü- | 

şunmüyo- 


ve ilginç bir konu beni 


cezhedebilir." 


TÜRK SİNEMASI 


Yeni proje 


NURSELİ İniz 


"95 baharında Alev Alatlı'nın bir eserinden uyarlanan Yaseminler Tüter mi Hâlâ adlı, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir filme başlayacağız. Yönetmenliğini Yusuf Kurçenli yapacak. Bunun dışında Engin Cezzar'ın senaryosunu yazacağı bir filmde Rutkay Aziz'le oynayacağım. Yönetmeni henüz belli değil. Bir de Tunç Başaran'ın getirdiği bir öneri var. Ayşe Nil'in Kaçıklık Diploması adlı kitabından esinlenerek bir film çevrilecek. Ancak burada benim rol alıp almayacağım henüz kesinleşmedi. Tüm bu projelerin gerçekleştirilmesi her şeyden önce gerekli finansmanın sağlanmasına bağlı." 


ORHAN Oğuz 


"Manisa Tarzani, sonbaharda gösterime girecek, 
Önümüzdeki günlerde senaryosunu 
Nuray yazdığı (o Siemens 
1169 adlı bir filminin çekimlerine hazırlanıyoruz. Çekimler İstanbul'da gerçekleştirilecek. Film, dört bölümden oluşuyor. 50'lerden 90'lara kadar olan süreçte gelişen olaylar, evlerdeki telefon görüşmeleri aracılığıyla izleniyor. Filmin başrol oyuncuları Serap Sağlar, Hümeyra, Meral Çetinkaya, Halil Ergün ve Nilüfer Açıkalın." 


Oğuz'un 


LALE MANSUR 


"Şu sıralar Atıf Yılmaz'la yeni bir çalışmaya başlamak üzereyiz, senaryosunu 

Ümit Ünal yazdı. Erkek oyuncu henüz 

belli değil. Başka projeler de var, ancak bunlar kesinleşmeden somut bir sey söylemem mümkün değil, Türkiye'deki koşullarda durum son anda değişebiliyor. Örneğin, Haziran'da gerçeklestirmeyi di san kararlarının sonucu olarak bütün ç lar durdu. Sponsor bulunamıyor. O; 


ündüğümüz bir proje vardı. Ancak 5 Ni- 


alanında kendimi devamlı yenilemek isti rum, Bu yıl Los Angeles'da bi Oyunculuk Okulu'na gittim, Jack Nicholson'ın 


ay Eric Morris 


da ders aldığı hocayla çalışım. Derslerin çok faydasını görüyorum, daha önce başlamadığı- 


ma hayıflanıyorum." 


Ayraç ARMAN 


"Yeşim  Ustaoğlu'nun İz, Artun Yerez'in Buluşma adlı filmlerinde rol aldım, ama henüz vizyona 
| o girmediler. o Türki- 
| ye'de, sinema alanın- 

i | da altyapı itibarı pazar oluşmadı, iç 
70'li yıllarda tek televizyon kanalı vardı, bugünse neredeyse her 


pazar giderek daralıyor. 


gün bir tanesi açılıyor. Piyasa Hollywood özentisi filmlerle dolduruldu, bunun sonucu olarak Türk filmlerine fazla ilgi olmadığı gibi yabancı filmler yeterince ilgi göremiyor. Bu da bizim sanatçı kimliğimizde tahribat yapıyor." 


ŞERİF GÖREN 


"Çekmek istediğim iki proje var. Ancak finans sorunları nedeniyle şimdilik bunları rafa 


kaldırdım. Proje- 


lerden — birinin adı Doludizgin, konusu gençlik ve müzik ağırlıklı olaca 


gerinin adı Fanatik, değişik fanatik kişiliklerle 


«, müzikle ilgili kişiler rol alacak. Di- 


ilgili bir film, Oynayanlar star olma; Sim- 


diye kadar Kültür Bakanlığı'ndan katkı alıyor. 


duk, televizyı 


on da destek veriyordu. An 


HALE 
Sovsazi 


"Şu anda somut olarak 


açıklayabileci- 


ğim bir proje yok. TRT için 
Adnan Azer'in 


yönetmenliğini ve senaristliğini 


üstleneceği bir 


igin ve Taner Barlas'la birlikte Tol alacağım. Film bir ask öyküsünü anlatacak, Çekim olmadığı zamanlar yine sinemayla ilgili 


çalışmalar yapıyorum, projeler geliştirmeye ça- 


GiHAN ÜNAL 


"Su an herhangi 


bir projem yok 
Elimde birkaç senaryo var, ama 


gerçekleşmesi pek 


mümkün — değil, 


beni fazla çek- 


miyorlar. Klişe ve 


özenli o Öyküler.. 


1990'dan beri film çevirmiyorum, iyi bir senar 


yo olmadıkça da çevirmeyeceğim. / yrıca tiyat- 


ronun dışında Mimar Sinan Üniversitesi Tiy ro bölümünde öğretim üyesiyim, film çevirme şansım da çok az, Rüyalarımı süsleyen bir proje de yok, hayal etiğim tek şey yurtdışın- 


stemi, Amerikalıların şartları ve 


daki çalışma s anlayışlarıyla çalışmak, Rejisör-aktör ilişkisini 


onlar gibi kurabilmek." 


SERAP AkS0Y 


Kibris'ta çekimlerini tamamladığımız televizyon filminde, 
1974 Kabris Harekatı 
sırasında adada bülunan bir 
gazetecinin 1994 
yılında tekrar 
Kıbrıs'a gelişi v izlenimleri anlatılıyor. Bunun dışında, yakında 
Atatürk Kültür 
Merkezi'nde,yeniden sahnelenecek olan 
Bir Tenor Arâhıyort müzikalinde oynayacağım. 
Sinemgfın özellikle şu dönüm içinde bulunduğu kriz malum, bu nedenle : 
sinemayla ilgili bir projem Şiindilik yok." 


radeniz' 


in 1. Düny 


Yusur 
KURÇENLİ 


"Geleceğe dönük iki pro jem var, biri Şimdilik adlı bir lışma, Film, Do- 


ı'nda Ruslar ta- 


1 


rafından işgaliyle başlıyor. Sınır kapısının açık 


masından sonra Nataşalar'ın işgaline dek geli- 


yor. Kısacası iki Dünya Savaşı'ndan bu yana 


Doğu Karadeniz'de gelişen olayları aktarıyor. 


İkinci projem Alev Alatlı'nın Yaseminler Tüter 


Mi Hâlâ adlı kitabından bir uyarlama, Kıbrıs'ta 


(0'lardan Yunan cuntasına kadar olan dönem- 


de bir Rum kadının yaşam öyküsü..." 


Uğur YüceL 


imdilik 


bir öykünün 


senaryo yapısı üzerinde çalıırak etüd yapiyorum. Önü müzdeki iki yıl içinde bir film çevirmeyi düşünüyorum. 
Yönetmenliğiyacak, Bir- iki yıl içinde tamamen sinemaya dönmeyi dü- 


ni ve senari; 


liğini Yavuz Turgul y 


sünüyorum. Cesaret bulabilirsem yönetmenlik 


de yapacağım. Önümüzdeki dönem önce bir müzikalde rol alacağım, sonra tamamen sine- 


mayk ilgili çalış ırda bulunmak istiyorum." 
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Air YILMAZ 


"9i'ün başından beri iki filmin senaryoları üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlki İpek Ç 
İstanbul'u Arıyorum, ikincisi sene sunu Ümit Ünal'ın yazdığı Evcilik Yol culuk... 1994 içinde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz filmleri, önemli iki nedenden dolayı maalesef bekletmek durumundayız. Birinci olumsuz neden, kültürün ve sinemanın önemini farketmemekte direnen sayın başbakanımızın — kültüre 


ayrılan bütün fonların kul- 


lanımını durdurması, ikincisiyse daha sonra göşterilmek üzere, filmlerimize destek veren özel televizyonların içine düştükleri ekonomik Bildiğim 

kadarıyla, bu yaz sadece 

bir tek film çekilebilmiştir. 
Bu durumda ister istemez sayın Çiller'in ve Kültür Bakanlığı'mızın sinemamızın ruhuna esaslı bir fatiha okuyup, alanı Amerikan sinema tekellerine teslim etmeye niyetlendiklerini düşünüyorum." 


MERAL Oğuz 


"Gerçeklesip gerçekleşemeyeceği belli olmayan birkaç projem var. Bunlar ekonomik 


TÜRK SİNEMASI 


eni projeler 


'TÜRK SİNEMASI'NDAKİ 
DURGUNLUK, ÖZELLİKLE 
OYUNCULARI TELEVİZYON 
ÇALIŞMALARINA İTİYOR. PEKÇOK 
AKTÖR VE AKTRİSİN '94-'95 PROGRAMINDA TELEVİZYON 
DİZİLERİ VE FİLMLERİ 


YER ALIYOR. 


krizden dolayı ileriki tarihlere bırakıldı, Kültür Bakanlığı'nın yardımı olduğunda start vereceğiz, ancak bütçe bulunmadan ani mak istemiyorum. Son filmim Yumuşak Ten, bazı tepkiler topladı, ama benim çok sevdiğim bir film oldu, insanlar izlemeden yargıda bulundular. Hiçbir zaman seks filmi yapmadım. Cinsel mesajlar içeren sadece iki film çevirdim: Düş Gezginleri ve Yumuşak Ten. Sanatsal kaygı güttüğü sürece bu tür filmlerde rol almaya devam edeceğim. Böyle projelere hep açığım." 


ÖMER KAVUR 


"İki senaryo çalışması tamamladim Ancak 

ekonomik durum 

nedeniyle çekim 

aşamasına 

geçemiyoruz. Özel televizyonlar ve Kültür 

Bakanlığı çalışmalarımızda maddi destekte 

bulunuyor, ama her iki parasal kaynağımızın 

da zor durumda olması nedeniyle şu anda 

çekim yapamadığımız gibi, yakın dönemde 

de herhangi bir çalışmaya başlayabileceğimizi 

sanmıyorum, Bir açılma olduğu takdirde, 

Macit Koper'le birlikte yazdığımız senaryoya öncelik tanıyacağım." 


Kanir İNANIR 


"Aruk televizyon ağırlıklı çalışıyorum. Büyük İskender adlı dizi film göslerime giriyor, aynca bir dizi film projesi gündemde, Yakında yönetmenliğini yapacağım bir filme başlayacağım, konusu hakkında bir açıklamada bulunmak 


temiyorum. Sinemaya ilgi- 


li değişik teklifler söz konusu aslında, 


ama kabul etmiyorum." 


Lürrü AKAD 


"Artuk yoruldum, çalışmıyorum.” 


"Kültür Bakanlığı, 
1990'da Gazi ile Latife adlı senaryomun filme çekilmesini karara bağladı. Bu tasarının gerçekleşmesi — için yapılan — finansman 

arekeleri (. yılına girdi. Çeşitli tasarılarım olmakla birlikte, Du şartlarda sinema filmi yapmaya pek hevesim yok. Son zamanlarda salışmalarım daha çok televizyona kaydı Türker İnanoğlu'nun özel bir kanal için hazirladığı Zirvedekiler adlı dizi gösterime hazır Yine İnanoğlu'nun yapımalığında televizyon için birer bölümlük filmlerin hazırlığı içindeyim. Selim İleri'nin Gelinlik Kız, Nazlı Midas'ın Düşü ve Ali Neyzi'nin Bir Akşam Ziyareti adlı hikayelerinin çekim senaryolarını 


hazırladım. Lİ 


GoldStar'ın yıldız kampanyası, bu yılın "yıldız" kampanyası! si 


b 
9 ** 


HEMEN TESLİM | 


İŞTE GOLDSTAR'IN | PEŞİN 1PEŞİN | TopLaM | 1PESİN DÜNYA YILDIZLARI | FİYAT | sTaksir | FİYAT | şoraksir 


RENKLİ TELİ 


Dünya yıldızlarına şimdi kolayca ulaşacaksınız!.. 


Bazı parçaları değil, bütün parça- o olmuş müzik setleri, oto radyo 


1443.00 | 3.270.000 | 19.620000 | 2215000 


isa4s000 | zasmaco | 2700000 | 2ö70000 


22.113.000 | #soooo0 | zessaon0 | 257500 


20.979.000 | #170000 | 25020000 | 2a2s000 | 22.680.000 | 4.510.000 | 27.060090 | 3osa.000 


|ceasca0x era TK) 351000 | 6990000 | 41.540.000 | 4730000 
CE8C20X MEKRANTUKİ 39.690.000 | 7890000 | 47.340.000 | 5.340.000 


ları Gold$tar olan, dünyanın tek o kasetçalarları.. Dünya yıldızlarına, 


televizyonu... farklı fonksiyonlu o GoldStar'ın yıldız kampanyasıyla 


2975000 | 32.725.000 
3.360.000 | 36.960.000 


22.113000 | 4400000 | 26400000 24.340.000 | 4.560.000 | 29.760000 


2 kumanda ve 2 yı! garantili o şimdi siz de kolayca ulaşabileceksiniz! 


Türkiye'nin tek televizyonu... 1.168000 | is2s00n | szsnocol i.icamio | 12102000 


949000 | 120000 | 1ı.s20000 | 130000 


Kalitesini dünyaya kanıtlamış, 5 


21.546.000 | 4265009 | 2571000 | 2.300.000 | 31.500000 
29 48a000 | sess oon | as.ivo,n0 | as70080 | 45.670 000 
31752000 | 6315009 | 7 7 70 
34020000 | 6765009 | 
36 168,000 | 7215000 


gerçek No-Frost buzdolapları... 


120 ülkede kalitenin simgesi 


GoldStar ürünleri, yurdun her noktasına yayılmış, geniş servis ağının bakım ve yedek parça güvencesiyle satılmaktadır. 
Türkiye Genel Dağıtıcısı: KARPA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA A.Ş. Merkez; Şulii « almumızu Pİ İstanbul Bölge Müdürlüğü: Tet (212) 288 01 45. 788 63 34. 288 64 0. Ankara Bölge Müdürlüğü isi, 60 (4 Ha) İzmir Bölge Müdürlüğ Ig ğü Fabrika: BESEL A.Ş. Tsi ( Ws (717) 675 0449 (Bulunduğunuz yere en yakın yetkili satıcımızı bölge müdürlüklerimizden öğrenebilirsiniz, 


el (512) 2 
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GEORGE HURRELL 


Hollywood'un unutulmaz yıldız fotoğrafçısı 


George Hurrell, Hollywood'da, çektiği ünlü yıldız fotoğrafla- 


Daryl Hannah: 


Esrarengiz ve seksi 


rıyla tanındı. Yıllar öncesinin 


İos Gramofon 
"Grand Hotel'in setinde... 


yıldız sanatçılarından günimüzin sinema ilahlarına kadar sayısız sanatçının fotoğrafını çeken Hurreli, bir galeriyi 
anımsatan koleksiyonunu 60 
yıl titizlikle korudu. 1992'de 


yaşama veda eden George Hur- 


rellartık yayınladığı fotoğraf 


lin Z imleriyle yaşıyor. 
Jessica Lange: Fotoğraf ustası George Hurrell, 1981 yılında, albümle eee yapıyı 


Anlamlı bakışlar galerisinde yapıtlarının arasında... 0 e e | 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URRELL'İN OBJEKTİFİ nice ünlüyü görüntüledi: Buster Keaton, Joan Crawford, Humphrey Bogarı, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Clark Gable, Mae West... Amerikan sinemasının 60 yıllık tarihi bo- 


yunca, fotoğraflarında dönemin yıldızlarını çarpıcı 


görüntülerle daha sonraki kuşaklara anlatmasını bildi. Onun fotoğraflarındaki sayısız yıldız, 30 ve 40'lı yılların Hollywood'undan bir kesit oluşturuyor sanki. 

George Hurrell'in fotoğrafçı olmak gibi bir niyeti yoktu önceleri. 1927 yılında Califomia'ya giderken tek isteği, iyi bir ressam olmaku. Bir yandan resim eğitimi alırken bir 


yandan da para kazanmak amacıyla fotoğraf çekmeye ba 


layan Hurrell, kısa süre sonra Los Angeles'da küçük bir fotoğraf stüdyosu kurdu. Sosyetenin ünlü simalarını görüntüemeye başladı. Ünlü fotoğrafçı, o günleri "çektiğim fotoğraflardan geçimimi rahatlıkla sağlayabiliyordum. Üstelik 


yavaş yavaş da tanınmaya başlamışım" diye anlatıyordu. 


Ünü Hollywood'un en önemli film stüdyolarından MGM'e kadar ulaştı, 1930'da şirketin fotoğraf stüdyosunun başına 


getirildi. O yıllarda, her büyük film stüdyosunun kendi po- 


itikasını ve tarzını yansıtan, sadece kendileri için çalışan fotoğrafçıları vardı. Hurrell'in tarzı, MGM için biçilmiş kaftandı. Fotoğraf ustası, 1933 yılında serbest çalışmaya başladı. RKO Pictures, Paramount, Wamer Bros ve 20(h Cen- 


tury Fox gibi film stüdyoları için çalışan yıldızlar Hurrell'ın 


camerasına poz vermek icin sıraya girdiler. Aktör ve aki 


Armold sipwyzentuder; Ks) ve soy? 


Tyrone Power ve 


Loretta Yonug 


Kaihleen Turner ve 
Michael Donglas 


Joan Crawford ve 
Clark Gabe 
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Harrison Ford: 


Jane 


Soğuk ve 


hiryantinli 


Robert Taylor: 


Köşeli ve karanlık 


"Geachtet" filminin tamtım foroğrafı: 


Russell samanların özerinde. 


George Hurreli, klasik Hollywood 


filmlerinin hemen hemen her yıldızıyla 


çalışma şansına sahip oldu. O, ünlü yıldızlar hakkında, “Kapıdan normal herhangi hir gibi girmezlerdi, içlerinde sanki kendilerini coşturan gizli güçler varmış gibi içeri atarlardı kendilerini" diyor. 


Claudette 
Colbert 

Her çekimde aynı taraftan poz vermekte ısrar ederdi. 
Kaç kez bir başka yöne bakması için dikkatini o tarafa çekmiş ve hemen birkaç defa üst üste makinanın deklanşörüne basmıştım. Sadece denemek istediğimi belirimeme ağmen kesinlikle razı olmaz, negatifleri elimden alıp atardı. 


Joan 
Crawford 
Herhalde kimse benimki kadar 
Crawford fotoğrafı çekmemiştir. Modellik yapmaktan büyük bir zevk alırdı, çeşiti kıyafetler giyerek poz verirdi. Bu konuda çok hassas davranırdı. 
Kıyafetini değiştirdikten sonra, uzun süre yeni görünümüne uygun pozlar vermek için dikkatini toplamaya çalışırdı. 


Marlene 
Dietrich 
Vereceği pozları çalışmak için stüdyoda bir 

: boy aynasının 
* olmasını şart koşardı. Önceleri bu © isteğine şiddetle karşı çıkıyordum. 
* Herne kadar Marlene'in kamera 
? karşısında nasıl bir görüntü 

: vermesi gerektiğini bilmediğini 

: düşünsem de, zamanla ben de 

* katı tutumumdan vazgeçtim. 
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2 çalışmayı çok 


> Tarzan ralifnele 
Johnny 


Wejwiler 


sarılı olan 


Hurrell, modellerinin görüntü i çok iyi ayar 


yesinde sonsuzl 


ladığı ışıklandırma 


urdi. raflarını çe- 


ane Russell'in ilk tanıtım fotoi 


ken sanatçı, başarılı eroük çekimleri sayesinde 


ünlü yıldızın o zamanlar rakibi olarak görülen 


Marilyn Monroe'nun önüne geçmesini $ 


Hurrell, çektiği fotoğraflarla Hollywood'un 


unutulmaz ilahlarını görüntüledi ve 20. yüzyılın 


foloğraf sanatına en büyük katkıyı sağlayan kişi 


oldu. Mesleğini ileri yaşlarına kadar devam etti- 


ren fotoğrafçı, 70'li yıllarda cekim başına 5 bin dolar alarak alanında en çok kazanan sanatçı ünvanına da sahip oldu. '80'li yıllarda bile rock 


ve pop dünyasının ünlü yıldızlarının fotoğralları- 


nı çekmek için teklifler alan Hurrell, 


i yapıt 


larının yeni baskılarını binlerce dolara satarak 


büyük kazanç elde etti. 
1992 yılında, 88 yaşında Los Angeles'da ölen 


George Hurrell'in 30 ve 40'lı yıllarında cekilen 


en güzel yapılanı bir katologda toplandı. Film sanatının sibirli kenti Hollywood'un parlak yıllarn görüntülerinde sabiteştiren Hurrell, ışık ve 


gölge oyunlarıyla yapıtlarına özel bir anlam ka- 


zandırmayı başardı. . 


dinlememekte ısrar eder, isted 


"hadi bakalım, şimdi doğru dürüst yapamadık. Belki şaşılacak bir durum, ama öylesine cazibeden yoksundu ki, stili bile çok 


monotondu. Vücudu fena 


geniş görünmesine Özel bir önem 


Greta : Jean Hedy Mae West 
Garbo : Harlow Lamarr Fotoğraflarına Kendine özgü : Çalışmaya Durgun bir rötüş yaplırırdı, bir modeldi. : geldiğinde, karaktere sahip çünkü çok Onunla hiç : üzerindeki olduğu için iyi | minyondu. 
geçinemezdik, : giysileri çıkarıp sonuç getiren | Fotoğratlarında önerilerimi : atardı, sanki çalışmalar — kalçasının : 


birkaç fotoğraf çekelim" demek verirdi, seks ikinci 


isterdi. Ancak stüdyoda bu tür 


gibi hareket edip çıkar giderdi. Bir türlü aynı noktada buluşamazdık. 


şiliğini oluşturuyordu. Ama Greta 


Kasşı taraftan istediğim tepkiyi Garbo'nun seksiliğini kimse alamadığım için kendimi zorlasam da, fazla bir şey ortaya 

çıkaramıyordum, fotoğraflar vasat 


oluyordu. 


davranışlar hizbir zaman hoş karşılanmazdı. 


sayılmasa da, seçtiği giysileri geçemezdi kendine yakıştıramazdı. Sevdiği renk siyahu. Kostüm giymeye pek 


meraklıydı. 


Ancak o Du yönünü hiç ortaya çıkaramazdı. 


SİNEMASEKİM 1994 İll 


1.The Lion King 


Özet: Kendisini babası “Kral Aslan”ın ölümünden sorumlu tutan yavru aslan; kötü amcası tarafından sürgüne gönderiliyor ve burada kendi kimliğini bulmaya çalışıyor. 

Anahtar nokta: Disney'in çizgi film geleneği çocukları ve ailelerini tekrar esir alıyor. 

Kazanan: Her şarkının melodisini bulması 20 dakikadan uzun sürmeyen Elton John. 

Kaybeden: Projenin başında yeterli çalışma yapamayan stüdyo şefi Jeffrey Katzenberg. 

Olumsuzluklar: Robin Williams (Disney delisi), Haward Ashman (film çekilirken hastaydı), Ron'n John (Aladdin ve The Little Mermaid'in yönetmeni), iyi bir kaynak (ilk Disney filmi orijinal bir hikaye üzerine kuruluydu) yok. 

Reklamsal özellikler: Hiçbir problemi yok. Reklami kimse Disney'den daha iyi yapamıyor. Pazarlama, satış, sinemalarda çok önceden gösterilen zebra ve aslan fragmanlar... 

Özellikleri: Ekibin baştan sona değişmesi ve hikayenin yeniden yazılması filmin en önemli özelliği. Filmin orijinal adı “The King Of The Jungle”dı, müzik yoktu ve mizah çok azdı, çok romantizm, az baba-oğul ilişkisi vardı. Herkes bir şeyler söyledi, ama Katzenberg her 
| şeyi kendi yaptı. Bu arada Jeremy Irons 
ve Matthew Broderick de ona karakter geliştirme, diyalog ve motivasyon konularında fikir verdiler, 
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İ mantik komedi türü filmden gok ke- 


| gerçek bir hikaye, 


kaybedenleri... 
2.lt Could Happen To You 


Özet: Charlie (Nicolas Cage) hiçbir zaman yeterince parası olmayan bir polis... Öğle yemeklerinde ona kahve ve öpücük servisi yapan Yvonne'a (Bridget Fonda) verecek bahşiş parası bile yok. 


Günün birinde ona bahşiş yerine piyan- 


gö biletini veriyör. Charlie'nin karısı Muriel (Rosie Perez), çok maddiyatçı, kocasi ve hayatından hiçbir zaman memnun olmayan bir kadın. Yvonne'in bileti- 

ne ikramiye çıkarsa neler olacağını düşünebiliyor musunuz?.. 

Anahtar nokta: Yönetmen Andrew Bergman yaşanmış bu hikayeyi bir taksi şöföründen dinlemiş... | 

Kazanan: Nicolas Cage. Berg man'ın çektiği komedilerde, kendisini çok çılgın ama herkesin başına gelebilecek olaylarin ortasında buluyor. Roj 


yif aldığını söyleyen Cage, bu işten kazançlı çıkacağa benziyor. 
Kaybeden: Portorikolu Rosie 
Perez oynadığı isterik kadın rolüyle çok itici bir görüntü sergiliyor. Sanatçı rölü için 
“Nefret etmekten gutuf duyacağınız bir kadın tipi” diyor. 
Olumsuzluklar: Bu 


ancak yönetmen ne kadat gerçek- 


SAKIN KAÇIRMAYIN! 


Yeni sinema sezonundan seçmeler... 
Subat ayına kadar kaçırmamanız gereken “Top 15”... 
özellikleri, olumsuzlukları, kazananları, 


Filmlerin konuları, 


çi olduğu konusunda şüpheli. “Burası Hollywood, gerçekçilik her zaman hayalciliğe yol vermeli” diyor. 

Özellikleri; “Ne kadar çok paran olursa, ö kadar çok paranın esiri olursun ve elinde olanları turabilmek için daha çok para kazanmalısın” klişesine bir panze hir. Bu filmin anlatmak istediği mutlu- 


| luğun ve sorunların çözümünün sadece 


paradan beklenilmemesi gerektiği. 


3.Interview With 
The Vampire 


Özet: Lestat, senelerdir varlığını kan sayesinde sürdürüyor. Arzuladığı zaman kurbanını seçiyor ve ölümsüzlüğü devam ediyor. 18. yüzyılda Lestat'ın dünyasına ölümlü biri yor, karısı ve kızının öcü 


nü almak isteyen Louis de Pointe du Lack. Louis, iki yüzyıl sonra San Francisco'da hikayesini anlatmaya karar veriyor. 

Anahtar nokta: Her filmi iyi iş yapan Tom Cruise. 

Kazanan: Bu filmle kariyerine iyi bir başlangıç yapan 10 yaşındaki Kirsten Dunst... 

Reklamsai özellikler: Geffen Pictures tarafından yapılan film, Warner Bros tarafından dağıtıldığı için şanslı görünü yor. 

Olumsuzluklar: Filmin çekimleri ok dukça zor koşullar altında gerçekleştirildi. Makyaj ve dekor çok önemliydi. Ekip, çekimlerine yapıldığı New Orleans, San Francisco, İngiltere Pinewood Stüdyoları, Paris ve Fransa'nın çeşitli yerleri arasında çok sik yolculuk etmek zorunda kaldı. 

Özellikleri: O kadar çok vampir filmi çekildi ki, ne derece ilgi çekecek bilinmiyor. Ancak filmde Tom Cruise'dan başka Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater gibi oyuncuların rol aldığı düşü nürsek korkulacak bir ş ları seyrermek için siner 


kalmıyor, on- 


a koşacakla- 


çın sayısı hiç de az değil. 


4.Lassie 


Özet: İlk Lassie filmi “Lassie 
Come Home”daki gibi, bu çalışmada da ufak bir çocukla köpeği arasındaki duy: 
gusal ilişki anlaulıyor. Unutmayın, Lassie'yi seyrettiğimiz günlerin anıları daha ölmedi 

Anahtar nokta: Tabii ki Lassie, Film tamamıyla onun üzerinde yo-Zunlaşıyor. O tam bir sevgi, sadakat, cesaret ve şefkat sembolü... 

Kaybeden: Televizyon dizisi kadar tutulacak mı belli değil. Bu da yapımcısı Lorne Michaels'e uykusuz geceler yaşatıyor. 

Kazanan: Lassic. Orijinal Lassic filmlerinde oynayan babası Rudd kadar başarı- 


li. Bunda eğiticisinin payı büyük. Para- 


mounth da oldukça akıllı bir seçim yapıyor, televizyondaki kadar tutulmasa da bir geleneği sürdürüyor. Hikayenin geçtiği mekanlar, Virginia ve Richmond'taki doğal mekanlarda çekiliyot. Senaristler de tebrik edilecekler arasında... 
Özellikleri: Yönetmen Daniel Petric, “İçinde bulunduğumuz çağın koşullarını yansıtsa da zamansız bir hikaye. İzleyiciler için gerçekçi, aynı zamanda da dokunaklı bir tecrübe olsun istedim. Ailelerdeki iyi ilişkileri övüp insanlarla hayvanlar arasındaki güçlü bağları gösteriyoruz” diyor. Lassie bir komedi değil, örneğin 


| 


“Beethoven”la karşılaştırmaya gerek bile yok. O asil ve sevgi dolu tavırlarıyla bir gelenek ... 


5.When A Man Loves 
A Woman 


Özet: Alice (Mag Ryan) yalnızca ken- | disinden değil, çok sevdiği ailesinden de | alkol problemi olduğunu saklıyor. Ancak çok geçmeden bu problem âile içinde önemli bir kriz haline dönüşüyor. Mücadeleci aile, Alice'nin problemini çözmek 


için kolları sıvıyor, aile kurumunu yeniden inşaa etmeye çalışıyor. 

; Anahtar nokta: Meg Ryan. Filmde her şey onun alkol problemi üzerinde yoğunlaşıp gelişiyor. Tam anlamıyla bir kilit | tol. | 

Kaybeden: Yok İl 

Kazanan: Mag Ryan ve Andic Garcia glereliielan oyunlu keipeslerinin em Het noktasındalar. Yönetmen Luis Mandoki'yse karışıklık içindeki bir aileyi olağanüstü bir açık kalplilik ve beceriklilikle yansıtmış. Normalde ik 


çiftin boşanmasına neden olabilecek alkol sorunu, bu filmde bir aşk, fedakarlık ve bağlılık yeminine dönüştürüyor. Sonuç sıkıcı bir kurgu ve alışılagelmiş bir öykü de olabilirdi, ama yönetmen buna müsade etmiyor. 

Olumsuzluklar: “Flintstones”, | “Wolf” gibi geniş bütçeli ve | renkli filmlerin gölgesinde kalabilir. Yine de uzun süredir ihtiyaç duyulan, dokunaklı ve şevkat dolu bir film görmek isteyenlerin tercihi olacak. 

Reklamsal özellikler:: Mag Ryan ve Andie Garcia mükemmel bir çift oluşturuyorlar, uyumları dorukta... Biri İtak yanlar'a özgü erkeksi çekiciliği, diğeriyse sevimli sarışınlığıyla dikkat çekiyor. 

Özellikleri: Yönetmen Luis Mandoki, “Bu, diğer aşk hikayelerinin bittiği yerde başlayan bir öykü. Aşk hikayelerinin ço- 


ğu, sevenler birbirine kavuşunca erer. Bu film en zor noktada başlıyor, bu | insanlar ailelerini birarada tutabilmek | ii büz kalplere üedele GlygR 


sona 


lar” diyor. 
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6.Milk Money 


Özet: 12 yaşındaki üç çocuk, süt paraz 


larını birleştirerek bir fahişeyle (Melanie | 


Griffith) anlaşıyorlar, tek istedikleri onu çıplak görmek. Ancak içlerinden biri bu güzellikten çok etkileniyor ve onu babasına (Ed Harris) ayarlamak istiyor. 

Anahtar nokta: Yine bir çocuk ve ebeveyn komedisi. Özellikle babalar işin içine giriyor. 

Mazanan: Böylesine tanıdık bir konuyu, her şeye rağmen ilginç bir çalışma haline getiren yönetmen Richard Benjamin. Geçtiğimiz yaz hayli başarılı olan ve başrolünü Eddic Murphy'nin üstlendiği “Made in America”daki başarısını yenileyebilir. 

Kaybeden: Paramounr'un yetkililerin- den Sherry Lansing. Yapımcılar Katleen Kennedy ve Erank Marshall'ı bu ağir sikler komediyi çekmeye ikna etmeyi başar- 


dı, bakalım yeterli ticari gelir veya izleyiciyi çekmeyi başarabilecek mi? Oldukça riskli. 

Olumsuzluklar: Aynı dönemde vizyona giren birçok komediden biri 

Reklamsal özellikler: Mclanic Griffith. 
“Working Girl”den bu yana yaptığı ilk komedi... 

Özellikleri: Yönetmen Richard Benjamin, “Üç gencin cinselliklerini farkına varmalarıyla gelişen bir çalışma. Onların merak ettikleri şeyler, kızların fazlasıyla bildiklerinden ibaret, Bu gerçek hala de-Zişmedi, erkekler çok genç uyanıyorlar” diyor. 


7. Little Budha 


Özet: Amerikalı küçük bir çocukla yaşlı bir adamın dostluklarının hikayesi. 

Anahtar nokta; 
miyle bütün Oscar'ları toplayan Bernardo Bertolucüi yine farklı bir kültürü gözler önüne seriyor. 

Kazanan: Jesse Konrad rolüyle kendi- 


“Son İmparator” fik 


sini kanıtlayan küçük oyuncu Alex Wiesendanger, başka projelerde de rahatlıkla yer alabilir. 

Kaybeden: Tipik bir Bernardo Berto-Jucci filmi olduğu için hareket ve macera arayanlara ilgi çekici gelmeyebilir. 

Giumsuzluklar: Filmde Keanu Ree ves'in dışında star isimlet yer almıyor. 
Öykü Bhutan'da geçtiği için bu ülkenin insanları da filmde tol alıyor. Ayrıca anne-babayı canlandıran Bridget Fonda ve Chris Isaak yerine daha ilgi çekici isimler bulunabilirdi. 

Reklamsal özellikler: Farklı kültür ve yaşamları merak cden sinemaseverler için çok ilgi çekici ve kaçırılmaması gereken bir yapıt. 

Özellikleri: Bernardo Berrolucci bu #lmiyle Oscar'ları toplayabilir. Filmin öy küsünü kendisinin yazması ve filmi yönetmesi proje için artı puan. Ayrıca, Oscar'a aday gösterilip kazanırsa çok iyi iş yapacağı kesin. 


8.Natural Born Killers 


Özet: Sevgili olan iki acımasız katilin medya sayesinde kahraman haline getirilişini konu alıyor. Onları meşhur eden talk-show gazetecisini Robert Downey JR. oynuyor. (Aktörü daha önce “Chaplin” filminde seyretmiştik.) 

Anahtar nokta: Yönetmen Oliver Sto- 


ne artık Victnam üzerine film çekmekten vazgeçti. Bu mesajı daha önce çektiği “JFK” ve “Wall Street” gibi filmlerde vermişti. 

Kazanan: Daha önceleri önemli filmlerde yardımcı oyuncu olarak karşımıza gelen genç kuşak oyunculardan Juliette Lewis ve Woody Harrelson ön plana çı kiyorlar. Canlandırdıkları zor rollerle yapımcıların gözlerine girmeyi başaracale lar. 

Kaybeden: Yok, Oscar'a aday olmuş Robert Downey JR ve Oscar ödüllü Tommy Lee Jones... Bu iki usta aktör ve usta bir yönetmen oldukça filmin kaybetmesi imkansız gibi... 

Olumsuzluklar: Oliver Stone'un senaryosunu yazdığı filmde, medya kendisine haksız yere saldırılıyormuş gibi hissedebilir. 

Reklamsal özellikler! Amerika'nın şiddet kültürüne değinen ve seyircinin yüzüne acı gerçekleri vuran bir film. 
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atmış sanatçıların birarada bulunması, filmin hasılatı açısından oldukça önemli. 
Görsel ve sanatsal başarıyı yakalayacağı kuşkusuz, ama mükemmeli arayan bazı izleyeciler için konusu hafif gelebilir. 


10.North 


Özet: North adında, 11 
yaşındaki bir çocuk (Elijah 
Wood), ailesinden ayrılarak daha iyi bir anne baba adayı için arayışa geçiyor. 

Anahtar nokta: Komedi türüne dönüş yapan yönetmen Rob Reiner. 

Kazanan: Elijah Wood. 
Kibar ve uyumlu bir çocuk yıldız. 

Kaybeden: Yönetmen 
Rob Reiner. Eleştiriler alabi- 


Eleştirilere ve rahatsızlıklara neden olabilir. 

Özellikleri: Amerika'da vizyona gir dikten sonra büyük hasılat rekoru kıran film, izleyiciyi kadrosuyla cezbediyor. 
Ayrıca teknik başarısı ve pazarlama yöntemiyle sezonun en ilginç filmi ol maya aday. Türk izleyiciler Amerikan şiddet kültürünü kesirler halinde izle | yip, bu konuda bazı ipuçlarına sahip | olabilecekler. 


9.Junior 


Özet: Dr. Alexander Hesse (Arnold Schwarzenegger), Dr. Larty Arbogast (Danny De Vito) tarafından geliştirilen yeni bir ilaç için kobay olmayı kabul ediyor. Araştırma görevlisi Diana Reddin (Emma Thompson) ve bu iki doktor arasında geçen komik olayları seyrederken çok eğleneceksiniz. 

Anahtar nokta: Ödüllü birçok sanatçı bu filmde buluşuyor. Emma Thompson, fotoğraf yönermeni Adam Greenberg... 

Kazanan: Filmin oldukça zengin bir kadrosu var, hasılatı için çok önemli bir 


nokta. 


Kaybeden: Filmin yönetmeni Ivan Reitman. “Ghostbusters”, “Twins” gibi başarılı filmler yapan yönetmen, aynı sonucu elde edemezse eleştirmenlerden kötü not alabilir. 

Olumsuzluklar: Yönetmen, son olarak çok eleştiri alan “Dave” filmini çekti. 


Reklamsal özellikler: o Filmin dev kadrosu (Emma Thompson, Arnold Schwarzenneger ve Danny De Vito) seyirciyi sinemaya çekmek için yeterli gibi gözüküyor. 

Özellikleri: Komedi filmlerinin oldukça revaçta olduğu şu günlerde, özellikle daha önce bu tip kaliteli yapımlara imza 


lir. 

Olumsuzluklar: Görünüşe bakılırsa başı dertte bir çalışma. Hasılatın düşük olup seyircinin ilgisini çekmeye ceği söyleniyor. 

Reklamsal özellikler: 
Beyzbol maçı veya çizgi film seyretmeyi seven geleneksel Amerikan ailesi tanımlamasından uzak, farklı bir ailenin macerası. Reiner ekstra özellikler atıyor, ancak kılıcını ustalıkla kullanamıyor. 

Özellikleri: Rob Reiner, gösterim sonrası ortaya çıkacak olan eleştirilere çanak tutuyor. Filmdeki öz babayı canlandıran oyuncu Jason Alexander, “Rob'la birlikte olup onun nasıl çalıştığını görmek ve niye asla hata yapmadığını anlamaya çalışmak çok güzeldi. Sanırım sırrı senaryo tam anlamıyla hazır duruma gelmeden film hakkında bilgi vermemesi” diyor. 
Jason Alexander, Bruce Willis, Alan Arkin, Jon Lovitz, Julia Louis-Dreyfus, Kathy Bates, Faith Ford ve John Ritter'in da dahil olduğu mizah yönü kuvvetli oyuncular grubu filmin önemli bir parçası, 
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11.The Client 


Özet: Küçük bir çocuk bir intihara tanık oluyor, bu sirada Amerikalı bir senatörün öldürülmesiyle ilgili bilgiler ediniyor. Gangsterler çocuğun sessiz kalmasını istiyorlar. Oysa FBI ve uyanık bir savcı (Tommy Lee Jones) onu konuşma- ya zorluyor. Sonunda genç çocuk çareyi bir avukat (Susan Sarandon) tutmakta buluyor 
Anahtar t#tokta: Jobn Grisham. Bu piyasanın içinde olan ve film haklarını 2.5 
milyon dolar gibi astronomik fiyatlara satabilen ender birkaç yazardan biri. 
Kazanan: Susan Sarandon. Canlandırdığı kişi, kitapta 50 yaşlarında, kısa ve gri saçlara sahip. Ama o, bu vaktinden önce çökmüş tipi değiştirmeyi başardı. 
Kaybeden: Yönetmen Joel Shumac her. İlk Grisham filmini çeken kişi olarak başrollerde daha göze batan yıldızlara yer vermediği için. Tommy Lee Jones yeteri kadar dikkat çekmiyor. 
Olumsuzluklar: Grisham'ın kitabında- ki son, senarist Red Sox'unkinden çok daha hayalkırıklığıyla dolu. Tabii ki, bunu hissetirmek başrol oyuncuları Tom ve Julia'nın problemleri... 
Rekiamsal özellikler: 


larlık hasılat bekleniyor. Bazı eleştirmen- 


100 milyon do- 


lere göre sağlam ve iyi düşünülmüş bir çalışma. Jones'un oynadığı savcı Roy Foltrig kitaptakinden çok daha sempatik. 

Özellikleri: Yönetmen, Sarandon'ı ikna etmek için New York'a kadar gittiğini söylüyor. “New York'ta öğle yemeğihe gittik, bu filmi o olmadan çekmek istemediğimi farkettim, etraf kalabalık olmasına rağmen önünde diz çöktüm ve lütfen bu filmde oynama şerefini bana bağışla, dedim.” Yönetmenin, Grisham'ı ikna etmesi çok daha zor oluyor. “Bana, doğruyu söyle bu filmde de bir çocuk yıldız oynatmayacaksın değil mi, dedi. 
Henüz karar vermediğimi, belki Macau- 


lay Culkin'in oynayacağını söyledim, beni neredeyse kovacaktı.” 


12.Bahy's Day Out 


Özet: Bir bebek, üç acemi fidyecinin elinden farkına varmadan kurtulup koca şehirde yalnız bir gün geçirir. 

Anahtar nokta: Yazar-yapımcı John Hudges. 

Kazananı Fox film şirketinden Peter Chermin. Daha problemli olan “The Be- e” filmini tercih etmeyip, bu çalışmaya destek verdiği için, Üstelik “True Lies” vaktinde çıkmayınca yerine bu filmi önermiş. 

Kaybeden: John Hudges'in peşinden koşup, projeyi gerçekleştirelim diye dil döken yönetmen Patrick Read. 

Olumsuzluklar: Bir bebek seçip, ona bu rolü oynamayı öğretmek için tam iki sene harcandı. Tabii harcanan onca parayı saymazsak! 

Reklamsal özellikler: Fidyecileri can landıranlar Joe Mantegna, Joe Pantaliano ve Brian Haley. Bebeğin hali vakti yerinde annesiniyse Lara Flynn Boyle oynuyor. 

Özellikleri: Yapımcı John Hughes, “9 aylık bir bebekle işe başlayıp, 12 aylıkken çalışmayı bitirmek hiç de kolay de-Zildi. Sete geldiklerinde emekleyen be bekler, filmin bitiminde yürüyorlardı. 
Bebeğin uyumasını ya da uyanmasını beklemekse tam bir işkenceydi. En zorlandığımız sahne, bebeğin bir caddenin yarısına kadar gelip crafiği durdurması 


ve geri dönmesiydi. Insanlara bunun bir film çekimi olduğunu anlatamadık, korna çalıp küfür ettiler” diyor. 


13.Forrest Gump 


Özet: Eski bir futbol yıldızı ve savaş kahramanı olarak insanları bir mıknatis gibi kendisine çekebilen bir insanın yaşa- mi. 

Anahtar nokta: Tom Hanks. Başka hangi aktörün böyle köklü bir seyircisi var sizce?.. 

Kazanan: Paramount film şirketinden Sherry Lansing. Reklam açısından uzun ömürlü olup olmadığı belli olmayan bu proje için savaştı. 

Kaybeden: Yönetmen Robert Zemeckis. Piyasada bir sürü iddialı çalışma varken meydan okuyan ve cesaretli tavırlarından dolayı, 

Olumsuzluklar: Biraz karanlık ve estarengiz bir film. Amerikan tarihi, psikolojik olarak zedelenmiş bir adamın gözleriyle anlatılıyor. 

Reklamsal özellikler: Yönetmen Ro bert Zemeckis'in konuyu kutgulandır ması oldukça iyi. Robin Wright, film boyunca sadece aşkla ilgileniyor. 

Özellikleri: Filmdeki ana karakterin sorunlu bir kuşağa ait olduğunu söyle yenlere yönetmen Zemeckis'in yanıtı söyle: “Olayın dramatik yönüne yakınlaşıp farklı bir imaj yaratmaya çalışıyoruz. 
Özel bir tipleme yaratmak istemedim, insanın etrafında olup biten olayların, filmdeki karaktere ve hikayeye destek 


vermesine çalıştım.” 


14.The Mask 


Özek: Filmin kahramanı, tarih öncesinden kalma eski bir maske bulup takınca, kendisinin maske tarafından fiziksel ve ruhsal olarak değiştirilmesine tanık oluyor. Yeni güçlerini insanların refahı için kullanacağına, öc almak için kullanmayı tercih ediyor. Film, çok satan çizgi romanlardan uyarlandı. Özellikle de Mike Richardson'ın “Dark Hor se'yla... 

Anahtar nokta: “Ace Ventura: Per Detective” filmiyle yıldızı parlayan Jim 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Carrey. Daha önce sıradan rollere çıkan ve Tom Hanks'in elinin tersiyle ittiği rolleri kabul ederek geçinen oyuncu, bu filmdeki değişimiyle Hollywood'daki herkesi mat ediyor. 

Kazanan: Jim Carrey. Cebi fazlasıy dolu. 

Kaybeden: New Line şirketi. Yeni sahibi CNN patronu Ted Turner'ın şirketin mali işleriyle daha yakından ilgilenmesi gerekiyor. Carrey'ye bir dizi filmde oynaması için verilen 14 milyon dolar çok fazla. Hemen anlatalım: Carrey, 


p 


“The Mask”ın montaj çalışmalarına giderken bindiği bir takside deli gibi gül- 


meye başlamış. Taksi şöförü, komi olan nedir” diye sorduğunda “7 milyon, az önce bana 7 milyon dolar ödediler” demiş. Film, 20 milyon dolarlık bükçesiyle şirketin en bü; 

Olumsuzluklar: 
çok ürpertici. İnsafsız kahramanı, beyaperdeye getiren yönetmen “Nightmare on Elm Street 3” filmiyle tanıdığımız Chuck Russel, Ancak bu kez tartışmalara neden olabilir. 

Reklamsal özellikler: Yerleri sarsan özel efektler, daha önce “Jurassic Park”ın dinozorlarını yaratan ve “Flintstones” için çalışan meşhur Industrial Lighr and Magic firması tarafından gerçekleştirilmiş. Carrey'nin yüzüne uygulanan maskenin yapılması dört saat 


ük prodüksiyonu. 
Küçük çoçuklar için 


sürmüş. Makyaj, Coppala'nın “Dracır la"sıyla Oscar alan Greg Cannon'a ait. 


Özellikleri: Jim Carrey, korkutucu rolü için “Karanlık bir yanı olduğunu kabul ediyorum, ama altı yaşındaki kızım Jaws gibi korkunç filmleri gözünü kırpmadan seyredebiliyor. 
Belki korku kısmı çocukları tedirgin edecek, ancak onlar aptal değil, ana fikri anlayacaklardır” diyor. 


15.Getting Even With Dad 


Özet: Macaulay Culkin, dolandırıcı babası Ted Danson'ın düzensiz yaşamına tepki olarak gözü açılan, vaktinden önce büyümüş bir çocuk. Babasının dolandırıcılığı bırakıp, ciddi bir iş bulması için ona yardımcı olmaya çalışıyor. 

Anahtar nokta: Senaryo. Daha önce “Flintstones”nin senaryosuna da imza atan Sreve de Souza'nın da içinde bulunduğu ekip, neşeli ve insanın içini ısıtan bir senaryo hazırlamış. 

Mazanan: Macaulay Culkin. Aruk o bol gezintili “Home Alone” gibi çalışmaları aşmış. Ama büyümüşte küçülmüş hali devam ediyor. 

Kaybeden: Paramount olabilir, çünkü aynı konuya değinen birçok film çekildi. 


Ticari başarısı seyirciye bağlı. 

Olumsuzluklar: Başrolünü Elija Wood'un oynadığı “North”, Gerard Depardieu'lü “My Father The Hero”, “My Girl 2” gibi çocuk ve ebeveyn ilişkilerine deinen diğer filmlerle karşılaştırılabilir. 

Reklamsal özellikler; Babalar!.. Onlara Hollywood'un ihtiyacı var. Bir zx manlar babalar her şeyin en iyisini bilirlerdi, kendilerine ilginç konu ve senaryo arayan yapımcılar bu ataerkil geleneği çoktan yıktılar. Ortalıkta gezinen yığınla bilmiş çocuk var, bunların en meşhuru Macaulay Culkin. 

Özellikleri: Koltuklarına oturup da hoş bir komedi filmi seyretmek isteyenler için ideal. Üstelik çoçuklardan öğreneceğimiz çok şey var. 


LAUREL-HARDY 


Bir ruhta iki beden 


IRDEN FAZLA parçadan 

oluşan herşey, eninde 

sonunda bölünür” 

der, karamsar - gerçekçi Murphy yasalarından biri. Olsun, istisnalar kaideyi bozmaz. Ve onlar istisnaydılar... Devrilen eşyalar, dökülen sıvılar, hedefi şaşıran yumruklar, envai çeşit 
“kaş yapayım derken göz çıkarma” sahnesi; endişeli, sinirli, hüzünlü, sevimli, korkak, işgüzar yüzler; asla bitmeyecekmiş gibi görünen bir koşuşturmaca... Bir ruhda iki beden ve 
“saf” komedinin hala aşılamamış büyüsü: Laurel ve Hardy... 
Bu yüzyılın en masum, en komik yüzleri... 

Onlar, çılgınca komikliklerinin yanısıra, aralarından su sızmayan büyülü beraber 


wi KİTAP 


likleriyle de üç çeyrek asırdır seyircinin kalbini ele geçiriyorlar. Amerikalı romancı Paul Auster'ın New York Üçlemesi'nin üçüncü kitabı olan “Kilitli Oda”da, romanın kahramanı artık hem bedensel hem ruhsal anlamda uzakta olduğu karısına bir Laurel-Hardy kartpostalı gönderir ve arkasına şöyle yazar: “Gerçek evliliklerin bir anlamı yok. Kartın arkasındal kün olduğunun kanıtı, değil 


ifte bak. Her şeyin müm- 


mi? Belki de artık melon şapka giymeye başlamalıyız...” 
1919'dan 1951'e kadar oynadıkları filmlerle milyonlatın sevgilisi olan muhteşem ikili, özenle hazırlanmış bir albümün sayfalarında, filmlerinden unutulmaz sahnelerin fotoğraflarıyla hayranlarını bekliyorlar. Magna Bo oks'un büyük boy, kuşe kağıda basılmış “Laurel- 


Stan ve Oliver. 
1927'den 1945'e kadar 100 film... 


| 


Hardy” kirabı, ikilinin kısa yaşam öyküleri, önemli filmleriy- 
Ie ilgili bilgiler, filmografi ve 
80 tane büyüklü küçüklü fotoğraf içeriyor. 

1890'da doğan Arthur 
Stanley Jefferson (Laurel) ve 1892'de doğan Norvell Hardy (Hardy), ilk filmlerinde henüz “ikili” değillerdi, ama 1927'den 1951'e kadar, hep birlikte oldular beyazperdede. 

Onların istisna olduğunu 


söylemiştik ama, yalnızca hayallerimizde, zihinlerimizde öyle. Yoksa, onlar da bölündüler: 
Son filmde yaşlarını iyice göstermeye başlamışlardı. Bu film- 


den üç yıl sonra bir televizyon 


programı için biraraya geldiler. 
Bu televizyon programından iki yıl sonra, “şişman” bir sabah aniden felç oldu ve konuşma yeteneğini yitirdi, bir yıl sonra da öldü. “Zayıf” sözünü tuttu, asla tek başına geçmedi kamera karşısına, gösteri devam etmedi. Komediler yazdı 1965'e kadar. Ve bir kalp krizi... “Zayıf” da öldü... 

John Candy (Yollarda, 
Buck Amca) öldüğü zaman, onu Hardy ve Martin Shortu 
(Üç Amigo, İçimde Biri Var, 
Üç Tarlı Kaçak) Laurel rolünde oynatarak, gişe başarısını da garantileyen nefis bir “Laurel-Hardy 2000” filmi çekme şansını yitirdiği için ağlayan Hollywood yönetmeni oldu mu acaba? 


Laurel-Hardy 

Annie MeGarry 

Magna Books, büyük boy, 80 sayfa literatür Yayıncılık'tan alabilirsiniz. 

Tel: Mecidiyeköy-267 40 56, Beyoğlu -249 28 29 


WEZEBUİÜ.. 
VEZNİ... 
VEZNİ...» 


YA Geçen ay iki tane yeni Audrey Hepburn kitabı yayınlandı. Birinci kitap ABD'de Simon and Schuster Yayınevi'nden 23 dolara edinebileceğiniz, Warren 6.Harris'in yazdığı, kaliteli resimlerle yayınlanan “A Biographıy”, İkinci kitapsa, İngiliz Weidenfeld Yayınevi'nin çıkardığı, Alexander Walker imzalı “Audrey: Her Real Story” adlı yaşam öyküsü, bu Kitabın fiyatı 19 sterlin, İki kitap da yaklaşık 320 sayfa... 


BM Asi gençliğin ölümsüz yıldızı James Dean'in hayranları, bugüne kadar onun üzerine yazılmış en kapsamlı kitaplardan birine kavuştular. 
İngiliz Little Brown Yayınevi Paul Alexander'ın 270 sayfalık “Boulevard of Broken Dreams” adlı James Dean yaşam öyküsünü bastı. Kitabın fiyatı 
17 sterlin. 


BE Clark Gahle ve Loretta Young'ın kızı Judy Lewis, “Uncommon. 
Knowledge” adlı yaşam öyküsünü anlattığı kitabında, sinemaseverleri annesinin, babasının ve çevresindeki diğer sinema insanlarının gizli 
dünyasına sokuyor. Resimli, 430 
sayfa, New York'ta Pocket Books yayınevinden 23 dolara edinilebilir. 


SİNE MÜZİK 


BLADE RUNNER 


HEM KLASİK, 
HEM YEPYENİ! 


LADE RUNNER”, on yıldır, pekçok sinema eleştirmeninin ve sinema- 


ranlık, high-tech binalar, uçan ulaşım araçları. Ve her halleriyle etkileyici, güçlü iki 

severin “Tüm zamanların en iyi 

10 bilimkurgu filmi” listesindeki 
yerini koruyor. Daha sonra “Alien”la da bilimkurgu türünün bir başka unutulmaz örneğini veren Ridley Scott, asıl olarak bu 


adam karşı karşıya. Harrison Ford, insan ve “iyi”. Rutger Hauer, makine ve “kötü”... 
Bu soluk kesici bilimkurgu filminin müzikleri de, bugün film müzikleri arasındaki “kalıcı” yerini koruyor. Ünlü Yunan asıllı müzisyen Vangelis'in diğer çalışmaları gibi bir New Age klasiği artık Blade Runner'ın soundtrack albümü. Ama bu albü- 


filmle kavuştu sinema dünyasındaki büyük yerine, Bir başka yüzyıl, bilimkurgu filmlerinin alışılmış atmosferi: Soğuk yüzler, ka- | 


WITH HONORS 


Bulunmaz fırsat 


ITH HONORS” (İnsanlık Yolu), 

özellikle Joe Pesci ve Brendan 

Fraser'in oyunlarıyla, “tatlı ve 

duygusal bir Hollywood bilgeli- 

Zi” içeren senaryosuyla, sezonun ilgi gören “yumuşak” filmlerinden biri... 
Film henüz gösterimdeyken, soundtrack albümü de kasetçilerde. Dinlemeden bile önerilebilecek bit albüm. Çünkü Duran Duran, Madonna, The Cult, Pretenders, Kristin Hersh, Candlebox gibi isimleri bitaraya getiriyor. 

Filmin havasına çok yakışan, yumuşak, duygusal parçalarla orta sertlikte, coşkulu parçaları birleştiren bir albüm. 
Özellikle soft-rock'tan hoşlanan, beğenileri pop ve rock arasında gidip gelen din- 


leyiciler için, “ayın albümü” denilebilir. 

Babble'ın gayet “cool” esintili “Tribe”; Pretenders'ın Bob Dylan bestesi “Forever Young”ı; Grant Lec Buffalo'nun dokunaklı “Fuzzy”si; Mudhoney'in kanınızı kaynatacak. 
Kışkırtıcı “Run Shithcad Run”; ismine yakışır derecede “blue” havasıyla Lyle Lovett'in 


“Blue Skies”ı biraraya gelerek, “bulunmaz fırsat” niteliğini taşıyan bir albüm ortaya çıkarıyorlar. Onları bir daha bir arada bulamayabilirsiniz çünkü... 
Biz dinliyoruz; size de öneriyoruz... 


mü tanıtmamızın sebebi yalnızca “kalıcı” 
olması değil 
Bir o kadar da yeni bir albüm bu! Vangelis'in 
1982'de filmin müziklerini hazıtlarken yaptığı ve filmde yer almayan diğer parçalar da filmin 


soundtrack'ine eklenerek hazırlandı, “Blade Runner - Vangelis”... Üstelik bu parçaları, ilk kez bu albümde dinleyeceksiniz. 


Vangelis, “Şimdiye kadar o sıralarda bestelediğim ama filmde kullanılmayan parçaları yayınlamaya fırsat bulamadım, şimdi bunu yapabilmek büyük bir zevk. Bu parçaları bugün tekrar derlemek, benim için çok hoş bir deneyim oldu” diyor... 

Spiral, Albedo 0.39, Soil Festivities Mask, Direct gibi “solo” albümleriyle oldu-Zu kadar, Yes'den Jon Anderson'la birlikte 


| “Jon and Vangelis” etiketiyle gerçekleştir- 


diği unutulmaz Short Stories, Private Collections ve Eciends Of Mr.Cairo albümleriyle de, zor ulaşılır bir müzik kariyerine sahip Vangelis. Alman New Age grubu Tangerine Drcam gibi, Vangelis'in müzik yaşamında da film müzikleri çok önemli bir yer tutuyor, çok sayıda film müziğinde imzası var... 

Blade Runner, sizi ilk başta cam anlamuyla bilimkurgusal bir ortama götürecek. 
Sayılar, filtrelerin gizem kattığı bir ses, sinyaller... Ardından, albümün genel atmosferinin epey “romantik” olduğunu - belki de şaşırarak - fark edeceksiniz. Vangelis hayranları, sanatçının albümlerinde “Al instruments performed by Vangelis” ifadesini görmeye alışkındırlar. Bu albümde de genel hava öyle. Ama arada Demmis Roussos'un, Mary Hopkin'in, Don Percival'in de atmosferi “New Age”ten uzaklaştıran seslerini duyacaksınız ve Dick Morrisey'in saksofonunu dinleyeceksiniz... 

Hem müzikal üslup açısından, hem de aruk klasik bir soundtrack albüm olmasına karşın ilk kez dinleyeceğiniz parçalarla, “Blade Runner” size eskiyle yeninin tadını birarada yaşatacak... m 
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İSTANBUL 
AFM (8 salon)-Teşvikiye; 230 9437 
Alkazar Avrupa ve 
Alkazar-Beyoğlu. ... 245 73.83 
28205 05 
Apollon ve Apollon Cep-Erenköy. 
gariltemingezgi 3625100 
As (2 salon)-Harbiye. .........247 6315 
As-Kadıköy, ..... 336 0050 
Allas-Beyoğlu, 2528576 
Avşar Sanat Merkezi (5 salon)-Bakırköy, 
sana BBB 97 
2513240 
Capitol (3 salon|-Akurizade. 310 06 16 
2442236 
2938439 
631 16 08 
Fitaş (5 solon)-Beyoğlu. .......249 01 66 
Gazi-Osmanbey. . 247 96 65 
Güney-Pendik. 354 13 88 
Hakan-Kadıkây, 3379637 
579 64 39 
138774 00 
54211 72 
241 62 03 


Akmerkez (3 salon)-Etiler 


Beyoğlu-Beyağlu 


Elhomra-Beyoğlu 
Emek-Beyoğlu. Tel: 


Feza-Karagümrük. sam. 


İncirli (8 salon).İncirl. .. 
Kadı köyeKödiköy, armin 
Karya Bakırköy. asan 
Kent (2 salon):Şişli -...... 
KSM-Küdiköy. ss... 
Lale (2 salön)-Beyoğlu. 
Moda ve Moda Cep-Kadıkö 
Mövenpick (2 selen)-Maslak 285 04 95 
Nilgül-Findıkzade. saa. 586 12 96 
240 35 58 
-336 37 71 


Nova Baran Şişli, m... 
Ocak-Kadıköy. 

Odeon-Üsküder. 310 98 67 
Oskar-Pendik. ... 390 09 49 
Parliament Cine Club-Etiler. ..257 78 22 
Poryağlk. aeimanmm İP 
Prestij (2 salon)-Ataköy. .......560 72 66 
.348 0150 
.336 01 12 


Pyramid-Fenerbahçe. 
Reks-Kadıköy. 

Rank-İncirli. .. .572 18.63 
Site (3 salen)-Şişli. ...........247 69 47 
Sinemia 74-Bökirköy! vu..572 04 44 


Sinepop-Beyoğlu. ..........281 11 76 


Stad-Karagümrük. ................521 04 08 
5236712 
Süreyya-Kadıköy. .................336 0682 
Şafak (3 salon)-Çemberlitaş. :516 26 60 
Yıldız (8 sala) Aksaray. ......589 61 39 
Yildız-Kadiköy. sesin. B46 51 24 


Sur Topkapı. 


ANKARA 

Akün-Kavaklıdere. .........427 76 56 
Bali (2 salon).Kavaklıdere. ....d18 83 28 
Derya (2 salrj Sihhiye. .....229 94 18 
Efi Sanat Merkezi-Kızlay. .....229 62 80 
4267379 


425 53 93 


Kovaklıdere-Kovaklıdre. .... 
KüzlrmakeKınlay. 
Megapol Mavi, Kırmızı, Yeşil-Kızilay. 
4194492 
405 35 61 


Menekşe-Kizily. vaa 


Metropol (2 salon) -Kızılay, ....425 74 78 
Mithatpaşa-Kızılay. ...............43) 8515 
NergizKızılay. ......................418 3883 
İZMİR 

Gnar-Konak. 484 6617 
Deniz (2 salon)-Karşıyaka. ....381 64 61 
Hatay Kültür Merkezi.Hatay. ..244 13 Ol 
42142 61 
4839354 
Karşıyaka-Karşiyaka. .381 50 98 
Könak-Kanak. 5544.044.......483 2191 


İzmir-Alsancak, 


Karaca-Alsancal 


Osttir-BörNOVA, sms S2 26 54 
EDİRNE 
Serhiad. 


ÇANAKKALE 
EMİ meme İİİ EE 
TEKİRDAĞ 
Küllür ve Sanat Merkezi. 


ÇORLU 


Yeri Çiçek. sms 651 VU 24 
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KOCAELİ 


GİY vöemirmizznizesi e e EŞ 


DÜZCE 


BURSA 
BİŞİ aeirersemasasazza 


İNE aim myensima 


ESKİŞEHİR 


Ar İsale); serer 


Kılıçoğlu: ss. 


ANTALYA 
Aspardos 

Ki 

Megapol. ......... 
Oscar. 


Ulusoy, 


BALIKESİR 
Şan ve Şan Cep, 241 16 50 


MUĞLA 
Belediye. . 


DENİZLİ 


Sönüt Mekezi. v.s 


AYDIN 


Yeni Sineme. . 


UŞAK 
Park 


ADANA 

Arı 

Galleria. 

e 
ÖREN masanın 


3212223 
3211100 


215 1576 


2212350 


2412 


2312063 


247 06 70 
241 6237 
23701 31 
..248 63 02 
2411795 


264 44.80 


2 Eğ 


223 67 26 


2.434 69 96 


51 0255 


Kemer, 


İSKENDERUN 


Büyük. 
Site, 


KAYSERİ 
Onay. 


ZONGULDAK 
Belediye: 


SAMSUN 
Konak. 


'TüRKİYE'DEKI TüM SİNEMA SALONLARI VE TELEFON NUMARALARI 


23746 B5 


231 67 23 


231 1049 
617 18:04 


2151187 


215 1336 


322 45 68 


5231 21 66 


ŞAM MM 


TRABZON 


ERZURUM 


ei iie) 


DİYARBAKIR 


MALATYA 


Böyük mammumumuzn 


GAZİANTEP 


ELAZIĞ 


234 4059 


222 6086 


3212424 


231 77 53 


21811 14 


movlda plus 


SOSYEİe gözaltında... 


ARTIK VARI| 


Sosyete kurtulamadı! 


Rifat Ababay ve ekibi 

artık VİYA'dalar. 

Seçkinlerin hayatından 

kesitleri ve en cesur 

sosyete dedikodularını artık 

VİVA'da bulacaksınız. 

Çünkü VİVA, 

duymadıklarınızı duyuyor, 

görmediklerinizi görüyor. 

Yeni adresimiz VİVA. SABAH 


Kaçırmayın. 


"SOSYETE GÖZALTINDA" 


JESSİCA TANDY 


ONDRA'DA 7 Haziran 
1909'da dünyaya geldi. 
Oyunculuk eğitiminin atdından, ilk kez 1937'de 
“Children in Uniform” | oyunuyla sahneye çıktı. Aynı | yıl aktör Jack Hawkins'le | evlendi, ama evlilikleri | yürümedi. 1940'da savaştan kaçmak için küçük kızıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göçerti. Hume | Cronyn'le, Broad oynarken tanıştı. 1942'de onunla evlenerek California'ya 


taşındı. | 
1947 yılında Tennessee | 
Williams'ın “İhtiras | 
Tramvayı”nda Marlon 
Brando'yla oynadı ve Blanche du Bois rolüyle tiyatronun 
Oscar'ı sayılan “Tony 
Award'ın sahibi oldu. 
Sinemada birçok ikinci rol oynadı, 1989'da çevirdiği 
“Driving Miss Daisy-Miss 
Daisy'nin Şoförü”yle “1990 En 
İyi Kadın Oyuncu Oscar” aldı. | Tandy, geçtiğimiz ay 85 | yaşında, rahim kanserine yenik | düştü. | 


1932 THE INDISCRETTONS OF 
EVE 

1938 MURDER IN Tig FAMIY | 

1944 Tir SEVENTH CROSS 

1945 Tür VaLıry OF 
DECISLON 

1946 DRAGONWYCK 

1946 Tm GREEN YEARS 

1947 FORE VER AMBER 

1948 A WOMAN's VENGEANCE 

1950 SEPTEMBER AFFAIR 

1951 ROMNEL DESERT Fox 

1958 Tre LıGrT IN THE 
FORREST 
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“Miss Daisy” unutulmayacak. 
Geçtiğimiz ay, 85 yaşında hayata gözlerini kapayan Jessica Tandy, Morgan Freoman'la başrollerini paylaştığı filmle Oscar almıştı. 


1962 HEMINGWAY'S 
ADVENTURES OF A 
YOUNG MAN 

1963 Tue Bırns 

1980 HoNKY TONK FREFWAY 

1980 Tir WORLD ACCORDING 
To GARP 

1982 Sri. OF THE NiGiT 

1982 BrsT FRIENDS 

1984 Trk BOSTONTANS 

1984 Tir GiN GAME 

1985 CocoonN 

1987 BarrrRirs NOT 
İNCLUDED 

1987 Foxrirr 

1988 COCOON: THE RETURN 

1989 DrıvınG MIss DAlsY 

1991 FRikb GREEN TOMATOES 

1992 Lıssb PEOPLE 

1993 Four NEW YORKER 


PAUL NEWMAN 


ENÇLIGINDEN itibaren yakışıklılığı ve üstün oyunculuk yetenekleriyle tüm dünyayı büyülüyor. Üstelik, 
Hollywood tarihinde evliliğini sürdürmeyi başaran ender insanlardan biri. 26 Ocak 
1925'de Cleveland'da doğan 
Newman, Yale 
Üniversitesi'nde drama okuduktan sonra New York'ta aktör stüdyolarında çalışmalarına devam etti. 
1953'den itibaren 
Broadway'de, Williams'ın 
“Picnic” adlı oyununda (Bu oyun sırasında ikinci karısıyla karşılaşıyor) rol almaya başladı ve bu sırada Warner Bros tarafından keşfedildi. İlk “En 
İyi Aktör” adaylığını 1958'de 
“Cat ona Hot Tin Roof” 
filmiyle kazandı. Ancak 28 yıl sonra “The Color of Money”yle ödül alabildi. 1968'de yönetmenlik ve yapımcılık da yapmaya başlayan aktör, zaman zaman polirika ve araba yarışlarıyla ilgilendi. İlk eşi Jackie'den üç çocuğu olan Newiman'ın şimdiki karısı Woodward'dan da üç çocuğu 


var. 


1954 THE SILVER CHALICI 
1956 Tir RACK 


Yılların yakışıklısı. 24/// Newman, 1967'de çevirdiği “Cool Hand 
Luke” filminde... 


1956 SOMEBODY UP THERE 
LiKES ME 

1957 THE HELEN MORGAN 
STORY 

1957 UNTIL THEY SAIL 

1958 Tiir LONG, HoT SUMMER 

1958 Tir LEFT-HANDED GUN 

1958 Car ON A Hor TIN 
Roor 

1958 Rarry'RouND THE FLAG, 

Boys! 

1959 Tue YoOunNG 

PHILADELPHIANS 

1960 FROM THE TERRACE 

1960 ExoDus 

1961 Tir HUSTLER 

1961 Parıs BLUES 

1962 Swrrr BIRD OF YOUTH 

1962 HirMINGWAY'S 
ADVENTURES OF A 
YOUNG MAN 

1963 Hun 

1963 A NEw KIND OE LOVE 

1963 THE PRizE 

1964 Wrar A Way To Go 

1964 THs OUTRAGE 

1966 LApyL 

1966 HARPER 

1966 TORN CURTAIN 

1967 HOMBRE 

1967 Coo. HAND LUKE 

1968 Tr Srcrer WAR Or 
HARRY FRIGG 

1968 RAcrEL, RACHEL 
(YÖNETMEN VE YAPIMCI) 

1969 WINNING 

1969 BuTCH CAssIDY AND 
'THE SUNDANCE Kip 

1970 Wuwsa 
(OYUNCU VE YAPIMCI) 

1971 Tiev MIGHT BE 
GIANTS 

1971 SomErımMEs A GREAT 
NOTON 
(OYUNCU VE YÖNETMEN) 

1972 PockErT MONEY 

1972 Tur EFFECT OF GAMMA 
Rays ON MAn-IN-THE- 
MOON MARIGOLDS 
(YÖNETMEN VE YAPIMCI) 

1972 Tir Lire AND TIMES Or 
JubGe Roy BEAN 

1973 Ti MACKINTOSH MAN 

1973 Tir STING 

1974 Tir TOWERING 
İNFERNO 

1975 Tur DROWNING PooL 

1975 SırENT MovlE 


1976 Burraro Bili AND THE 
INDIANS, OR SITTING 
BULLS HISTORY LESSON 

1977 SLAP SHor 

1979 OuınTET 

1980 WHEN TME RAN Our... 

1981 FORT APACHE, THE 

BRONX 

1981 ABsENCE OF MALICE 

1982 THE VERDICT 

1934 HARRY AND SON 

OYUNCU, YÖNETMEN, 
ARIST, YAPIMCI) 
OR OF MONEY 
55 MENAGERE 


AND LİTTLE 


1989 Bıazr 
1990 NR. AND M 
1994 Tur HUDSUCKER PROXY 


BRIDGE 


ANTONIO 
BANDERAS 


NU “PHILADELPHLA” 


filminden tanıyorsunuz, 


geçtiğimiz sezonun bir 


hayli ses getiren filminde 


ATDS'li Tom Hanks'in erkek sevgilisiydi. Herkes 


Banderas'ı bu filmle tanıdı, ama 


tam 12 yıldır sinemanın içinde... 

Antonio Banderas, 10 Ağustos 1960'da İspanya'da dünyaya 


geldi. School of Dramatic Arts'a gitti, okul bitince çalışmak için 


Madrid'in yolunu tuttu. Çeşitli televizyon kanallarında ve 


Banderas şöhretin 

tadını çıkarıyor. 

“Bu meslekte yökselmek bir hayli zor, çok ama çok çalışmalısınız...” 


tiyatrolarda çalıştı. 1980'lerin başında Pedro Almodovar tarafından keşfedildi, bu hayatının dönüm noktası oldu. 
1992 yılına kadar Amerikan 


sinemasının dikkati çekmedi, o 


yıl “The Mambo Kings”le 


Hollywood'a transfer oldu. Ana 


Leza'yla evli olan aktör, Los Angeles'ta yaşamayı sevmediğini, Madrid'i hiçbir 


şehre değişmeyeceğini söylüyor. 


1982 LABYRINTH OF PASSION 

1982 Y Del SEGURO... 
LIBRANOS SENOR! 

1982 PrsTANAS POSTIZAS 

1983 Er SENOR GALINDEZ 

1984 10s ZANcCOs 

1984 EL CAso ALMER!A 

1985 CAso CERRADO 

1986 27 Horas 

1986 Puzzır 

1986 MATADOR 

1987 Ası COMO HABIAN $iDO 

1987 Law OF DESİRE 

1988 Er PLACER DE MATAR 

1988 BATON RouGE 

1988 WOMAN ON THE VERGE 
Or A NERvOus 
BREFAKDOWN 

1989 Sı TE DICEN OUE CAT 

1990 Tr ME UP! TTE ME 
DOWN! 

1990 CONTRA EL VIENTO 

1991 Terra Nova 

1991 LA BranNCO PALOMA 

1991 TRUTH OR DARE 

1991 CuenTOS DE BORGES 

1992 Tie MAMBO KINGS 

1992 UNA MuJER BAJO LA 
LLUVLA 

1992 Bajarsı AL Moro 

1993 Siıoor! 

1993 PrrADELPHIA 

1994 House Or THE SpIRirs 

1994 Mıamı 

1994 İNTERVLEW WETH THE 
VAMPIRE 

1994 OF Love AND 
SHADOWS 
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Akademisi 4 


Polis Akademisi serisinin kahramanları Mahoney, Hightower, Jones, Trackleberry, Zed ve yaşlı akademi müdürü Lassard, yine tamtakım atv ekranlarında... Her türlü suçun bir yaşama biçimi haline geldiği Los Angeles şehrini bu pisliklerden temizlemeye and içmiş, cesur ama biraz sakar kahramanlarımız, polis olmayı öğrendikleri akademilerini yaşatma savaşı içindedirler. 


o TömCre Nile 
Kalan tezli çekimleri orlemdikler mt 

b örer 


ÖSTERIME 1992'de giren 

“Far And Away-Uzak 

Ufuklar”, Hollywood'un 

mutlu çifti Tom Cruise ve 
Nicole Kidman'ı biraraya getiriyor. 19. yüzyıl sonlarında, Amerika'da yaşanan “toprağa hücum” dönemini, destansı bir anlatımla işleyen yapıt, umutla yola koyulan iki genç arasında yaşanan aşk öyküsünü de unutmuyor. 

Film, yönetmen Ron Howard'ın çocukluk düşlerinin bir ürünü, 1890'ların İrlanda'sında, Josep Donelly adlı bir kiracı çiftçinin arkadaşlarıyla birlikte toprak sahiplerine karşı ayaklanmasını anlatıyor. Joseph, zengin toprak sahibinin kizi Shannon'a aşık oluyor. Aşkı karşılıksız kalmayınca, babanın büyük bir engel olacağını düşünerek Amerika'ya göç etmeye karar veriyorlar. İki gencin büyük cesaretini konu alan film, son derece romantik bir yapım. Ayrıca geniş ekran (sincmaskop) tekniğiyle çekilen filmdeki tabloyu andıran mükemmel görüntü çalışmasına 


dikkat!.. 


(22 Ekim Cumartesi, CINE 5, 21.00) 


STEPHEN KING'S 
NIGHTSHIFT COLLECTİON 


GECE YARISI 
HİKAYELERİ 


Sahan King severlerin kaçırmaması gereken hir üçleme... 


Edebiyatta korku türünün en ünlü temsilcisi olan Stephen King'in üç ayrı romanından uyarlanan filmde, üç ayrı öykü işleniyor. 
Hikayelerden ilki, Oklahoma'ya giden yeni evli bir çiftin başından geçen esrarengiz olayları konu alıyor. İkinci öyküde, acilen işe ihtiyacı olan ve garson olarak çalışmaya başlayan Walter'n yaşadığı sıradışı olaylar anlatılıyor. King, üçüncü bölümde aklın sınırlarını zorluyor... 
ABD-Hollanda ortak yapımı olan filmi Grant Austin Waldman yönetiyor, başrollerde John Woodward, Jack D. Garrett, 
Patrick Aumont var, 

(7 Ekim Cuma, atv, 23.00) 
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POLICE ACADEMY 4 
POLICE ACADEMY 4 


Yedincisi Ekim'de gösterime giren Polis Akedemisi serisinin 1986 tarihli dördüncüsü ekranda. Kahramanlarımız bu kez halkı eğitip, polis teşkilatının bir 


parçası haline getirmeye çalışıyorlar. 
Filmi cazip kılan en çarpıcı özellik, Sharon Stone'un rol alması... 

(2 Ekim Pazar, atv, 21.00) 


KINDERGARTEN COP 
ANAOKULU POLISI 


“Hayalet Avcıları”, “İkizler” gibi filmteriyle tanıdığımız yönetmen Ivan Reitman'ın filmi, kaslı Arnold Schwarzenegger'ı bir anaokulu bekçisi olarak çıkarıyor karşımıza... 
Gösterimdeyken kaçırdıysanız, ekranın başına geçmenizi tavsiye ediyoruz. 

(9 Ekim Cuma, 20.10 Star) 


STOP! OR MY MOM WILL SHOOT 
DUR! YOKSA ANNEM 


ATEŞ EDECEK 


1990'da Arnold “Anaokulu Polisi”ni çevirince, Syivester Stallone de hir komedide rol almak istedi, yapımcılar onun güldürme yeteneğinden kuşkulandıkları için yanına “Altın Kızlar”ın Sophia'sı Estelle Getty'yi koydular. Konu, polis memuru Joey'le her şeye burnunu sokan annesi... 

(29 Ekim Cumartesi, CINE 5, 21.00) 
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| 
| 


Amerika ve Türkiye'de gişe rekoru kıran film, görsel efektleriyle seyredenleri büyülüyor. 


İÜ m > 


BEETLE JUİCE 


“Beter Bocek”in maceraları 


RAFIK KAZASI geçiren genç karı-koca, yara almadan kuftuluyor, ama evlerine dönerlerken çevrelerinin değiştiğini farkediyor- 
Jar. Evleri yerinde duruyor, yine de öldüklerini ve birer hayalet olduklarını düşünmeye başlıyorlar. Çaresiz bir halde evlerine sığınıyorlar, 


çok geçmeden yeni kiracılar geliyor. Onları kovmaya çalışırlarken, yeni bir ruh karşılarına çıkıyor: 
Beterböcek... 

Amerika ve Türkiye'de gişe hasılatı kıran film, tekrar atv ekranlarında. Beterböcek, gösterime girdiği yıl büyük ilgi gördü, hatta çizgi filmi bile 


yapıldı. Şimdi birçok ülkenin 


televizyonlarında yer alıyor. 
Görsel efektleri çok başarılı olan filmin başarısında kuşkusuz zengin oyuncu kadrosunun da önemi var: 
Micheal Keaton, Alec Baldwin, 
Geena Davis, Jeffrey Jones, 
Winona Ryder. Filmin yönetmeniyse Tim Burton. 


(9 Ekim Pazar, atv, 20.00) 


“En İyi Orijinal 
Senaryo” Oscar'ı alan filin, çeşitli ülkelerde eleştirmen ödülleri de alı. 


em 


CRYING GAME 


AĞLATAN OYUN 


ONA LIsa” (1986), 
“High Spirits” 
(1988) ve “Biz 
Melek Değiliz” 
(1989) gibi filmlerle tanıdığımız İtlanda asıllı yönetmen Neil Jordan'ın, ülkesinin gerçeklerine eğildiği, sansasyon yaratan bir 


çalışması... 1992 yılında gösterime giren film, zenci bir İngiliz askerin seksi bir sarışına ilgi duymasıyla başlıyor. 
Filmdeki gerilim, kahramanın 
TRA üyesi teröristlerce kaçırılmasıyla turmanıyor. 

Aşk, evlilik ve birlikteliğin alışılmış simgeleriyle dalga 


HENRY AND JUNE 


SANSÜRLÜ FİLM 


uni) 


geçen yapıt, “En İyi Orijinal Senaryo” dalında Oscar aldı 
Ayrıca başrol oyuncusu 
Stephan Rea, yönetmen Neil 
Jordan da Oscar'a aday gösrerilmişlerdi. Stephan 
Rea, Jaye Davidson ve Miranda Richardson'ın başrollerini paylaştıkları, İstanbul Film Festivali'ndeki gösterimi sırasında seyirci hücumuna uğrayan film, çeşitli ülkelerde eleştirmenlerin düzenlediği soruşturmalarda da ödüller kazandı. 


(4 Ekim Salı, Show TV, 22.45) 


* STANBUL Film Festivali'ndeki 


gösteriminden sonra sansürü aşamayan 

ve sinemalarda ancak Danıştay kararıyla gösterilebilen “Henry ve June”, ünlü yazar Henry Miller'la eşi June'un 30'lu yılların Paris'indeki hayatlarını konu alıyor. Miller ve June'la ilişkisi olan Anais Nin'in güncesinden yola çıkılarak yazılan senaryo, yönetmen 


Philirn Kaufinan'ın elinde nefis bir sinemasal anlatıya dönüşüyor. Başrollerini Fred Ward, Uma Thurman ve Maria de Medeiros'un paylaştıkları filmin Philippe Rousselor'a ait görüntülerinin Oscar'a aday gösterildiğini de anımsatalım. 


(30 Ekim Pazar, 21.00, Star) 


V GUİDE 


DON'T TELL HER IT'S ME 
SAKIN ONA SöYLEME 


“Polis Akademisi” serisinden tanıdığımız. 
Steve Guttenberg'in başrolde olduğu keyilli bir komedi. Kahramanımız çok sevdiği bir yazarın kalbini kazanabilmek için elinden geleni yapıyor. Hoş vakit geçirmek için... 

126 Ekim Çarşamba, Kanal 6, 20.30) 


PROBLEM CHILD 2 
PROBLEM ÇOCUK 2 


“Beethoven” filmiyle adından hayli söz ettiren yönetmen Brian Levant, ilk 


| bölümü daha fazla ilgi gören filmde 


kalbinde iyiliğe asla yer olmayan haşarı bir çocuğun yol açtığı olayları anlıyor. 
28 Ekim Cuma, 20.10, Star) 


HONEY, | BLEW UP THE KIP 
EYVAH ÇOCUK BüYüDü 


1989'daki “Eyvah Çocuklar Küçüldü”'de sinekten daha küçük hale gelerek evin arka bahçesinde kaybolan çocuklar, bir yolunu bulup tekrar eski boyutlarına dönmüşlerdi. Devam filmindeyse, ailenin en küçük bireyi Adam, babasının yeni icadı sayesinde devasa boyutlarda büyüyor, Çekimleri dört ay süren film, teknik efektlerle süslü... 

(8 Ekim Cumartesi, CINE 5, 21.00) 
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TV GUİDE 


JESUS DE MONTREAL 
MONTREALLI İSA 


Gannes Film Festivali'nde “Yüri Özel” ödülü alan, aynı yıl “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar'a aday gösterilen “Montrealli İsa”, bir aktörün öyküsünü anlatıyor. Ünlü “Passion” sahnelemeye karar veren aktör Daniel, oyunun konusu için gerekli bilgileri araştırırken, İsa'nın yaşamı hakkında da şaşırtıcı bilgileri gün ışığına çıkartıyor, Filmin yönetmeni Denys Acrand, başrol oyuncularıysa Lothaire Bluteau ve Catherine Wilkening. 
Gösterildiği her yerde saygıyla karşılanmış, bizde de haftalarca vizyonda Kalmış unutulmaz bir film... 

(13 Ekim Perşembe, Show TV) 


SALT ON OUR SKIN 
TENDEKI TUZ 


Geçtiğimiz yıllarda, İstanbul Film Festivali sırasında ülkemize gelen Greta Seacchi'nin başrolde olduğu film, erotik sinemanın düzeyli örneklerinden biri. 
Kaba saba İskoç bir balıkçıyla, entelektel bir Fransız kadın arasındaki tutkulu ilişkiyi sergileyen 1992 yapımı film, sinemalarda da büyük ilgi görmüştü. Greta Scacehi'nin rol arkadaşı Vincent D'Onofrio, yönetmense Joseph Ruben... 
(11 Ekim Salı, Show TU, 22.45) 
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e 
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Julia Roberts'ın “Pretty 
Woman'dan sonra başarısını devam etirdiği bir film... “Pelican Brief” kadar ses getirmediğini hemen belirtelim. 


SLEEPİNG WITH 
THE ENEMY 


yanı başınızda... 


OLLYWOOD filmlerinde, son yıllarda sıkça işlenen ailenin kutsallığı imajını sarsan bir yapıt. 
Sinemanın sevimli yıldızı Julia Roberts, kocasının inanılmaz baskısından kaçan genç bir kadını canlandırıyor. 
Tüyler ürpertici koca rolünde Patrick Bergin var. Nancy 


İL 


ME ELMAN a 


Price'ın romanından sinemaya uyarlanan film, evlilikte taciz olayının da altını çiziyor. 
“Yatağımdaki Düşman”, psikopat ruhlu kocasından kaçan kadının, kendisine öldü süsü verdikten sonra başına gelenleri anlatıyor. Genç kadın dertten bit türlü kurtulamıyor, kaçsa da kocası peşini 


bırakmıyor. Filmin bu bölümünden sonra gerilimli 


dakikalar birbirini izliyor. 
Birçok filminde güzelliğiyle prim yapan Julia Roberts, 
Richard Gere'la birlikte çevirdiği “Pretty Woman-Özel Bir Kadın”la sağladığı büyük çıkışın hemen ardından ücretini film başına 
7 milyon dolara yükseltmişti, 
1991 yılında çevirdiği bu 
filmle banka hesabı iyice 


kabardı. 


(15 Ekim Cumartesi, CINE 5, 20.30) 


TAKING THE HEAT 


ATEŞ HATTINDA 


New York sokaklarında nefes kesen bir kovalamaca, 
Tansiyonun yüksek olduğu bu 
Jilmi macerasevenlerin kaçırmamalarını öneriyoruz... 


Michael Norell, Noel gecesi Manhattan'daki bir spor mağazasına giriyor ve bir cinayete tanık oluyor. Katil 
Tommy Canard, kimsenin dokunamayacağına inanan bir mafya lideri... Michael, olayı araştıran polis memuru 
Carolyn Hunter'a yanıltıcı bilgiler veriyor, ataştırmadan kaçmak için de haftasonu tatiline gidiyor. Altı ay kadar sonra olayı araştıran 
Manhattan bölge avukatı 
Leon Kepler, dikkati olayın tanığı olan genç 


ÖNETME) J adamın üzerine çekiyor. İşte bu Mankiewitz'in yaptığı, dakikadan itibaren, New York 


başrollerde Tony Goldwyn, sokaklarında büyük bir kovalamaca Lynn Whicfield, Peter Boyle'un rol aldığı başlıyor. Heyecanı sevenler için... 
filmde genç ve başarılı bir yuppie'nin öyküsü anlatılıyor. | 123 Ekim Pazar, atv, 20.00) 


A 


ZEL GÖRSEL efektlerine milyonlar akıtılan, 

geleceğin dünyasında geçen bit 

anti-ütopya 1993 yapımı filmi... 

Bilimkurgu türünün kalıplarını gerilim unsurlarıyla harmanlayan Nemesis'in yönetmeni Olivier Gruner, robotların ele geçirdiği bir dünyada ayakta kalmaya çalışan bir insanın başından geçenleri anlatıyor. 


(16 Ekim Pazar, Kanal 6, 19.30) 


 TVGUDE 


HAZAL 


Necati Haksun'un “Kutsal Ceza” adlı romanından Ali Özgentürk ve Onat Kutlar'ın senaryolaştırdığı film, Doğu Anadolu'nun bir köyünde, 12 yaşındaki ağa çocuğuyla görücü usülüyle evlendirilen Hazal'ı anlatıyor. Fransa Prades Film Şenliği'nde birincilik, San Sebastian'da büyük ödül, Manheim Film Şenliği'nde Altın Düka, Lahey'de büyük ödül alan film, Meral Çetinkaya'ya da “Antalya Altın Portakal Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü getirmişti. Müzikleri Zülfü Livareli'ye ait olan “Hazal”da, Türkan Şoray'ın küçük bir çocukla seviştiği sahneler büyük sansasyon yarattı. 

(1 Ekim Cumartesi, Show TV, 22.50) 


KAN 


Osman Şahin'in “Kanın Masalı” adlı öyküsünden yola çıkılarak çekilen film, bir kan davası öyküsünü anlatıyor. 23. Antalya Film Şenliği'nde Aytekin Çakmakçı'ya “En İyi Görüntü Yönetmeni” kazandıran yapıt, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ödülünü de aldı. Yönetmen Şerif Gören, başrollerde Tarık Akan, Hakan Balamir ve Serpil Çakmaklı var, 
(1 Ekim Cumartesi, TRT 2, 23.15) 


iü 


GECE, MELEK VE BİZİM 
ÇOCUKLAR 


Geçtiğimiz yaz, motosiklet kazası sonucu hayata veda eden Uzay Heparı'nın başrol oynadığı film, istek üzerine yine ekranda. Atıf Yılmaz'ın toplum dışına itilmiş insanların dramını anlatan filmi, Beyoğlu'nun acımasız gece hayatı ve arka sokaklarından kesitler sunuyor. 
Başroller Derya Arhaş, Deniz Türkali, Uzay Heparı, Deniz Atamtürk, Kaan Girgin, Mehmet Teoman'a ait. 
(5 Ekim Çarşamba, CINE 5, 20.30) 
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sox Morrıce 


ÜLKELERE GÖRE EN ÇOK İZLENİLEN FİLMLER VE HASILATLARI 


TURKIYE 


FRANSA 


6 Temmuz- 2 Ağustos 


6 Ağustos- 16 Eylül 


FİLM ADI SALON OBAŞLANGIÇ (HAFTA GENEL GENEL KİŞİ ' OFİLMADI OO MAFTA GENEL HASILAT 
TARİHİ HASILAT i z 1 3 
Maverick 13 19.08.94 pa 10 milyar 724“, laöbinde;, || , 4 Meddinas,lFunerıl 10 Smilyon 584 bin FF. 
milyon 355 bin İ Rasta Rockett ii 2 milyon 105 bin FF. 
The Flinistones 20 16.09.94 Sini mler 94 bin 013 | ge (Taş Devri) 268 milyon i La Reine Margot 7. Ol milyon 798 FF, Bi iy Hills Cop 3 10 02.09.94 2 3 milyar 662 43 bin 199 Pele LE z EŞ everly Hills Cop Hoya milyar in . - (Sosyete Polisi-3) milyon 15 bin The Flinistones 1 310 bin 586 gin 
The Voyeur 6 06.08.94 6 2 milyar 679 38 bin 747 
(Göz Zevki) milyon 150 bin A M E R | K A My Life 1 02.09.94 2 1 milyar 918 25 bin 076 ! 1 Ocak- 21 Ağustos (Hayatım) milyon 15 bin Ni 
FILM ADI HAFTA (oOGENEL HASILAT 
Bad Girls ö 26.08.94 3 1 milyar 602 23 bin 544 
(Kötü Kızlar) milyon 485 bin © © ThelionKing 10 © 251 İnilyandöler ie Seç 19 09.09.94 7 1 ei 16 bin 887 : Forrest Gump 7 207 milyon dolar le lk The Flintstones 1 27 milyon deler With Honor's 15 09.09.94 1 1 milyar 92 12 bin 857, i Trve Lies 6 121 milyon dolar (İnsanlık Yolu) milyon 920 bin Spoed nu Milyon döler Blue Chips 5 12.08.94 4 1 milyar 47 16 bin 812 Maverick 14 94 milyon delar ilinin) iii © © The Mask 4 B3milyendelar Angie 4 26.08.94 ğ 948 milyon VI bin 880 © Clear- Present Danger 3 74 milyon dolar 
205 bin olf 6 62 milyon dolar 
Yeme e 4 19.08.94 4 869 milyon 13 bin 149 Me le Zn m e B65 bin The Crow nl 49 milyon dolar li 3 z D0İL8iİ Bibi The Client 1 44 milyon dolar Belle Epogve 5 02.09.94 milyon in : ii (Güzellik Çağı) 540 bin Beverly Hills Cop3 9 41 milyon dolar City Slickers 2 7 40 milyon deler 
Blown Away 7 09.09.94 1 483 milyon 5 bin 233 
(Nefes nefese) 970 bin 


İNGİLTERE 


20 Haziran- 17 Temmuz 


FİLM ADI HAFTA GENEL HASILAT 


Mrs. Doubifire «(26 21 milyenölerin. 
4 Weddinge, 1 Funaral 11 19 milyon sterlin 
Beveriy Hile Cop 3. 4 3miyensterin Bad Giris 
The Crow 
Maverick 

lee 


2.5 milyon 


“Fintstones-Taş Devri” rekora gidiyor. 
Ülkemizde, gösterime girdiği ile beş günde 7 milyar 268 
milyon biralık hasılat yapan filmi 94 bin kişi izledi. 
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PARSMECANNEERKKSON 


- Gillette 
©“ Gillette 


“ 


| 


Normal Kuru ciltlere 


Hassas ciltere 


Her türlü cilde uygun geliştirilmiş özel formülleriyle Gillette şimdi size mükemmel (0 tıraş için zengin çeşitleriyle iki seçenel sunuyor. 

Gillette Tıraş Köpükleri 

*Özel formülleriyle her türlü cilde uygundur. 

*Zenginleştirilmiş köpüğü sayesinde yüze kolayca yayılır. 

Gillette Gel'leri 

*Özel olarak geliştirilmiş yoğun formülleri sayesinde, az miktarda kullanmak yeterlidir. Böylece uzun süre dayanır. 

*Ele sıkıldığında yarı şeffaf olan Gel, yüze sürülünce köpürür, yüzün her yerini aynı oranda kaplayarak kolayca yayılır. 


© Gillette e 


| 


Limonlu Normal 


Hassas ciltere 


Tıraş Öncesi: 

*Özel formülü sayesinde sakalı yumuşatır ve tıraşa hazırlar. 
“Cildi nemlendirir ve kayganlaştırır. 

Tıraş sırasında: 

*Tıraş bıçağının kolayca kaymasını sağlar. 

*Pürüzsüz ve kolay bir tıraş sağlar. 

ü kolayca katılaşmadığı için bıçak aralarında tıkanma yapmaz ve bıçak ömrünü uzatır. 

Tıraş sonrası 

*Geliştirilmiş özel formülleri sayesinde cildi yumuşatarak 


tıraş sonrası tahrişleri önler. 
Gil ee 


İyi Görünmektir 


Her yıl aynı şey oluyor!.. Yeni yayın dönemi başlarken televizyonlarda hiçbir yenilik olmuyor! Dikkat ettiniz mi? Bu yılki en büyük değişiklik, geçen yılki programların bir kanaldan diğer kanala transfer olması. 
Sinemalarda gösterime girmiş, daha önce defalarca izlediğimiz eskimiş filmler tekrar tekrar ekranda boy gösterecek, aynı film yeni diye kanal kanal dolaşacak, seyirci yine zapping'e kurban edilecek! 

Biliyorsunuz bu ay, televizyonla aynı dönemde sinema sezonu da açıldı. Uluslararası festivallere, ödüllere aday süper prodüksiyonlar ve yepyeni filmler dünya ile aynı anda Türk sinemalarında vizyona giriyor, girecek. Türkiye'nin dünya standartlarında tekniğe ve konfora sahip sinema salonlarında rahatsız olmadan, görüntü kirliliğinden uzak, "biz en büyüğüz" kavgasına karışmadan keyifle film seyredeceğiz. 

Bizler, milyonlarca sinema seyircisi, evimizden çıkma ve dünyaya açılma özgürlüğüne sahibiz. Bir filmi Oscar almadan önce ve Oscar aldıktan sonra izleme ayrıcalığımız var. İstersek dünya sinemasının klasiklerini orijinal süreleriyle sinemalarda görebiliriz. Daracık televizyon ekranlarının karşısına çakılıp "biz bu filmi daha önce görmüştük" diyerek sinirlerimizi bozmayız. Bizler, filmin sinemada izleneceğini biliriz. Ya siz?.. Sinemayı keşfedemeyenler, sinemayı televizyonla kıyaslayabilenler 


(onlar kendilerini bilirler), hâlâ elma ile armudu karıştıranlar... sinema sezonu Türkiye'nin 


Cinema Advertising 
: Tel: 0 (212) 249 5033 
her yerinde tüm hızıyla başladı... sinemanın gücüne daha ne kadar direneceksiniz? 152 23 22-249 48 26 

Faks: O (212) 245 3730 


3KUşak 


